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   Nieuwe mailadressen  
   E mail redactie: redactie@parochietuitjenhorn.nl 

   E mail parochieoverleg: parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl  

 

 

De parochie is elke dag bereikbaar op nummer  

06 2080 0243 (b.g.g. 06 1566 3014).  

Of via secr.hjdm@outlook.com  

mailto:parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl
mailto:secr.hjdm@outlook.com
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13-mrt-2026  Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

18-mrt-2026  Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” 

                       naar e-mailadres redactie@parochietuitjenhorn.nl  

25-mrt-2026  Eerste dag bezorging boekje  

28-mrt-2026  Laatste dag bezorging boekje  

 

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:  

- Opgeven van intenties (mag ook per e-mail; secr.hjdm@outlook.com) 

- Betaling liefst per bank ovv intentie of contant op het secretariaat 

   (geen geld in de brievenbus) 

- Informatie over vieringen 

- Opvragen van uittreksel doopregister 

- Opvragen van uittreksel huwelijksregister  

- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie  

- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’  

- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie  

 

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 

uur,  

Dorpsstraat 41, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige 

pastorie).  

 

Tarieven  
Intentie   10,00 

(U ontvangt geen factuur!  

Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,  

zie onder…) 

Doopviering   25,00 

Huwelijksviering/Jubileumviering  225,00 

Jubileumviering i.c.m. zondagsviering  150,00 

Uitvaart All-in 300,00 

Avondwake All-in 200,00 

 

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92  

t.n.v. Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn  

mailto:redactie@parochietuitjenhorn.nl
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Nieuws van het Parochieoverleg 
 

Op dinsdag 27 januari jl. was er in het Ahoj een informatieavond 

georganiseerd door het SWVF. (Samenwerkingsverband Franciscus)  

Onze slogan was; Steun, denk en praat mee om samen ONZE kerk open 

te houden! 

Daar werd door verschillende parochianen gebruik van gemaakt! We 

bedanken iedereen die (gemotiveerd) op deze avond aanwezig was! 

Het goede nieuws; We gaan NIET mee in de fusie met ’t Veld, 

Waarland en Nieuwe Niedorp. Tuitjenhorn blijft ZELFSTANDIG! 

Voor ons een positieve opsteker. De kerk is VAN en VOOR onze 

parochianen, ook al ligt de juridische zeggenschap bij het bisdom. 

Het tweede goede nieuws uit die vergadering is dat het goed gaat in 

Tuitjenhorn. 

We doen er alles aan om onze kerk de H. Jacobus de Meerdere een 

centrale plaats in ons dorp te GEVEN en te HOUDEN! 

En dat merken we aan de cijfers. We zien aan alles dat er weer een 

lichte groei is. 

Dat komt ook dat er (door ons) vele vieringen en evenementen worden 

georganiseerd. (zie agenda 2026) 

En natuurlijk ook mede door al onze VELE vrijwilligers waar we 

ALTIJD een beroep op kunnen doen! 

 

 

 

 

 

 

 

Zo heeft ook Piet Mulder deze prachtige en treffende affiche voor ons 

gemaakt. (zie foto) 
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Helaas hebben we het de afgelopen weken zonder onze vaste 

cameraman (altijd iedere viering aanwezig) Jan Bleeker moeten doen. 

Jan, we missen je en we wensen je heel veel kracht, steun en van harte 

beterschap toe! 

We zoeken nu nog iemand die bij toerbeurt de live stream op zondag in 

de viering om 10.00 wil verzorgen! 

U kunt contact opnemen met Elma Veldboer-Beemsterboer.  

06-41707605. 
 

U heeft allemaal de enveloppe ontvangen van de Actie Kerkbalans. 

 

         

 

We hebben met elkaar; Connie, Ali, Marja en Ineke de schouders 

eronder gezet en ruim 4000 enveloppen gevouwen! (zie foto)  

We willen u bij deze alvast heel HARTELIJK BEDANKEN voor uw 

bijdrage! 

Dit hebben wij ECHT nodig om onze prachtige H. Jacobus de Meerdere 

kerk in stand te houden! 
 

Lieve en warme groeten van Ineke en Elma. 
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Agenda 2026 parochie H Jacobus de Meerdere 

Tuitjenhorn 
 

VIERINGEN 

Zondagvieringen (Nu 58 kerkgangers gemiddeld)  

Woord- en Communievieringen wekelijks  

Eucharistievieringen maandelijks (is streven)  

St. Jozefpark viering elke vrijdag  

(gemiddeld twintig deelnemers uit St. Jozefpark) 

Speciale vieringen (gemiddeld 170 kerkgangers)  

Avondwake en uitvaarten  

Kerstvieringen (4) 

Paasvieringen met Lijdensverhaal The Passion op Witte Donderdag 

Oecumenische viering in januari 

Basisschool Begin- en einde schooljaar - Kerst  

Met Fanfare Hildegardis Allerzielen Oudejaarsavond  

SOCIALE ACTIVITEIT 

Koffiedrinken na de viering op de vierde zondag van de maand  

GEBEDSRUIMTE 

Mariakapel iedere dag open van 10:00 tot 16:00 

PUBLICITEIT 

Markt Tuitjenhorn (Struinen) 15 mei 2026 

Parochieboekje De Jacobsschelp 

Nieuwsblad Schagen en het NHD 

Website  

Livestream vieringen gemiddeld 105 kijkers  

KERK EN DORP 

Bevrijdingsdaglezing “ Invasie  “1779” 8 mei 2026 

Concerten 
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Griezeltocht  

Kerstwandeling in de oneven jaren. 

Kerst sing along  in de even jaren 20 december 2026 o.l.v. Fanfare 

Hildegardis 

Open monumentendag 12 september 2026 

Rode Woensdag  

 

 

St. Caeciliakoor zoekt versterking 
 

Het St. Caeciliakoor is een katholiek kerkkoor dat eens per maand de 

zondagdienst om 10 uur ondersteunt in de prachtige H. Jacobus de 

Meerdere kerk in Tuitjenhorn. 

In de regio zijn vorig jaar diverse kerken gesloten en daardoor ook een 

aantal koren opgeheven.  

Nu hoopt het bestuur van het St. Caeciliakoor dat een paar van die 

koorleden het kerkkoor van Tuitjenhorn willen versterken. Alle 

stemmen (SATB) zijn welkom. Kom eens kijken op een repetitie in 

AHOJ Tuitjenhorn - Dorpsstraat 37 op maandagavond om 19.30 uur. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van 

het koor: Gerard Boon -  0653716322 (b.g.g. 06 2080 0243). 

 

 

ZALIG IS …… . (naar Theobaldus) 
 

Op 1 februari ging het Evangelie over de Zaligsprekingen. “Zalig”: dat 

is een woord dat in het dagelijks leven een wat andere betekenis heeft 

dan in de Bijbel. Als wij zeggen “iets is zalig”, dan bedoelen we 

daarmee, dat het heel lekker is of heel fijn. Het eten of het weer. In de 

Bijbel is ‘zalig’ een opstapje naar ‘heilig’. Dan leef je zoals God het 

graag zou willen; dan ben je op weg naar het echte geluk. Maar ja, wie 

zijn dan nu zalige mensen? 
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Weet u wie ik zalige mensen vind: die mensen die bereid zijn met de 

collectebus rond te gaan om te collecteren voor een of andere goed 

doel, of voor de kerkbijdrage, of voor de vastenactie. Het is een groot 

geluk dat onze gemeenschap ze heeft. Er zijn natuurlijk ook onzalige 

mensen die zich afzijdig houden, die nooit tijd hebben voor dat soort 

dingen. Daar heb je als samenleving niet zoveel aan, beetje kort door de 

bocht gezegd. 

 

Zalige mensen, dat zijn voor mij ook die vrouwen en mannen die even 

binnenlopen bij een buurman of buurvrouw die pas zijn of haar partner 

heeft verloren of die ziek is, die zonder enige poespas toch wat steun 

geven, gewoon door er te zijn. Dat ze er zijn, is een groot geluk voor 

mensen die het moeilijk hebben. Je hebt natuurlijk ook wel onzalige 

mensen, die menen dat ze genoeg hebben aan zichzelf. 

 

Zalige mensen, dat zijn in mijn ogen mensen die altijd vriendelijk zijn, 

altijd hartelijk, in iedereen geïnteresseerd, altijd meelevend. Mensen die 

eigenlijk maar vijf minuten nodig hebben voor hun boodschappen, maar 

een half uur onderweg zijn omdat ze met deze en gene even praten. 

Voor wat eenzame mensen is het een geluk als ze deze mensen 

ontmoeten. Er zijn ook onzalige mensen die alleen maar in zichzelf 

geïnteresseerd zijn. 

Zo kan ik nog best een poosje doorgaan: zalige mensen, ze zijn er 

volop, vaders, moeders, oma's en opa's, buren, en zoveel anderen, 

bekend en onbekend. Ook in de kerk, in de parochie zijn heel wat zalige 

mensen. Laten we hen, laten we elkaar  alsjeblieft koesteren. 

 

De zaligsprekingen die Jezus vertelt, hebben allemaal te maken met 

onze houding naar anderen toe, het gaat niet om je eigen ziel en 

zaligheid, maar wel om het welzijn van de ander, hoe je die gelukkig 

kunt maken. En als wij als gelovige mensen dat evangelie serieus 

nemen, dan moet dat ook zichtbaar worden in wat we doen in de 

gemeenschap. 

Er gebeurt enorm veel goeds in de wereld, door gewone onopvallende 

mensen. Er gebeurt zoveel goeds, juist ook daar waar het mis gaat, bij 

oorlogen, bij natuurrampen, bij armoede en hongersnood. Op allerlei 
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gebied zie je hulpverleners die noden proberen te lenigen. Dat zijn de 

zalige mensen waar Jezus het over heeft. En zolang er van die mensen 

rondlopen, is er toekomst, voor een parochie, voor een dorp, een 

gemeenschap, voor de wereld. 

 

Maar laten we wel bedenken: ieder van ons is geroepen om zo'n zalig 

mens te zijn, ieder van ons naar haar of zijn eigen mogelijkheden.  

Het is zalig om een zalig mens te zijn. 

 

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger. 

 

 
 

Koffie drinken 

 

 
Eens in de maand is er gelegenheid om na de 

viering een kopje koffie te drinken. Het is een 

mooi moment om even op een ongedwongen 

manier samen wat na te praten over de viering en 

het wel en wee van onze parochie.  

 

De voorganger(s) en leden van het Parochieoverleg zijn ook wel 

aanwezig zodat u ook met hen van gedachten kunt wisselen. 
 

De eerstvolgende keren dat wij weer koffie schenken is zondag 22 

februari en zondag 22 maart. 
 

Namens de koffiegroep Marja Buur 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1
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Oproep aan gastkoren en gastzangers/zangeressen 
 

Muzikale ondersteuning van de zondagvieringen in Tuitjenhorn 

Het parochieoverleg is heel blij met de vele mensen die af en toe 

vrijwillig de zondagse vieringen muzikaal ondersteunen. Maar we 

kunnen nog veel meer muzikanten gebruiken! 

Naast het Ritmisch koor D’CYMO en het koor Sint Caecilia, kunnen 

we dan af en toe een beroep doen op u om de vieringen mede muzikaal 

te ondersteunen. 

Het Ritmisch koor D’CYMO zingt de 3e zondag en het Sint 

Caeciliakoor zingt de 4e zondag van de maand. 

De 1e en 2e week en eventueel de 5e week van de maand zijn 

beschikbaar voor deze gastoptredens. 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Ali 

Adema, tel. 06- 307 09 155 

 

De woord- en communieviering op 

zondag 1 maart wordt deze keer 

opgeluisterd met prachtige 

koraalmuziek, gespeeld  door een 10-tal 

leden van de Fanfare Hildegardis.   

 

Voorganger van deze viering is Pastor 

Theo Vertelman.  

 

We nodigen u  van harte uit om deze 

muzikale viering te bezoeken. 

 

Namens het parochieoverleg, 

Ali Adema  
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Verslag parochieavond 27 januari 2026 H. 

Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn 
 

De avond werd bezocht door 35 personen, mogelijk mede door het 

slechte weer.  

Na het welkom en het voorstellen van het bestuur van het 

Samenwerkingsverband Franciscus was er eerst een woord van dank 

voor het Parochieoverleg. Zij hebben in de afgelopen drie jaar veel 

werk verzet. Zij vormen de antenne van het bestuur in deze parochie en 

werken op een goede manier met het bestuur samen. 

Daarna werd toegelicht dat de avond in oktober niet is doorgegaan, 

omdat er toen gesprekken gaande waren met het bisdom en de besturen 

over de aansluiting van de parochies Warmenhuizen en Burgerbrug. 

Door de toevoeging van deze parochies is het mogelijk een 

samenwerking op gang te brengen tussen deze parochies met die van 

Tuitjenhorn. De andere drie parochies van het samenwerkingsverband 

werken al veel langer samen en hier wordt toegewerkt naar een fusie. 

De avond was ingericht op het onderling in gesprek gaan van de 

parochianen, waarbij de parochianen ook zijn gehoord over de 

samenwerking.  

De eerste vraag waarom men die avond was gekomen gaf diverse 

antwoorden: verbondenheid met de parochie, vragen over wat het 

bestuur gaat brengen, het al dan niet sluiten van de kerk; de vraag of 

men in Haarlem wel luistert en of de mogelijkheid bestaat zonder hen 

voort te gaan, de financiële situatie, het onterecht ontslaan van het 

voormalig bestuur en zorgen over de situatie over 5 tot 10 jaar.  

Door het bestuur is gesteld dat er nog GEEN sprake is van kerksluiting 

en ook GEEN sprake van fusie. De parochie draait goed. Er zijn veel 

vrijwilligers, gemiddeld 60 kerkgangers en mensen die via de live-

stream meekijken en er zijn voldoende financiën. Wel gaan we de 

samenwerking met Burgerbrug en Warmenhuizen versterken. Deze 

parochies zijn hier zeker toe bereid. 

Het woord samenwerking heeft in de parochie een positieve klank, 

hoewel het misschien alleen iets “op papier” inhoudt. Voor fusie is men 
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niet. De parochianen gaven aan dat fusie niet democratisch is, een 

bestuur op afstand kent en je niet langer regie hebt over de eigen 

financiën en je je zelfstandigheid verliest. Ook zou fusie leiden tot 

kerksluiting en voortkomt uit negatieve factoren, zoals slechte 

financiën, weinig kerkgangers en vrijwilligers. 

De vrijwilligers die deze avond aanwezig waren gaven aan dat hun rol, 

bij goede gezondheid over 5 jaar nog hetzelfde zou zijn, met dezelfde 

ambities. Wel werden er ideeën aangedragen om de vieringen 

attractiever te maken met modernere koren, activiteiten voor jongeren, 

goede eenmalige activiteiten zoals tentoonstellingen, lezingen en 

concerten en misschien zelf wat vaker de viering bezoeken. Bovendien 

bestaat de kerk in 2029 170 jaar, reden voor een mooi feest. 

Wat goed gaat in de parochie is de onderlinge samenwerking tussen de 

vrijwilligers, er zijn er voldoende. Ook de financiën staan niet onder 

druk. Het parochieoverleg is een hardwerkende groep. Ook de Woord- 

en Communievieringen gaat prima en zouden nog meer kunnen. Binnen 

het samenwerkingsverband wordt nu gemeenschappelijk het Vormsel 

en de Eerste Communie voorbereid. 

Het samenwerken met de andere parochies kan beter, ook bijvoorbeeld 

bij inzet van de koren. De inzet van vrijwilligers in vieringen zou 

kunnen worden uitgebreid naar andere parochies. Wel zijn er vragen 

over de financiën, die nu veel naar het bisdom lijken te gaan. 

Ondersteuning is wel nodig bij het bereiken van de jeugd, bijvoorbeeld 

coaching van jeugdleiders. Ook zijn er zorgen over de positie van de 

vrouw in de kerk in het algemeen en de niet altijd helpende hand vanuit 

het Bisdom. 

De inzet vanuit het pastorale team vindt men niet altijd nodig en is niet 

altijd helpend. Bovendien zijn de thema’s in vieringen weinig modern. 

De angst bestaat dat het pastorale team verder uitdunt, maar dat geeft 

ook kansen op vernieuwing en modernisering. Het zou mooi zijn als 

lekenvoorgangers ook algemeen ingezet kunnen worden, als onderdeel 

van het team. Het opleiden van nieuwe lekenvoorgangers is dan nodig. 

Men mist ook het pastorale team in de verbinding die er zou moeten 

zijn. 

Er zijn nog vragen over verjonging, de meerwaarde van het bestuur van 

het SWV, wat precies de consequenties zijn van een fusie, als die er 
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komt, de inzet van het Bisdom bij het vitaliseren/verjongen van een 

parochie, wie de uiteindelijke eigenaar is van het kerkgebouw, de 

democratie binnen het bisdom en dus de RK kerk in het algemeen.  

Deze laatste vragen nemen we mee in een schriftelijk antwoord, omdat 

hiervoor op deze avond geen tijd meer was én omdat sommige 

antwoorden veel uitleg vragen. Die antwoorden krijgt u in de volgende 

Jacobsschelp. 

 

 

Duisternis na licht,  

verdriet na vreugde 
 

Je hebt allemaal wel eens van die momenten dat je verdriet kent, dat je 

terugdenkt aan moeilijke en verdrietige tijden. Maar als je duisternis 

hebt, dan heb je voor die tijd licht gekend, voor het verdriet was er 

geluk. 

Dat merk je heel sterk als je huilt om iemand die weggevallen is: je 

huilt omdat hij er niet meer is, omdat zij uit je leven weg is. Ja, zelfs na 

de duisternis die er dan is, waren er mooie en geweldige tijden. 

Om die moeilijke momenten aan te kunnen is het belangrijk om terug te 

denken aan de vreugde, het geluk, het licht dat hij, dat zij gegeven 

heeft. 

In onze kerkelijke momenten komen die twee kanen ook steeds weer 

terug. Dat hebben we ervaren in de Advent op weg naar Kerstmis. Eerst 

was er licht, een klein licht, maar langzaal maar zeker kwam er meer 

licht, één kaars werd twee, drie, vier kaarsen en toen was er nieuw 

begin nieuw leven. Daar kun je weer  verder mee. 

Ook de komende weken gaan we ervaren dat er na moeilijke tijden er 

toch weer licht komt, nieuw leven zelfs over de dood heen, want we 

vieren immers dit jaar op 5 april Pasen: er is meer dan dood en 

duisternis, meer dan verdriet: er is nieuw leven, want Jezus staat op. 

Wat kan ons geloof ons dan veel houvast geven, veel kracht om toch 

verder te kunnen. Er is toch weer licht, toch weer nieuw begin, steeds 

weer. 
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Ik hoop dat juist degenen onder ons die moeilijke momenten kennen 

vooral ervaren: maar ik kan  verder, want hij heeft zoveel geluk 

gebracht in mijn leven, ik voelde me zo thuis bij haar, ja zelfs het kind 

dat ik verloren heb, is waardevol geweest, vol geluk voor mij, voor 

anderen. 

In de tijden die nu gaan komen in onze vieringen kunnen we leren om 

toch houvast te ervaren na alles. Terugdenkend aan de tijden van geluk 

kan me weer sterken om verder te gaan. 

De waarde van ons geloof is, dat we kracht en vertrouwen kunnen 

krijgen ondanks alles: er is ondanks alles weer licht. Je mag verdriet 

hebben, tegenslag moeten verwerken, maar ga er niet onderdoor. Kijk 

naar de goede tijden die je gehad hebt met hem, met haar, maar laat dat 

sterker tellen dan die moeilijke momenten. Zo kun je toch steeds weer 

verder. 

Dat wens ik ons allemaal toe, juist ondanks moeilijke tijden. 

 

Theo Vertelman 

 

 

Vastenactie 

2026 
 

 

De afgelopen 

jaren is de vastenactie in onze parochie steeds bestemd geweest voor 

een Eigen Doel van de Stichting Vrienden van Joseph. Helaas stond het 

werk wat dat kostte niet in relatie tot de opbrengst. Daarom heeft de 

stichting besloten geen Eigen Doel meer in te leveren. 

De Vastenactie gaat echter gewoon door en bestaat al 65 jaar! 

We sluiten als parochie aan bij het landelijk thema: “En Hij zei: “Geven 

jullie hen maar te eten”. Het project van dit jaar richt zich op Bolivia en 

dan speciaal de gevangenen. 
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Het leven in gevangenissen in Bolivia is hard en moeilijk. De mensen 

leven er dicht op elkaar, moeten in hun eigen onderhoud voorzien en 

hebben niets om handen. De voorzieningen zijn minimaal: een paar 

toiletten voor honderden mensen, nauwelijks licht en water, geen 

ventilatie en veel meer mensen in een cel dan waarvoor zij bedoeld zijn.  

Daarnaast hebben veel mensen nauwelijks toegang tot juridische 

bijstand, waardoor ze onnodig lang en soms volledig onschuldig in de 

gevangenis blijven. 
 

Het bisdom Pando is al langer actief in de gevangenissen. Vrijwilligers 

brengen onder meer voedsel, kleding, boeken, zeep en medicatie en 

zorgen voor de juiste papieren om toegang tot de rechtsspraak mogelijk 

te maken. Maar de nood is heel hoog. 

De opbrengst van de Vastenactie zal worden ingezet voor het 

verbeteren van het welzijn van de gevangenen door het verbeteren van 

de leefomstandigheden en een zinvolle dagbesteding. Ook komt er meer 

medische begeleiding, voedselvoorziening, kans op juridische bijstand 

en geestelijke bijstand. 

Kortom een prachtig project. 

Dit jaar zullen er geen vastenzakjes worden uitgedeeld. Wel organiseren 

we weer een actie op het Kindcentrum (voorheen de St. Barbaraschool). 

U kunt u bijdrage doneren in het doosje achterin de kerk of rechtstreeks 

op rekening van de Vastenactie onder vermelding van “Geef hen maar 

te eten”, t.n.v. Vastenactie, Gouda NL21 INGB 0000 0058 50 

Hartelijk dank, namens Vastenactie 
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Ritmisch koor D’CYMO 
 

Kerstwandeling 

Zaterdag 20 december 2025 hebben we met 7 leden van het koor en 

onder leiding van onze dirigent Aad Bontenbal gezongen tijdens de 

kerstwandeling. Het werd een leuke ervaring. We hadden het druk met 

zingen, elke keer kwamen er weer groepjes belangstellenden voorbij. 

We hebben bijna 2 uur non-stop gezongen. Het was wel koud, maar dat 

hoort erbij, bovendien kregen we het warm van alle enthousiaste 

reacties en van het applaus van de aanwezigen. Ook werden we nog 

voorzien van koffie en thee met koekjes, dat was dik voor elkaar. Dit 

optreden van het koor is zeker voor herhaling vatbaar! 
 

Ziekenhuisviering 

Op de 3e zondag van januari 2026, het was een mooie zonnige dag, ging 

het koor met 11 leden op weg naar het NW Ziekenhuis in Alkmaar. 

Voor corona gingen we jaarlijks naar het ziekenhuis en op verzoek van 

enkele leden wilden we dit weer oppakken. In de zaal waar de viering 

werd gehouden werden 7 bedden met patiënten naar binnen gereden, en 

ook de stoelen in de zaal waren redelijk bezet. Het werd een mooie 

viering geleid door dominee Bert Griffioen. Na de koffie gingen we 

weer met een voldaan gevoel naar huis.  
 

Vieringen 

Momenteel zijn we druk aan het oefenen voor de viering op zondag 15 

februari, voorganger is dan Pastor Marion Bleeker. De leden hebben 

weer mooie liedjes uitgezocht. 

En we gaan binnenkort oefenen voor de viering op zondag 22 maart, 

voorganger is dan Pastor Theo Vertelman. Wij zingen dan ook voor het 

50-jarig bruidspaar Sjaak en Ineke Hoogervorst-Smit. Ineke is ERELID 

van het koor en ook nog medeoprichter van het koor! Natuurlijk zullen 

wij onze uiterste best doen (zoals altijd) om goed voor de dag te komen. 
 

Wij heten u allen van harte welkom bij beide vieringen. 

Hartelijke groeten, namens het bestuur, Ali Adema-de Vries, voorzitter 
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Uitvaartvereniging St Barbara zoekt een uitvaartverzorg(st)er  

ter versterking van ons team.  

Onze vereniging heeft ongeveer 20 uitvaarten per jaar. Deze uitvaarten 

zijn niet op commerciële basis, je krijgt een vergoeding maar ter 

verduidelijking, het is geen vaste baan.  

Bij onze uitvaartvereniging is de sfeer gemoedelijk en je wilt er werken 

omdat je er voor ander wilt zijn en omdat je je verantwoordelijk voelt 

voor het welzijn van je medemens.  

 

We zoeken iemand met:  

- een representatief en verzorgd uiterlijk 

- goede communicatieve vaardigheden 

- flexibiliteit en een goed organisatie vermogen 

 

Ben je niet op zoek naar een vaste baan maar heb je naast je andere 

bezigheden ruimte om met enige regelmaat bij te dragen aan een 

passend afscheid? Dan zoeken wij jou!  

 

Heb je interesse?  

Neem vrijblijvend contact op met Liesbeth Bruin 06- 208 00 243   

of Marieke Kamp 06 – 20 73 84 19 
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Stichting Vrienden van Joseph 
 

 

bank: NL28RABO0155993011 

ANBI keurmerk 

RSIN/fiscaalnr. 816035386 

www.vriendenjoseph.nl 

info@vriendenjoseph.nl 

 
 

Moeder Liesbeth is vertrokken naar Kenia en uit haar berichten begrijp 

ik dat ze erg geniet van het heerlijke weer en de mensen. In Nairobi 

logeerde ze bij Fr. Joseph en met hem heeft ze de gevangenis bezocht. 

Eerst heeft ze in Kamiti prison (voor volwassen, zwaar gestraften) de 

mis bijgewoond. Voor deze mensen een happening, want er gebeurt niet 

zoveel en hier kunnen ze dan weer weken over praten. In de kerktent 

mag je gewoon met elkaar praten en van vele kanten werd zij bedankt 

voor de kerstgift. Je zou denken dat je toch bang bent onder al die 

gevangenen, maar iedereen is even aardig en beleefd. Buiten de 

kerktent lopen bewakers met geweren, dat voelt veel angstiger.  

De volgende dag zijn ze naar de jeugdgevangenis geweest. Daar hebben 

ze de nieuwe kas gezien en het konijnenproject, waarvoor wij het 

afgelopen jaar geld hebben ingezameld. Ook heeft ze achter de 

naaimachine gezeten, waaraan wij enkele jaren geleden al hebben 

bijgedragen. Ze vond het prachtig om te zien wat er met het geld gedaan 

wordt en hoe blij de jongeren zijn met al die ontwikkelingen. Dit biedt 

ze zo’n goede kans om op een goede manier hun leven voort te zetten. 

Inmiddels zijn ze met de nieuwe auto van Fr. Joseph en via een 

prachtige route door het Keniaanse land aangekomen in Kaplamai. Fr. 

James heeft haar hartelijk welkom geheten en er zijn al weer enkele 

vrienden en vriendinnen langs geweest. Na ruim 25 jaar heeft ze daar 

heel wat opgebouwd. 

De nieuwe auto moest er komen omdat Fr. Joseph twee jaar geleden een 

ernstig ongeluk heeft gehad, weet u nog. Er is toen door verschillende 

mensen geld gedoneerd en ook was er een bijdrage van één van een 

http://www.vriendenjoseph.nl/
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foundation. Omdat Fr. Joseph na zijn ongeluk verschillende operaties 

moest ondergaan, hebben we het geld eerst even voor hem bewaard. 

Dat klinkt onaardig, maar anders was het opgegaan aan ziektekosten en 

nooit bestemd geraakt voor de auto.  

Hier in Nederland zijn we al weer bezig met de organisatie van de 

boerenkoolmaaltijd. Zoals u in de Aftrap heeft kunnen lezen, pakken we 

het dit jaar iets anders aan. We kunnen dit niet organiseren zonder de 

hulp van Paul en Jessie van het Ahoj en zij stelden voor om het te 

koppelen aan hun daghap. Dat gaan we doen op woensdag 18 maart. Dit 

is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, dus als u wat later op de 

dag gaat, dan kunt u meteen uw maaltijd ophalen. We zitten vanaf 

16.00 uur klaar. U kunt dit keer kiezen tussen een grote portie van 

€11,00 of een kleine van €8,00. Beiden zijn iets duurder dan de 

gebruikelijke daghap, maar die gaan uiteraard naar een goed doel.  

Dit jaar is het geld bestemd voor een slaapzaal in Kolongolo. Hier 

willen we een slaapzaal bouwen voor meisjes. Het is voor hen 

gevaarlijk om iedere dag langs de weg te moeten om naar school te 

gaan, want in Kenia is vooral op het platteland het leven van meisjes 

niet zo heel veel waard. Door jongeren naar school te laten gaan, 

kunnen we dat samen veranderen.  

In de Schelp vindt u verderop nog een aanmeldformulier voor de 

maaltijd. Deze kunt u tot eind februari inleveren bij Nel Bleeker of haar 

bellen. Daarna kan het ook weer bij Mariosé Huits. Wij hopen van harte 

dat deze iets andere manier van vastenmaaltijd weer een succes mag 

worden. Dan kunnen we onze acties in Kenia blijven doen en de 

mensen daar een goede toekomst blijven bieden. Helpen onder het 

genot van een heerlijke maaltijd, dat is toch fijn? 

 

Helpt u ons helpen? Een overzicht van onze projecten vindt u op de 

website en we zijn te volgen via Facebook. 
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Bestel nu onze heerlijke, gesponsorde 

boerenkoolmaaltijd, gekookt door de mannen van 

het Ahoj om onze actie te steunen! 
 

Bouw van een slaapzaal op een voortgezet onderwijs school in 

Kolongolo, Kenia 

 

 
 

Kosten? €11.00 voor een grote portie en €8,00 voor een kleine portie 

(bij aflevering) 

 

Opgave bij Nel Bleeker, Watering 8 (0612288030), (na 1 maart bij) 

Mariosé Huits Koorndijk 35 (0226-392548), of via de mail: 

info@vriendenjoseph.nl 

------------------------------------------------- 

Naam: ……………………………………………….…. 

Grote portie ….x of kleine portie ....x 

*Ophalen vanaf 16.00 uur bij het AHOJ 

*Wij komen het brengen op (noteer adres) 

 

Adres: 

…………………………………………………..………………… 
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VRIENDENLOTERIJ  
 

Doet u mee met de Vriendenloterij om óók uw parochiekerk financieel 

te ondersteunen?  

En wilt u er zeker van zijn, dat u uw parochiekerk écht ondersteunt?  

Geef dan aan de administratie van de Vriendenloterij de zgn. beni-code 

door.  
 

U kunt namelijk bij de Vriendenloterij aangeven, dat u uw lot wilt 

koppelen aan de kerk van Tuitjenhorn, waardoor wij 40% van elk 

meespelend lot ontvangen. Anders zou dit bedrag naar de 

Vriendenloterij gaan.  
 

Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is: 

• Bel naar de Vriendenloterij: 088 - 020 1020 

• Blijf aan de lijn 

• Geef door dat u uw lot wilt koppelen aan de parochiekerk van 

Tuitjenhorn.  

• Onze beni-code is 2963 (= Restauratie Kerk Tuitjenhorn) 

 

Ook meespelende familieleden, vrienden of kennissen mogen dit doen. 

Op deze manier draagt u eenvoudig bij aan het behoud van de kerk van 

de parochie H. Jacobus de Meerdere van Tuitjenhorn. Dank u wel!  

 

 

Vieringen en Intenties  
 

Zondag 15 februari 2026 

10.00 uur Woord- en communieviering  

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO 

Lector: van D’CYMO 



21 

 

Koster: dhr. B. Schilder tel. 06-38896189 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker- Ligthart, dochter Kitty en 

kleinzoon Emiel ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie 

● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus 

 

Woensdag 18 februari 2026 

Aswoensdag 

 

Vrijdag 20 februari 2026 

Aswoensdagviering 

10.00 uur Aswoensdagviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Diaken Jorink 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Henk Blokdijk, zoon Jacob en overleden familie Blokdijk - Ligthart 

 

Zondag 22 februari 2026 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorgangers: Dhr. Blommaart en mw. Adema m.m.v. St. Caecilia 

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Adrianus Buter , Cornelia Buter - Dekker en overleden kinderen  ● 

Adrianus Groot en zegen over zijn gezin  ● Jan Broersen  ● Jan Karsten 

, Corrie Karsten -Pronk , hun dochter Judy en zegen over het gezin ● 

Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-

Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● 

Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra 

Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus 

Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Toos 

Karsten - Wit  ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun 

dochters Jo en Truus 
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Na de viering drinken wij graag met u een 

kopje koffie!  

 

 

Vrijdag 27 februari 2026 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis, Toos Karsten- Wit en Greet Bleeker-Strooper 

 

Zondag 1 maart 2026 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. een delegatie van fanfare 

Hildegardis 

Lector: mw. Bakker 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Loek Entes - Karsten en overleden familie ● Petrus Jozef Kruyer en ● 

Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus 

 

Vrijdag 6 maart 2026 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis, Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1
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Zondag 8 maart 2026 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor van Lent m.m.v. CD-muziek 

Lector: dhr. Huits 

Koster: dhr. B. Schilder tel. 06-38896189 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Greet Bleeker-Strooper ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-

Groen en Simon Oudhuis 

 

Vrijdag 13 maart 2026 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Toon Hof en dochter Yvonne 

  

Zondag 15 maart 2026 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorgangers: dhr. Piket en mw. Veldboer-Beemsterboer m.m.v. St. 

Caecilia 

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus 

Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● 

Levende en overleden familie Hagemeijer en Ligthart 

 

Vrijdag 20 maart 2026 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis , Toos Karsten-Wit en Greet Bleeker-Strooper 
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Zondag 22 maart 2026 

50-jarig huwelijk van Sjaak en Ineke Hoogervorst-Smit 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO 

Lector: van D’CYMO 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Adrianus Buter , Cornelia Buter - Dekker en overleden kinderen  ● 

Adrianus Groot en zegen over zijn gezin  ● Jan Broersen  ● Jan Karsten 

, Corrie Karsten -Pronk , hun dochter Judy en zegen over het gezin ● 

Toos Karsten - Wit  ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel 

en hun dochters Jo en Truus ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker- 

Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel ● 50-jarig huwelijk van 

Sjaak en Ineke Hoogervorst-Smit en zegen over het gezin. ● Overleden 

familie Hoogervorst-Vink ● Overleden familie Smit-Welbergen ● 

Overleden vrienden en bekenden van het bruidspaar. 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u 

een kopje koffie!  

 

 

Vrijdag 27 maart 2026 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Henk Blokdijk, zoon Jacob en overleden familie Blokdijk - Ligthart 

 

De vieringen in de Heilige Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn kunnen 

worden gevolgd via de livestream op Youtube.nl/parochie Tuitjenhorn.  

U kunt hier ook vieringen terugkijken. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1
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Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn 
 

Dorpsstraat 41  

1747 HA Tuitjenhorn  

T 06 2080 0243 (b.g.g. 06 1566 3014)  

E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl  

W www.parochietuitjenhorn.nl 

 

Parochieoverleg: 

Ali Adema - Andreas Hagemeijer - Connie Bakker - Elma Veldboer-

Beemsterboer - Hans Kok - Harry Piket - Ineke Hoogervorst - Liesbeth 

Bruin - Marja Buur - Peter Buur  

T 06 4406 4180 (Harry Piket, coördinator) 

E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl  

 

 

mailto:parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl
mailto:parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl
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Elma Veldboer-Beemsterboer, algemene zaken  

T 06 4170 7605  

E elmabeemsterboer@gmail.com 

 

Liesbeth Bruin-Tesselaar, communicatie en facilitair  

T 06 2080 0243  

E liesbruin@msn.com  

 

Peter Buur, technisch beheer  

T 06 1379 1645  

E p.buur@quicknet.nl  

 

Andreas Hagemeijer, financieel beheer  

T 06 1566 3014  

E andreaspar@pm.me  

 

Marja Buur-de Boer, betalingsverkeer  

T 06 5082 8586  

E crediteuren.hjdmt@outlook.com 

 

Marja Buur-de Boer, redactie parochieboekje  

T 06 5082 8586 

E redactie@parochietuitjenhorn.nl  

 

 

Contactadressen 
 

Administrator Pastoor K. van Lent 

E kees@stalopdekaag.nl 

T 0651981165 

 

Vrijdagmiddagsecretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere 

van 13:00 tot 15:00 uur 

Dorpsstraat 41  

1747 HA Tuitjenhorn 

T 06 2080 0243 (bij geen gehoor T 06 1566 3014)  

mailto:elmabeemsterboer@gmail.com
mailto:liesbruin@msn.com
mailto:p.buur@quicknet.nl
mailto:andreaspar@pm.me
mailto:crediteuren.hjdmt@outlook.com
mailto:redactie@parochietuitjenhorn.nl
mailto:kees@stalopdekaag.nl
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E secr.hjdm@outlook.com  

Parochiële Charitas Instelling (PCI) 

Waarnemend secretaris PCI 

Dhr. L.J. Swaab 

Sportlaan 44a 

1747 GS Tuitjenhorn 

T 0226 392 932 

 

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité) 

Mw. F. van der Kooi-Schilder  

Sportlaan 44b 

1747 GS Tuitjenhorn 

T 06-20063102 

 

 

 

Colofon 
 
Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 6 keer per jaar in 

een oplage van 545 exemplaren onder verantwoordelijkheid van 

parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn. 

 

Redactie, lay-out & tekstverwerking: Marja Buur en Hans Kok 

 

E-mail redactie: redactie@parochietuitjenhorn.nl 

 

Bezorging: wijkcontactpersonen 

 

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke 

toestemming van de redactie. 

 

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder 

opgaaf van redenen. 

 

 

 

mailto:secr.hjdm@outlook.com
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