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   Nieuwe mailadressen  
   E mail redactie:               redactie@parochietuitjenhorn.nl 

   E mail parochieoverleg: parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl  

 

Het op de achterkant van deze Jacobsschelp vermelde mailadres is niet 

meer in gebruik! 

 

De parochie is elke dag bereikbaar op nummer  

06 2080 0243 of (b.g.g. 06 1566 3014).  

Of via secr.hjdm@outlook.com  

 

mailto:parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl
mailto:secr.hjdm@outlook.com
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31-jan-2025  Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

05-feb-2025  Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” 

                      naar e-mailadres redactie@parochietuitjenhorn.nl  

11-feb-2025  Eerste dag bezorging boekje  

15-feb-2025  Laatste dag bezorging boekje  

 

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:  

- Opgeven van intenties 

  (kan ook per e-mail of met een briefje in brievenbus nr. 41) 

- Informatie over vieringen 

- Opvragen van uittreksel doopregister 

- Opvragen van uittreksel huwelijksregister  

- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie  

- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’  

- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie  

 

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,  

Dorpsstraat 41, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige 

pastorie).  

 

 

Tarieven  
Intentie  10,00 

(U ontvangt geen factuur!  

Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,  

zie onder…) 

Doopviering   25,00 

Huwelijksviering/Jubileumviering  225,00 

Jubileumviering i.c.m. zondagsviering  150,00 

Uitvaart All-in 300,00 

Avondwake All-in 200,00 

 

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92  

t.n.v. Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn  

mailto:redactie@parochietuitjenhorn.nl
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Nieuws van het Parochieoverleg 

 
In samenwerking met de parochies Waarland, ’t Veld en Nieuwe Niedorp 

gaat ook dit jaar de werkgroep Eerste Heilige Communie van start.  

We zijn blij dat deze werkgroep er is.  

Ondertussen zijn de kinderen van het Jeugdkoor alweer druk bezig met de 

voorbereidingen voor Kerstmis. Mocht u in de gelegenheid zijn om ze te 

zien zingen, een aanrader. Twee keer treden ze op. Een keer in het Sint 

Jozefpark en een keer op Kerstavond, dinsdag 24 december 18:00 tijdens 

de Herdertjesviering. 

We wensen u allemaal een goede en voorspoedige decembermaand. 

Namens het parochieoverleg, Ineke en Elma 

 

 

Dank je wel Klaas 

De parochie draait op vrijwilligers en gelukkig 

kunnen we weer een aantal nieuwe vrijwilligers 

begroeten. Ook nemen we iedere keer weer afscheid 

van vrijwilligers. Deze keer zijn het wel bijzondere 

vrijwilligers waar we afscheid van nemen. Klaas 

Bleeker en Iet Mooij–Strooper stoppen per 1 januari 

met hun werkzaamheden.  

Klaas Bleeker, zijn eerste werkzaamheid als jeugdige vrijwilliger was het 

repareren van het bureau van Pastoor Meijnders. Het bureau was in de 

brand gevlogen t.g.v. diens brandende sigaar. Vanaf dat moment, samen 

met Greet hebben Klaas en Greet vele jaren fantastisch onnavolgbaar werk 

verricht voor de kerk o.a. ook met plezier zingen in het St. Caeciliakoor. 

De laatste jaren hebben ze wegens gezondheidsredenen af en toe, stap voor 

stap, enkele werkzaamheden overgedragen. Gelukkig hebben ze Jac 

Dekker bereid gevonden voor de zorg voor het onderhoud van het 

kerkgebouw en contacten met monumentenwacht etc. De werkzaamheden 

op het secretariaat, iedere vrijdagmiddag tussen 13:00 en 15:00 worden 

overgenomen door leden het Parochieoverleg. De overige vele 
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werkzaamheden (telefoon, e-mail, gladheidbestrijding, bestuursvoorzitter , 

administratie missen, ledenadministratie, Stichting Vrienden van Joseph, 

wijkcontactpersoon en lectrice) zijn de afgelopen jaren overgenomen door 

andere vrijwilligers.  

Klaas en Greet, het aanspreekpunt voor 

de parochie. Klaas en Greet, samen met 

de meeste Pastoors hebben de 

vrijwilligers de ruimte gegeven om mee 

te gaan met de parochianen in de 

huidige tijd. De ruimte, maar ook altijd 

de opbouwende opmerkingen. Klaas als 

voorzitter van het bestuur. Bescheiden, 

het liefste niet op de voorgrond, maar met een grote wijsheid. Padre 

Familias. Zelf kwam Klaas aan zijn informatie door te luisteren naar de 

parochianen. Luisteren naar de parochiaan die samen met hem aanwezig 

waren op het voetbalveld, de parochiaan die samen met hem aan het 

biljarten waren, zijn familieleden, andere mensen die via de achterdeur de 

keuken van Klaas en Greet inkwamen en waar altijd een luisterend oor 

was. De input van vrienden en Pastoors. Zal het even tegen Klaas zeggen. 

Hoe moeilijk was het voor Klaas om zonder zijn Greet door te gaan maar 

we konden altijd een beroep op hem doen! 

Om dit alles zullen we hem ontzettend missen gaan! 
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Klaas, we vonden het een eer om al die jaren SAMEN met jou te mogen 

werken! 

HEEL HARTELIJK BEDANKT VOOR ALLES! 

We wensen je nog heel veel LIEFDE toe! 

Hartelijke groeten van het Parochieoverleg. 
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Dank je wel IET 

 
Iet, al jaren samen met Klaas en Greet op 

het secretariaat vrijdagmiddag tussen 

13:00 en 15:00. Ga even zitten, doe je jas 

uit, jij wilt toch het liefste thee? Koffie is 

er ook hoor!  

Iet gaat per 1 januari 2025 stoppen met 

haar werkzaamheden voor het 

secretariaat. Als reden geeft ze aan dat 

het leeftijdgebonden is. Ze heeft het altijd 

graag gedaan.  

 
Samen met Klaas en Greet, altijd een 

hartelijk welkom voor de bezoekers. Ze 

heeft het gedaan om een beetje onder de 

mensen te blijven en ook omdat ze graag een steentje bijdraagt aan het 

parochiegebeuren. Iet is blij met haar opvolgsters. Ze vindt dat we 

bevoordeeld zijn met zo een groep enthousiaste vrijwilligers. “Ik vind dat 

ze het wel goed doen”, aldus Iet. Ze krijgen veel op hun bordje. In de 

toekomst mogen we haar altijd aanspreken als we het een of ander niet 

weten. Ze komt ze nu gezellig bij ons als bezoeker op het secretariaat. Je 

bent altijd van harte welkom Iet. 

Nogmaals HEEL HARTELIJK BEDANKT VOOR ALLES!  

We wensen je nog vele LIEFDEVOLLE jaren toe! 

 

Hartelijke groeten van het Parochieoverleg. 

 

 

          De redactie wenst U allen 

  Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2025 
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Afscheid  

Matt Hoogeboom 
 

Na vele jaren koster te zijn 

geweest stopt Matt 

Hoogeboom er mee. Hij 

heeft aangegeven dat hij 

meer tijd wil hebben voor 

andere dingen zoals zijn tuin, 

de volkstuin en natuurlijk 

voor Nel, zijn vrouw.  

Sinds 2014 is Matt als koster verbonden met onze kerk. Hij heeft het 

kostervak nog geleerd van Jaap Schilder, die hem voor zijn overlijden de 

fijne kneepjes heeft bijgebracht. Dat is een goede leerschool gebleken 

want Matt heeft daarna zijn taken altijd uiterst serieus genomen en 

uitgevoerd. Geordend en netjes nam hij de vele kostertaken op zich; want 

als koster ben je toch een beetje de gastheer van de parochie, zorgt ervoor 

dat de kachel brand, ontvangt de voorganger, kortom je komt als eerste 

en vertrekt als laatste.  

Als ik dit allemaal schrijf moet ik denken aan een aantal zinnen uit een 

gedicht van Theo Vertelman uit zijn bundel “Breuklijnen”: 

 

De Koster… 

Hij is er als eerste… 

Opent deuren, ontsteekt licht voordat er mensen zijn. 

 

Hij doet zijn werk, onopvallend, bescheiden,  

opdat anderen tot geloof, tot rust, tot stilte kunnen komen. 

 

Als alles voorbij is dooft hij de lichten. 

Sluit de deur en vertrekt als laatste. 

 

Mooie woorden… 

Maar daarnaast had Matt nog vele andere taken, zoals het bijsnijden van 

de kaarsen, het boren van de pengaten (zie foto), het aanvullen van de 

kaarsen in de kerk en Mariakapel, oud papier en de vuilnis opruimen enz. 
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De voorraden bijhouden en de bestellingen van kaarsen, hosties e.d. 

doorgeven aan de Abdij van Egmond.  

Zelf ben ik een keer samen met Matt naar de abdij geweest om een 

nieuwe kandelaar voor de paaskaars te kopen (de oude was helaas 

aangevreten door de houtwormen). Degene die we op het oog hadden 

stond al een aantal jaren in de winkel. En was dus in onze ogen een 

overjarig model. Matt zag zijn kans, ging onderhandelen en wist gelukkig 

heel wat van de prijs af te babbelen. Zodat er nu voor weinig geld een 

mooie kandelaar voor de paaskaars op het altaar staat!  

Zo hebben we allemaal onze eigen herinneringen aan Matt. Als een echte 

gastheer stond hij altijd klaar voor onze parochie. Niet alleen in de 

zondagsviering maar ook bij uitvaarten en andere gelegenheden konden 

we altijd op hem rekenen. Deze maand dus voor het laatst, nog 1 keer de 

beslommeringen rondom Kerstmis. De adventskrans neerzetten, de tafels 

voor de groene handjes, het opzetten van de kerststal samen met Gerard, 

Mart en Leo. 

 

Matt, bedankt voor al je hulp en vrije tijd die je aan onze parochie hebt 

gegeven. We begrijpen je beslissing maar we gaan je natuurlijk 

ontzettend missen. We wensen je samen met Nel nog vele goede en 

gezonde jaren toe. 

 

Je collega kosters; Hans, Gerard en Liesbeth 

 

 

Nieuwjaar - Jubeljaar 
 

Nog even dan begint alweer het nieuwe jaar, 2025. Paus 

Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd 

met als thema 'Pelgrims van hoop'. Een Jubeljaar is een 

oude traditie in de katholieke Kerk, die in de 

Middeleeuwen is ontstaan en elke 25 jaar plaatsvindt. 

Het is een kans om schoon schip te maken en met 

nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Het 

laatste reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar 

2000.  
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Het thema van 2025 is dus “Pelgrims van hoop”. Gelovige mensen leven 

vanuit hoop, ook als het leven soms tegenzit. 

Het logo van het jubeljaar vertoont vier gestileerde figuren die de hele 

mensheid verbeelden vanuit de vier windstreken. De omhelzing verbeeldt 

de solidariteit en broederschap. De onderliggende golven geven weer dat 

de pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustige wateren gaat. Het 

anker, waar het kruis aan de onderkant in overgaat staat voor de hoop. 

Er is ook een internationaal lied voor het jubileumjaar gecomponeerd. Het 

begin van de Nederlandse vertaling luidt: Vlam van liefde, hoop die ons 

doet leven, hoor ons lied, een lofzang uit ons hart. En de laatste versregel 

is ‘Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!’ 

Mijn voornemen is om dit thema regelmatig te gaan gebruiken in het 

komend jaar, omdat we allemaal pelgrims zijn op ons levenspad en omdat 

hoop doet leven. 

Voor nu wens ik u, mede namens Jan, heel Zalige Kerstdagen en een mooi 

nieuwjaar vol hoop en veel vrede en geluk. 

Hartelijke groet,  

Marion 

 

Lied van het jubeljaar: 
 

Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,  

hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.  

Gij, de bron van vred'en eeuwig leven,  

laat ons veilig voortgaan aan uw hand.  

 

Alle landen, volkeren en talen  

die in nacht en duisternis verdwalen, zien een licht: 

uw Woord komt hen bezoeken.  

Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten. 

 

Goede God, geduldig, vol erbarmen,  

toon uw trouw aan kleinen en aan armen.  

Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde.  

Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden.  

 



11 

 

Onze ogen zien de nieuwe morgen.  

Gij komt nader, houdt U niet verborgen, zendt ons uit:  

'Verkondigt allerwegen:  

Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!' 

 

 

Eerste Communie 2025   
 

Beste ouders, verzorgers. 

 

Wanneer kinderen 6/7 jaar zijn en in groep 4 zitten, 

worden ze uitgenodigd om deel te nemen aan de 

voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie. 

Voor velen van hen geldt dat ze gedoopt zijn. Hun ouders hebben hen op 

de weg gezet van kerk en geloof. Bij de eerste communie zetten ze een 

volgende stap: vanaf dan mogen ze meedoen met de maaltijd van Jezus. 

We noemen die maaltijd de ‘Eucharistie’. 

 

De eerste Heilige Communie is ieder jaar een groot feest. De kinderen 

worden actief betrokken bij de viering en leven daar met spanning naar 

toe, het bijzondere moment om voor het eerst de communie te ontvangen. 

 

Ter voorbereiding op hun eerste Heilige Communie komen de kinderen 

een aantal keren bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten maken ze op een 

voor hen begrijpelijke manier kennis met verhalen uit de Bijbel en met 

belangrijke onderwerpen binnen het katholieke geloof. Dit doen we door 

het luisteren naar verhalen uit de kinderbijbel maar ook door gezamenlijk 

te spelen of te knutselen. Iedereen mag natuurlijk meedoen met het eerste 

communieproject ook als je niet gedoopt bent. 

In januari 2025 beginnen we met de voorbereidingen voor de eerste 

Communie. Graag zou ik willen weten of uw kind zijn eerste Communie 

zou willen doen, maar uw kind is ook welkom om het project mee te 

draaien. Begin januari gaan we beginnen met eerst een ouderavond. 
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Als u meer vragen heeft of u wilt uw kind opgeven, wilt u dan de 

onderstaande gegevens naar mij mailen: Namen van kind, namen van de 

ouders, adres, welke school, telefoonnummer ouders, mailadres. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Eerste Communie coordinator.                

Mirella Smit, T 06 1215 9940 

E: mirellasmitwit@ziggo.nl 

 

 

Stichting Vrienden van Joseph 
 

Bank: NL28 RABO 0 155 9930 11 

ANBI-keurmerk 

RSIN/fiscaalnr. 816035386 

www.vriendenjoseph.nl 

info@vriendenjoseph.nl 

 
 
Ik schrijf dit op de eerste zondag van de Advent. Advent betekent “komst” 

heb ik deze week geleerd. We wachten op de komst van de Heer.  

In Kaplamai wachten ze momenteel ook op iets anders, namelijk de 

wijding van Victor en Colin. Beide jongemannen zijn zich daar geestelijk 

op aan het voorbereiden door in retraite te gaan. Het dorp bereidt zich voor 

door veel eten in te slaan en de priesters bereiden zich niet voor. Zo lijkt 

het. Wat ik van mijn moeder hoor is dat ze heel veel vieringen doen. 

Voornamelijk begrafenissen en die gaan anders dan bij ons. Vaak is het bij 

de mensen thuis, zijn er speeches en wordt er na afloop gegeten met alle 

aanwezigen. James neemt haar overal mee naar toe en overal wordt ze, 

ondanks het verdriet met open armen ontvangen. Natuurlijk, want mother 

Elisabeth brengt geluk, of in ieder geval de kans op geluk. Vaak moet ze 

uitleggen dat zij niet meer de voorzitter van de stichting is en geen 

projecten meer doet.  

mailto:mirellasmitwit@ziggo.nl
http://www.vriendenjoseph.nl/
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Ik ben benieuwd hoe dat gaat als ik in februari/maart een bezoek ga 

brengen. De stichting bestaat nog maar uit 3 personen en een aantal 

mensen waar we een beroep op mogen doen. Dat is te klein om nog echt 

grote projecten op te pakken. En de bouw van een school of een social hall 

vraagt veel geld. 

Volgend jaar beperken we ons dan ook tot de bouw van het klaslokaal in 

Kaplamai. 

Daarvoor zijn de eerste gelden al weer binnen. Zo heeft de lege 

flessenactie op school zo’n €55 opgebracht. Precies is het nog niet te 

geven, omdat kinderen nog steeds lege blikjes die zijn langs de kant van de 

weg vinden, inleveren in de directiekamer. Dat is fantastisch natuurlijk. 

Morgen brengen we Father Folkert naar Schiphol. Hij gaat voor drie 

maanden terug naar ‘huis’. Officieel woont hij nu in Oosterbeek bij zijn 

mede-fathers, maar Kenia blijft zijn thuis.  

Enkele dagen later vertrekken ook Miep en haar twee kinderen naar Kenia. 

Zij heeft al die jaren ervoor gezorgd dat Victor verder kon met zijn studie 

en natuurlijk moet zij dan ook bij zijn wijding zijn. Wij wensen haar heel 

veel plezier en hopelijk gaat ze genieten van dit prachtige land en de 

gastvrijheid van de Kenianen. 

Zoals ik al schreef, we zitten in de tijd van Advent. We naderen ook het 

einde van het jaar. Veel mensen maken de balans op van het jaar dat achter 

ons ligt. Dit zal voor ieder van ons anders zijn. Als stichting zijn we trots 

op wat we dit jaar bereikt hebben. De bouw van het social hall in Kiriita 

hebben we voltooid en we zijn gestart met het inzamelen van geld voor het 

klaslokaal in Kaplamai. Onze acties hebben weer allerlei mensen 

geïnformeerd over waar we mee bezig zijn.  

Tenslotte kijken we met dankbaarheid terug naar alle mensen die ons weer 

gesteund hebben dit jaar. Soms waren het kleine bedragen, soms waren ze 

groter. Maar wij zijn met alles blij. Want ons motto blijft: “Vele kleintjes 

maken een grote”.  

Mocht u voor de belasting een officieel bewijs willen hebben van uw gift, 

laat het ons dan even weten, dan regelen wij dat voor u. Het is ook snel te 

zien op uw bankafrekening. Met de zoekfunctie kunt u zien wat u naar ons 

heeft overgemaakt. Zo doen wij dat ook. 
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Tenslotte wens ik u, mede namens Theo en Peter, Father Joseph en Father 

Folkert een heel mooie Kerst, een mooie afsluiting van het oude en een 

goede start van het nieuwe jaar. Tot in 2025! 

Helpt u ons helpen? Een overzicht van onze projecten vindt u op de 

website en we zijn te volgen via Facebook en Instagram 

 

 

We wensen de lezers en mensen uit Tuitjenhorn alle goeds 

voor de Kerstdagen en 2025.  

Theo en Gerda Vertelman - Wortel 

 

Jozef: 

Kijk daar staat ze: mijn grote liefde. 

Wat is ze geweldig. 

Ze is mooi, lief, 

jong, enthousiast. 

Ze lijkt de hele wereld aan te kunnen.  

Ze durft! 

 

Ik ken haar nog niet zolang 

maar we durven samen het leven aan, 

willen samen een toekomst opbouwen. 

Wat voel ik me gelukkig met haar. 

En ik weet zeker: zij is ook blij met mij. 

Ja, ik Jozef, hou van haar. 

 

Maria: 
Ik ben blij met hem. 

Ik voel me veilig en vertrouwd. 

Met hem ben ik nergens bang voor. 

Ik heb er alle vertrouwen in  

dat we samen gelukkig zullen zijn, 

zeker ook met het kind dat ik verwacht. 
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Hij weet het nog niet,  

maar ik ga het hem zo zeggen: 

ik word moeder, 

jij wordt vader. 

Samen een kind, wat geweldig! 

Maar dat hebben jullie toch ook. 

Jullie zijn toch ook blij als je een kind verwacht. 

Gelukkig die kinderen die welkom zijn, 

die blij verwacht worden. 

Ik zie er naar uit: mijn kind. 

Het is een jongetje 

en ik denk dat hij niet alleen voor ons belangrijk is, 

maar ook voor anderen.  

Jullie kind, jullie kinderen, 

zijn toch ook belangrijk voor anderen.  

Je bent als kind natuurlijk allereerst belangrijk  

voor je ouders, je familie, 

maar ook voor anderen. 

Ik denk nu al: 

hoe zullen anderen mijn kind vinden? 

Ik denk, ik hoop, ik verwacht dat ze hem belangrijk vinden. 

Wat vinden jullie van mijn kind? 

 

Theo en Gerda Vertelman - Wortel 
 

 

 

Herdertjesviering  

24 december 18.00 uur 

 
Ook dit jaar is het weer gelukt om een Kerstkoor bij 

elkaar te krijgen en Dorien heeft met Regina en 

Gerard weer druk geoefend om de kerstliedjes erin te 

krijgen. Het klinkt weer fantastisch. 
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Samen hebben we ook weer een viering samen kunnen stellen. Het thema 

is dit keer: “Door de ogen van het Kind”. 

We nodigen u dan ook van harte uit om bij deze viering aanwezig te zijn. 

We richten ons speciaal op de kinderen en vertellen het verhaal rondom de 

geboorte van het Kerstkind aan de hand van een prentenboek. De 

tekeningen uit het boek laten we op een groot scherm zien. De gedichtjes 

en gebedjes worden gelezen door kinderen uit het kerstkoor. De 

voorganger is Mariosé Huits 

We hopen u te mogen begroeten. 

Dorien, Regina, Gerard, Mariosé en de kinderen van het Kerstkoor. 

 

 

Koffie drinken  

 
Eens in de maand is er gelegenheid om na de viering 

een kopje koffie te drinken. Het is een mooi moment 

om even met elkaar van gedachte te wisselen.  

 

Ook zijn de voorganger en enkele leden van het 

Parochieoverleg aanwezig zodat u met hen van 

gedachten kunt wisselen. 

De keren dat wij weer koffie zullen schenken is zondag 22 december en 

zondag 19 januari 2025 na de oecumenische viering. 

 

Wij wensen een ieder Gezellige Feestdagen en een Gezond 2025 

Namens de koffiegroep Marja Buur 

 

 

 
Actie Kerkbalans 2025: 11 tot en met 25 januari 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1
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Dit icoon is geschilderd door Maria Agnes 

Wagemans, zij overleed op 31 juli 2024. Haar 

broer (Jacques Wagemans) heeft namens haar de 

icoon naar onze kerk gebracht met het verzoek 

deze een bijzonder plaatsje te geven in de 

Mariakapel. 

 

 

 

 

Caecilia koor  

 
24 november vierden we de jaarlijkse Caecilia dag. 

De naamdag van de Heilige Caecilia is in de kerk 22 november en veel 

koren dragen de naam van deze patrones van de muziek. 

Wij beginnen haar naamdag te vieren met een gezongen mis. Er wordt 

muziek gekozen om de Heilige Caecilia te eren. Het feest begint om tien 

uur en eindigt ergens in de vroege middag. We genieten van een 

gezamenlijke en heerlijke broodmaaltijd en proosten op deze byzondere 

patrones. Dit stukje zou te lang worden om haar levensverhaal te 

beschrijven maar u kunt haar natuurlijk googelen. Er bestaan meerdere 

versies van haar legende. Ook worden tijdens dit feest jubilarissen van ons 

koor geëerd en dit jaar waren dat er drie! 

Gonda Entes is 40 jaar lid, Marga Kieft 50 jaar en Piet Hof maar liefst 70 

jaar lid! 

Ze werden met mooie woorden van lof en dank toegesproken en ontvingen 

oorkonden, felicitaties en bloemen. Er werden eretekens opgespeld voor 

deze prachtige en uitzonderlijke diensten! 

Samen met hun families werd het een gezellige en memorabele dag! 

Marian Boon  
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Koor Veni Foras 
 

De eerste zondag van december kondigt de Adventstijd aan. 

De aanloopperiode naar de kerst waarin we ons voorbereiden op het 

kerstfeest. Het koor Veni Foras heeft muzikaal de viering op deze dag 

ondersteunt. Speciaal met gregoriaanse zang die hierbij past en een paar 

meerstemmige liederen, zoals het Ave Maria (Rachmaninow). 

In het boek ‘Zondagmorgen’ beschrijft Willem Jan Otten de betekenis van 

de 1e zondag van de Advent. Niet alleen dat er in het middenpad van de 

kerk een wiel van dennengroen kan verschijnen met daarin vier kaarsen, 

waarvan er één brandt. Maar ook dat Maria in de komende vier weken op 

het eind van haar zwangerschap verkeert. Maria was, zoals altijd 

gebruikelijk is in het kerkelijk jaar al acht maanden zwanger. Om precies 

te zijn sinds 25 maart op het feest van Maria-Boodschap. 

Door Hem te ontvangen en te dragen heeft God, in de gedaante van een 

ongeborene, voor Maria een persoon kunnen worden. In de gestalte van 

Maria zijn zwangerschap en geloof sterk met elkaar verbonden. Zoals 

Maria haar kind draagt, zo moet geloof (in een betere wereld) ook 

gedragen worden, een mensenleven lang. 

 

Wijze woorden die Willem Jan Otten trefzeker beschrijft voor de komende 

Adventsweken. 

 

Advent & Kerst 

En terwijl wij ons druk maken om Jezus een plaats te geven in ons bestaan 

of onze kerststallen, of dat niet meer doen en zeggen dat we Hem soms 

niet meer zo zien zitten, 

Zit Hij zelf neer op onze drempel en vraagt ons als een mens op de vlucht 

om asiel, om bad en bed, werk en brood, om mensenrecht. 

Hij is iedere man en vrouw die geen huis, geen eten en drinken heeft, die 

ziek is en eenzaam. En Hij fluistert ons in: al wat je hen doet, heb je ook 

mij gedaan. Al wat je hen onthoudt, heb je ook mij onthouden. Hij komt 

ons tegen van dag tot dag. 
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Ritmisch koor D’CYMO 
 

Viering 15 december, 3e zondag van de advent 

Voorganger van deze viering is Pastor Marion Bleeker. Het koor zal deze 

viering muzikaal ondersteunen. 

De 3e kaars wordt alweer ontstoken van de adventskrans, waarmee we 

langzaam maar zeker toeleven naar Kerstmis en de geboorte van Jezus, het 

feest van het Licht.  

We nodigen u van harte uit om deze viering te bezoeken om te kunnen 

genieten van de mooie gebeden en liederen.  

 

Op deze derde zondag van de Advent, komen we 

bijeen. 

Het derde kaarsje brandt. 

Het licht overwint de duisternis. 

De contouren van datgene waarop we wachten 

worden zichtbaar. 

Kerstmis komt nu echt naderbij. 

God, leid ons op weg naar Betlehem, op weg naar 

het kerstkind waarop de wereld wacht.  

Laten we proberen te getuigen van Hem die het licht der wereld zal 

worden genoemd. 

 

Viering 25 december, 1e kerstdag, Hoogfeest van kerstmis 

 

Voorganger van deze viering is Pastor Theo Vertelman 

en het koor zal de viering muzikaal ondersteunen. Al 

vanaf oktober zijn we bezig met het oefenen van de 

kerstliedjes. Tussen de kerstliedjes zitten ook veel 

traditionele kerstliedjes, zodat u heerlijk met ons kunt 

meezingen. 

De viering van de geboorte van het kindje Jezus zal ons veel moed en 

troost geven in deze onrustige tijd.  

U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze viering. 
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Dirigent, pianiste en alle leden van het koor wensen u een zalig 

kerstfeest en alle goeds voor het jaar 2025.  

Hartelijke groeten namens het bestuur,  

Ali Adema-de Vries, voorzitter 

 
 

Waarlandse kerstwandeling vol toneel,  

zang en lekkers 
 

Waarland – Het is de derde kerstwandeling vol toneel, zang en 

versnaperingen die een groep Waarlandse dames organiseert. De 

Wulframkerk is zaterdag 21 december wederom het startpunt van 

Kerstwandeling Waarland. 

,,We hebben deze wandeling in 2019 voor het eerst gehouden vanwege het 

honderdjarig bestaan van de parochie van de Wulframkerk. Het was een 

daverend succes met honderden deelnemers. De bedoeling was om dit 

evenement om het jaar te laten plaatsvinden, maar corona gooide roet in 

het eten’’, vertelt Anneke Nolten. Samen met Linda van Polen, Petra Zutt 

en Annemarie Jaspers zit Anneke Nolten in de organisatie. ,,In 2022 vond 

de tweede editie plaats. Dit was wederom een succes, vandaar dat we dit 

jaar opnieuw met zo’n veertig vrijwilligers enthousiast aan de slag gaan. 

We hebben er hartstikke veel zin in.’’  

Aan de start bij de Wulframkerk krijgt iedere deelnemer een flyer met 

routebeschrijving. Om 16.30 uur mogen de eerste lopers vertrekken. Om 

de vijf minuten vertrekt er een groep, de laatste starttijd is rond 18 uur. 

De route van anderhalve kilometer leidt langs drie verschillende koren en 

de fanfare. Daarnaast wordt er op verschillende locaties een deel van het 

kerstverhaal nagespeeld, zijn er engelen te zien en wordt er wat lekkers 

uitgedeeld. De route voor jong en oud eindigt weer bij de kerk, waar Jozef, 

Maria en Jezus, een echte Waarlandse baby, het laatste deel van het 

kerstverhaal uitbeelden.  

Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage kan bij de deurcollecte in de 

kerk worden gedaan. Wie met de auto komt, wordt gevraagd om deze bij 

de Dekamarkt of het Dorpshuis te parkeren. 
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Vieringen en Intenties  
 

Zondag 15 december 2024  

10.00 uur Woord- en communieviering  

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO 

Lector: van D’CYMO 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie 

 

Woensdag 18 december 2024 (derde woensdag van de maand) 

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen. 

Contact opnemen met secretariaat op vrijdagmiddag van 13.00-15.00 uur 

of door een e-mail te sturen aan parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl 

 

Woensdag 18 december 2024 

Kerstviering school 
16.30 uur Gezinsviering 

Voorganger: onderwijzers 

 

Vrijdag 20 december 2024 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Diaken Jorink 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Henk Blokdijk en zijn zoon Jacob, overleden familie Blokdijk en familie 

Ligthart ● Toon Hof en dochter Yvonne 

 

Zondag 22 december 2024 

10.00 uur Woord- en communieviering  

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. St. Caecilia 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Broersen en zegen over 

zijn gezin ● Overleden ouders Buur- de Boer, Carla van Westerop-de Boer  

● Toos Karsten-Wit 
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Na de viering drinken wij graag met u een 

kopje koffie!  
 

 

Dinsdag 24 december 2024 

Kerstviering Sint Jozefpark 

15.00 uur Woord- en communieviering  

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. inloopkoor 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jaap Dekker ● Pastoor Berkhout ● Pastoor Timmer 

 

Dinsdag 24 december 2024 

Herdertjesviering 

18.00 uur Gezinsviering 

Voorganger: gezinsvieringgroep m.m.v. Jeugdkoor  

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

 

Dinsdag 24 december 2024 

Kerstviering 

20.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia 

Lector: dhr. Blommaart 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het 

gezin ● Levende en overleden leden van het Mannenkoor T ● Levende en 

overleden leden van het St. Caeciliakoor ● Pastoor Berkhout ● Pastoor 

Timmer ● Familie Mooy-Strooper ● Arie Tijm, overleden familie Tijm - 

Jorna ● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden 

kinderen. ● Greet Bleeker-Strooper ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Jan Broersen en zegen over 

zijn gezin ● Familie Dekker-Bommer en kleine Jan ● Familie Veldboer-

Bommer 

 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1
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Woensdag 25 december 2024 

1e Kerstdag 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger Pastor Vertelman m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO 

Lector: van D’CYMO 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Aat Kruyer-Strooper ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter 

Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria 

Suiker-Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel ● Jaap en Bora 

Beemsterboer, Niels en Guido Beemsterboer, Yvonne Beemsterboer-

Tesselaar en Rob van Lierop ● Adriaan Bruin, dochter Els en zoon Paul ● 

Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Maarten 

Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en hun overleden kinderen ● 

Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ● 

Pastoor Berkhout ● Pastoor Timmer ● Cornelis Tesselaar, Catharina 

Tesselaar-Bos en overleden kinderen ● Margaretha Ligthart-Schotten en 

overleden familie ● Jaap Molenaar en Coba Molenaar-Dekker en zegen 

over zijn gezin ● Marie Pronk ● Willem Andries Kuilboer en Regina 

Kuilboer-Ooyevaar ● Johannes Adrianus de Wit ● Riet Kruijer-Baas en 

overleden familie 

 

Vrijdag 27 december 2024 (VERVALT) 

Viering in Sint Jozefpark vervalt en de intenties schuiven door naar vrijdag 

3 januari 2025 

 

Zondag 29 december 2024 (VERVALT) 

Viering vervalt en de intenties schuiven door naar zondag 5 januari 2025 

 

Dinsdag 31 december 2024 

Oudejaarsviering 

19.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Fanfare Hildegardis 

Lector: mw. Beemsterboer-Veldboer 

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  
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● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus 

Groot en zegen over zijn gezin ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en 

Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ●Arie Tijm, 

overleden familie Tijm-Jorna ● Jaap Molenaar, Coba Molenaar-Dekker en 

zegen over hun gezin ● Jan Stoop, Corrie Stoop- Limmen ● Adrianus 

Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen. ● Jaap 

Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● Petrus Hof en Catharina 

Hof-Burger ● Jaap Dekker ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen 

en Simon Oudhuis ● Adriaan Bruin, dochter Els en zoon Paul ● 

Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Pastoor Berkhout ● 

Pastoor Timmer ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Maarten 

Burger en Alida Burger-Tesselaar, Jan Burger en Truus Burger-Groot, Ise 

Burger, Joop Kamp en Trudy Kamp-Bakkum 

 

Vrijdag 3 januari 2025 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Diaken Jorink 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit , Greet Bleeker-Strooper 

 

Zondag 5 januari 2025 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Dorien, Regina en Lia 

Lector: mw. Bakker 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen 

Piet en Arie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van 

Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-

Borst ● Bram Tijm ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis 

Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, Broeder 

Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal 

● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak 
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Woensdag 8 januari 2025 
Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Bleeker-Groot, mw. Nota, mw. Groot-Baas. 

Stofzuigen: dhr. Cees Bleeker. 

 

Vrijdag 10 januari 2025 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit, Greet Bleeker-Strooper 

 

Zondag 12 januari 2025 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia 

Lector: dhr. Huits 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Adriaan Bruin, dochter Els en zoon Paul ● Greet Bleeker-Strooper ● 

Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● 

Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus 

 

Woensdag 15 januari 2025 (derde woensdag van de maand) 

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen. 

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 

15:00 uur of door een e-mail te sturen aan 

parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl 

 

Vrijdag 17 januari 2025 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Johannes Adrianus de Wit ● Henk Blokdijk en zijn zoon Jacob, 

overleden familie Blokdijk en familie Ligthart 
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Zondag 19 januari 2025 

10.00 uur Oecumenische viering 

Voorgangers: Pastoor van Lent en voorganger PKN m.m.v. Gemengd 

Koor Waarland 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705  

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus ● Jaap Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● Carina 

Stoop-Vonk en zegen over haar gezin en naasten ● Cornelis Suiker, 

Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en kleinzoon Emiel ● Jan 

Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u een 

kopje koffie!  
 

 

Vrijdag 24 januari 2025 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 26 januari 2025 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorgangers: Mw. Adema en dhr. Blommaart m.m.v. Sint Caecilia 

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen 

Piet en Arie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van 

Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-

Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en 

Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus 

Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Pastoor 

Jan Berkhout en Johannes Nicolaas Timmer ● Wilhelmus Ligthart, 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1
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Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Jan Broersen en 

zegen over zijn gezin 

 

Vrijdag 31 januari 2025 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Diaken Jorink 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Greet Bleeker-Strooper , Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 2 februari 2025 

10.00 uur Woord- communieviering 

Voorgangers: mw. Veldboer-Beemsterboer en dhr. Piket m.m.v. Marian en 

Peter Boon 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Bram Tijm ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, 

Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Petrus Jozef Kruyer en 

Elisabeth Johanna Kruyer-Bak 

 

Woensdag 5 februari 2025 
Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Tesselaar-Bleeker, mw. Blokker-Bleeker, mw. Bleeker-Broersen. 

Stofzuigen: Cor Kruijer. 

 

Vrijdag 7 februari 2025 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jaap Dekker 

 

Zondag 9 februari 2025 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia 

Lector: mw. de Jong 
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Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Greet 

Bleeker-Strooper ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun 

dochters Jo en Truus 

 

Vrijdag 14 februari 2025 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Henk Blokdijk en zijn zoon Jacob, overleden familie Blokdijk en familie 

Ligthart 
 
 
 
De vieringen in de Heilige Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn kunnen 

worden gevolgd via de livestream op Youtube.nl/parochie Tuitjenhorn.  

U kunt hier ook vieringen terugkijken. 

 
 

Via de QR-code kunt u een bijdrage doen desgewenst kunt u het bedrag aanpassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn 
 

Dorpsstraat 41  

1747 HA Tuitjenhorn  

T 06 2080 0243 (b.g.g. 06 1566 3014)  

E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl  

W www.parochietuitjenhorn.nl 

 

Parochieoverleg: 

Ali Adema - Andreas Hagemeijer - Connie Bakker - Elma Veldboer-

Beemsterboer - Hans Kok - Harry Piket - Ineke Hoogervorst - Liesbeth 

Bruin - Marja Buur - Peter Buur  

T 06 4406 4180 (Harry Piket, coördinator) 

E parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl  

 

Elma Veldboer-Beemsterboer, algemene zaken  

T 06 4170 7605  

E elmabeemsterboer@gmail.com 

 

Liesbeth Bruin-Tesselaar, communicatie en facilitair  

T 06 2080 0243  

E liesbruin@msn.com  

 

Peter Buur, technisch beheer  

T 06 1379 1645  

E p.buur@quicknet.nl  

 

Andreas Hagemeijer, financieel beheer  

T 06 1566 3014  

E andreaspar@pm.me  

 

Marja Buur-de Boer, betalingsverkeer  

T 06 5082 8586  

E crediteuren.hjdmt@outlook.com 

mailto:parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl
mailto:parochieoverleg@parochietuitjenhorn.nl
mailto:elmabeemsterboer@gmail.com
mailto:liesbruin@msn.com
mailto:p.buur@quicknet.nl
mailto:andreaspar@pm.me
mailto:crediteuren.hjdmt@outlook.com
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Marja Buur-de Boer, redactie parochieboekje  

T 06 5082 8586 

E redactie@parochietuitjenhorn.nl  

 

 

Contactadressen 
 

Vrijdagmiddagsecretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere 

van 13:00 tot 15:00 uur 

Dorpsstraat 41  

1747 HA Tuitjenhorn 

T 06 2080 0243  

T 06 1566 3014 (bij geen gehoor)  

E secr.hjdm@outlook.com  

 

Parochiële Charitas Instelling (PCI) 

Waarnemend secretaris PCI 

Dhr. L.J. Swaab 

Sportlaan 44a 

1747 GS Tuitjenhorn 

T 0226 392 932 

 

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité) 

Mw. F. van der Kooi-Schilder  

Sportlaan 44b 

1747 GS Tuitjenhorn 

T 0226 391 015  
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Colofon 
 
Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 6 keer per jaar in een 

oplage van 560 exemplaren onder verantwoordelijkheid van parochie 

H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn. 

 

Redactie, lay-out & tekstverwerking: Marja Buur en Hans Kok 

 

E-mail redactie: redactie@parochietuitjenhorn.nl 

 

Bezorging: wijkcontactpersonen 

 

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke 

toestemming van de redactie. 

 

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder 

opgaaf van redenen. 

 

 


