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Het mailadres par.jacobus@outlook.com is opgeheven! 

Hiervoor in de plaats is gekomen het mailadres van het 

parochieoverleg: parochieoverleg.jacobus@pm.me 

 
 

 

De parochie is elke vrijdagmiddag telefonisch bereikbaar 

op nummer 0226 39 1323 van 13:00 tot 15:00 uur. 

 



 

 

 

02-feb-2024    Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

07-feb-2024    Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” 

                        naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com  

13-feb-2024    Eerste dag bezorging boekje  

17-feb-2024    Laatste dag bezorging boekje  

 

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:  

- Opgeven van intenties 

 (kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus) 

- Informatie over vieringen 

- Opvragen van uittreksel doopregister 

- Opvragen van uittreksel huwelijksregister  

- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie  

- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’  

- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie  

 

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,  

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige 

pastorie).  

T 0226 391323 E parochieoverleg.jacobus@pm.me    

 

Tarieven  
Intentie  10,00 

(U ontvangt geen factuur!  

Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,  

zie onder…) 

Doopviering   25,00 

Huwelijksviering/Jubileumviering  225,00 

Jubileumviering i.c.m. zondagsviering  150,00 

Uitvaart  225,00 

Avondwake 150,00 

 

 

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92  

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn  

mailto:redactie.jacobus@outlook.com
mailto:parochieoverleg.jacobus@pm.me


 

 

Nieuws van het Parochieoverleg 
 
Advent, het feest van de hoop, in blijde stille verwachting van dat wat 

komen gaat. Feest van de hoop; ja we hebben weer hoop, niet dat we er 

zijn, maar kijkt u zelf. 

 

De cijfers: 

Het gemiddelde aantal bezoekers van 10 september tot en met 3 december 

is 61. Variatiebreedte 30-120. Het gemiddelde aantal kijkers naar de 

livestream op YouTube van 10 september tot en met 3 december 110. 

Variatiebreedte 64 tot en met 184. Tel daarbij op de twintig  zeker iedere 

week trouwe bezoekers van het Sint Jozefpark dan gaan we de goede kant 

op.  

 

Hoop 

Iedere maand komen we als parochieoverleg bij elkaar. Daarin zijn diverse 

commissies werkzaam. Minimaal drie leden van het parochieoverleg 

nemen deel aan zo`n commissie. Bijvoorbeeld; de roostercommissie, 

financiële zaken, juridische zaken, dagelijkse zaken etc. Doel is het 

behartigen van de belangen van de parochie en van de parochianen. 

Samenwerken ja, fuseren nee.  

 

Hoop 

We blijven bij de afspraak die we met het Bisdom hebben gemaakt; Elke 

maand roosteren wij onze twee pastorale voorgangers mw. Marion Bleeker 

en dhr. Theo Vertelman op twee zondagen en op twee vrijdagen in, diaken 

Toon Jorink en/of een priester één keer op beide dagen en één paar 

lekenvoorgangers roosteren we in op een zondag. Elke viering is een 

communieviering.  

  

Hoop 

Kerstmis het feest van het licht. De komst van het onschuldige kind, Jezus, 

gewikkeld in doeken in de kribbe. 



 

 

Licht 

De Kerstboodschap hebben we allemaal hard nodig.  Met Kerstmis 

herdenken we de geboorte van Jezus. De diepere betekenis is: inkeren, 

bezinnen, anderen betrekken in een liefdevolle kring, onze welvaart 

delen.  Wanneer we naar het leven van Jezus kijken zien we dit ook juist 

terug. Jezus treedt in woorden en daden op tegen de onrechtvaardigheid 

die er in de samenleving aanwezig is. Daarnaast kijkt Hij juist wel om naar 

mensen aan de rand van de samenleving. 

 

Licht  

Alle mensen met wie we samen onze parochie draaiende houden. Die ons 

het afgelopen jaar geholpen hebben. Alle vrijwilligers, de koren, de kosters 

en allen die ons in deze moeilijke periode hebben gesteund. Samen staan 

we sterk.  

 

Licht 

Namens het parochieoverleg wensen wij u warme Kerstdagen en een 

voorspoedig Nieuwjaar.  

André en Afra Hagemeijer, Ali Adema, Harry Piket, Elma Veldboer-

Beemsterboer, Connie Bakker, Liesbeth Bruin, Marja en Peter Buur, Ineke 

Hoogervorst, Gerard Boon, Klaas Bleeker en Hans Kok. 

 

Kort overzicht van de vieringen tijdens kerst en Oud op Nieuw 

Zondag 24 december 15:00 Sint Jozefpark, Theo Vertelman, Inloopkoor 

Zondag 24 december 18:00 Kerk, Mariosé Huits, Jeugdkoor 

Zondag 24 december 20:00 Kerk, Theo Vertelman, D`CYMO 

Maandag 25 december 10:00 Kerk, Marion Bleeker, Sint Caeciliakoor 

Zondag 31 december 19:00 Kerk, Marion Bleeker. Fanfare Hildegardis 

(De ochtendviering op zondag 31 december vervalt) 

 

 



 

 

 



 

 

ONZE KERK 

 
De Jacobus de Meerdere is een monument van geschiedenis, kunst en 

geloof. Het is een getuige van de strijd en de hoop van een katholieke 

gemeenschap in Tuitjenhorn, die al ruim 150 jaar elkaar ontmoet in deze 

kerkgemeenschap. Het huidige kerkgebouw  is een meesterwerk van de 

architect Theo Molkenboer, die zich liet inspireren door de Neogotiek. 

Tevens een van de eerste neogotische kerken van vlak na het herstel van 

de bisschoppelijke hiërarchie van 1853.                                            

In 1925-1926 is de kerk uitgebreid met twee smalle zijbeuken, aan 

weerszijden van het middenschip (van 4 traveeën….), hetgeen een 

interessante combinatie is. Het neogotische meubilair is nog in perfecte 

staat, alsmede de oorspronkelijke schitterende beglazing, die in de jaren 

1990 is gerestaureerd. Het is een huis van God, waar generaties van 

gelovigen hebben gebeden, gezongen, gedoopt, getrouwd en begraven. 

En nu wil men deze kerk sluiten. Men zegt dat het te duur is om te 

onderhouden, dat het te groot is voor het aantal parochianen, dat het er 

niets anders op zit dan te fuseren met andere parochies!      

Men zegt dat het misschien wel beter is om ergens anders, in een andere 

kerk te vieren. Of misschien wel om helemaal geen kerk meer te hebben. 

Maar ik zeg: NEE! Ik zeg: laat deze kerk niet verloren gaan! Ik zeg: laat 

deze kerk niet veranderen in een museum, of een winkel, of een 

appartementencomplex! Ik zeg: laat deze kerk niet verworden tot een 

ruïne, of een puinhoop, of een herinnering!  Want deze kerk is meer dan 

een gebouw. Deze kerk is een symbool. Een symbool van onze identiteit, 

onze cultuur, onze traditie. Een symbool van onze waarden, onze idealen, 

onze dromen. Een symbool van onze liefde, onze dankbaarheid, onze 

trouw. 

Deze kerk is ook een uitdaging. Een uitdaging om ons geloof levend te 

houden, om ons geloof te delen, om ons geloof te verdiepen. Een uitdaging 

om ons in te zetten voor onze gemeenschap, om ons te bekommeren om 

onze medemens, om ons te verbinden met onze Schepper. Een uitdaging 

om ons niet te laten meeslepen door de waan van de dag, door de druk van 

de wereld, door de verleiding van het kwaad. 



 

 

Deze kerk is tenslotte een geschenk. Een geschenk van God, die ons deze 

kerk heeft gegeven als een plaats van ontmoeting, van viering, van 

inspiratie. Een geschenk van onze voorouders, die deze kerk hebben 

gebouwd met hun handen, hun hart en hun ziel. Een geschenk voor onze 

kinderen, die deze kerk mogen erven als een erfgoed, een schat en een 

zegen. 

Daarom roep ik u op: laat deze kerk niet sluiten! Laat deze kerk niet in de 

steek! Laat deze kerk niet sterven! 

Want deze kerk leeft! Deze kerk spreekt! Deze kerk getuigt.  

Deze kerk is de Jacobus de Meerder te Tuitjenhorn.         

Naar een stuk van Multatuli 

 

 

Gedicht op weg naar Kerstmis 2023 
 

Nog even en dan is het weer Kerstmis.  

En dat gaan we vieren in een onrustige wereld, 

want er is zoveel langs elkaar heen leven,  

er is zoveel geweld om ons heen 

en misschien ook wel in ons eigen leven. 

Maar dit Kerstgedicht zegt ons:  

blijf geloven in nieuw begin met kerst. 

 

Dat vertelt onderstaande gedicht, dat ik genoemd heb: 

 

Onrustig is de wereld 

 

Onrustig is de wereld 

vijandig staan volkeren tegenover elkaar. 

 



 

 

Ook in het leven van ons zelf 

kan onmacht vernedering, kwaad  

ons bezig houden. 

 

Waar is toch die vrede 

die moest toch komen 

dat was al beloofd  

toen het Kind geboren werd 

 

In Bethlehem 

verzamelden kwetsbare mensen zich 

zochten wijzen naar licht 

warmte, toekomst, nieuw begin. 

Kerstmis nadert 

het feest rond het pasgeboren kind. 

 

Hij, ja hij 

geeft ons ondanks alles 

weer de moed  

om door alle onrust en vijandschap 

te blijven geloven in vrede 

 

Vinden wij met Kerst weer een nieuw begin 

bij dit kind? 

 

Durven we er nog in te geloven? 

Wij wel, 

En jij? 

 



 

 

Er is niks mis 

als je gelooft in Kerstmis! 

 

Theo en Gerda  

Vertelman – Wortel 

 

 

Kerstgedachte 

 
De diepe zin van Kerstmis is voor mij: dat we het aandurven nieuwe en 

herboren mensen te zijn, ondanks onze beperkingen en onmacht. Ik 

bedoel: elkaar als “god-zoekers” de weg wijzen naar toekomst, licht en 

vrede. Dat deden de herders ook al. Elkaar onderweg bemoedigen. In 

vreugde en verdriet elkaar nabij zijn. Zo kunnen wij meer mens worden 

voor elkaar. 

   

Al doende ga je steeds meer licht ontdekken, ook waar het duister is. In het 

duister van aanhoudende spanningen en onverdraagzaamheid zie je ook 

mensen die volharden in het zoeken naar oplossingen, die de moed niet 

opgeven om er samen iets van te maken, die vasthouden aan hun ideaal 

van een kleurrijke samenleving, van eenheid in verscheidenheid, ook al 

moeten ze daarvoor optornen tegen veel verzet en tegenstand.  

 

En te midden van het duister van de dood kunnen mensen toch weer wat 

licht zien, als medemensen hen trouw en met liefde omringen, als ze aan 

hen iets kunnen ervaren van Gods zorg. 

 

Door elkaar zo de weg te wijzen, door waar mogelijk te proberen ons 

steentje bij te dragen, kunnen ook wij het licht van dit feest doorgeven en 

uitstralen en onze wereld een beetje lichter en warmer maken. 

 



 

 

En dat zit hem vaak in heel kleine dingen. Ik las ergens: Je bent zelf het 

grootste kerstcadeau dat je iemand kunt geven. Je geeft heel wat als je iets 

van jezelf geeft. Heel gewoon en simpel. Door bijvoorbeeld een belofte te 

houden, een geheim te bewaren, een droom te vertellen. En door iemand 

het laatste woord te gunnen, door vragen serieus te nemen, of gewoon in 

de file iemand te laten invoegen. Door naar een kind te luisteren, of naar 

een volwassene. Door iets aardigs te zeggen tegen iemand die je aardig 

vindt, of tegen iemand die je niet aardig vindt.  

In al die dingen, in het klein en in het groot, komt iets van het wonder van 

dit feest aan het licht.  

 

We worden op dit feest heel duidelijk uitgenodigd mee te werken, 

uitgenodigd door een goddelijk kind, en tegelijk klein en kwetsbaar. 

Uitgenodigd om plaats te maken voor Hem, hier in ons midden, in ons 

hart, in ons hele doen en laten. 

 

God bestaat! Hij bestaat in 

de geboorte van zijn kind. 

En in Hem worden wij 

telkens opnieuw geboren 

om bij elkaar de droom te 

koesteren van een nieuwe 

wereld, waar wij in liefde 

en tederheid met elkaar 

omgaan. Waar God mens 

wordt in mensen. Ik wens 

u van harte een Zalig 

Kerstfeest! 

 

Heerenveen, Advent 2023                 

Pastor Anton de Vries  

 

 



 

 

De groene Handjes 
 

De barre winterkou trotserend werd vrijdag 1 

december de adventskrans gemaakt door de 

(koude) groene handjes van Agaath en 

Gonda. (zie de foto’s) 

De adventskrans is een symbolische 

uitdrukking van verwachting en hoop. Elke 

zondag wordt er 1 kaars meer aangestoken, 

wat  weer symbool staat voor de toename 

van het licht. Het overwinnen van de 

duisternis, het groeien van de hoop en 

verwachting naar de komst van de Messias. 

Vlak voor kerstmis branden dan 4 kaarsen. 

 

 

De periode voor kerstmis is een drukke  

tijd voor de vele vrijwilligers van onze 

parochie, zoals de koren, kosters en de 

voorgangers. Maar ook achter de schermen 

zijn er vele vrijwilligers actief. De kerststal 

wordt weer van zolder gehaald en 

neergezet door Matt en Gerard.  

En ook dan zal onze kerk weer mooi 

versierd worden door Agaath en haar team!                                              

Iedereen alvast ontzettend bedankt voor 

zijn of haar inzet en we kijken er vol 

verwachting naar uit!! 

 

 

 

 



 

 

Sint Caeciliakoor 

 
Zondag 26 november vierde ons koor de jaarlijkse Caeciliadag. 

Na een mooie gezongen dienst, met mis en liederen ter ere van de 

patroonheilige van de muziek , werd ons koor met warme en lovende 

woorden toegesproken. 

Dat deed de heerlijke broodmaaltijd nadien nog lekkerder smaken! 

Na de maaltijd nog een borrel waarbij we muzikaal werden onthaald met 

prachtige liederen door Aad Bontenbal, Niek Hof en Melanie, de partner 

van onze geweldige organist Joost Tuithof, die deze liederen ook weer 

prachtig begeleidde! 

Vol energie bereiden we ons voor op de 2e advent zondag en eerste 

kerstdag. 

 

Wij wensen iedereen zalige dagen toe. 

 

 

Verrassing 
 

Wat een verrassing was dat! Op 22 oktober werden Theo en ik enorm in 

het zonnetje gezet. Ons was gevraagd om een feestelijke viering te maken 

en daarin samen voor te gaan. De twee koren zouden zingen. Ik vroeg nog: 

wat vieren we dan; waarom vieren we dan feest? Dat was uit dankbaarheid 

dat er in Tuitjenhorn nog steeds gevierd kan worden. Wij geloofden dat. 

En dat is natuurlijk ook iets moois om te vieren. We hebben de viering als 

thema “Geld en geloof” mee gegeven, wat wel heel actueel was in deze 

tijd, waarin het bisdom zo op de financiën van de parochies uit lijkt te zijn. 

Maar aan het einde van de viering kwam er nog een hele grote aap uit de 

mouw. Connie wilde nog een mededeling doen: zij vertelde allemaal 

mooie dingen over ons; vervolgens kregen we allebei een prachtige bos 

bloemen en er werd een heel mooi lied vóór ons en óver ons gezongen. We 

leken wel een bruidspaar. Wat allemaal ongelooflijk leuk. Heerlijk om zo 



 

 

verrast en bedankt worden voor iets dat we ongelooflijk graag doen, wat 

we met heel veel plezier doen, wat onze passie is. Er werd gezegd en 

gezongen, dat het voor ons af en toe wel lastig moet zijn, al die discussies 

die over ons gevoerd worden: Theo en Marion mogen niet, Theo en 

Marion mogen wel, en dan toch weer niet. Dat is niet altijd leuk. Daarom 

was dit hart onder de riem heel erg fijn. Enorm bedankt daarvoor.  

Een week later, op 29 oktober, gingen tien bussen, waaronder een aantal 

dubbeldekkers, vanuit verschillende plaatsen richting Haarlem voor de 

actie “Houd de kerken open”. In de bus hadden we allemaal een beetje het 

schoolreisjesgevoel. Onderweg werd er uitgelegd wat de bedoeling was. 

We zouden zeven rondjes rondom de BAVO basiliek lopen en na elk 

rondje moesten we juichen. Dat was vanwege het Bijbelverhaal over 

Jericho. Daarin wordt verteld dat het volk Israël als zij terugkomen in het 

beloofde land als eerste de stad Jericho tegenkomen. Die moeten ze 

veroveren voor ze verder kunnen. De Israëlieten gaan dan rondjes lopen 

rond Jericho en na elk rondje juichen. Op de zevende dag zeven rondjes. 

Dan storten de muren van Jericho in en is de stad weer van de Israëlieten.  

Wij hebben in Haarlem vele rondjes gelopen. De muren zijn niet ingestort. 

Maar dat was ook niet echt de bedoeling; we wilden gehoord worden. De 

voorzitter van ons actiecomité heeft daar een fantastische speech 

gehouden, maar de bisschop gaat gewoon door met zijn plannen. Helaas.  

Maar Tuitjenhorn gaan ook door. Hoe, weten we nog niet, maar de kerken 

in Noord Holland moeten open blijven. 

 

Nu zijn we alweer op weg naar Kerstmis. Daarom: Iedereen een heel Zalig 

Kerstfeest toegewenst, een gezellige jaarwisseling en een gelukkig en 

gezond 2024, ook namens Jan. 

 

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger. 

 

 

 

 



 

 

De Kerst komt er weer aan !!!  
 

Dus zijn we weer begonnen met oefenen met de kinderen voor de 

herdertjesviering.   

 

We zingen op maandag een uurtje op school nu 

met zestien enthousiaste kinderen en Gerard op 

gitaar, Regina op het keyboard en Dorien als 

dirigente. 

We studeren zeven leuke kerstliedjes in, wat 

gouwe ouwe en wat hippe nieuwe, allemaal in het 

thema ‘Dromen over vrede’.  

Mariose heeft weer een prachtige viering in 

elkaar gezet helemaal in dit thema. We zien jullie 

graag op kerstavond.   

 

Groeten van Dorien Dapper   

 

 

Concert van Dusha op 3 december 
 
Op zondag 3 december was er een inspirerende woord- en 

communieviering verzorgd door Elma Veldboer en Harry Piket, muzikaal 

bijgestaan door Peter en Marian Boon. 

 

Daarna was er een optreden van ongeveer een uur van Dusha, wat betekent 

“ziel” in het Oekraïns. 

Zij spelen traditionele en moderne liedjes die het hart raken. Sommige 

nummers zijn in het Nederlands maar de meeste in het Oekraïns. 

Natuurlijk geven we er toelichting bij want alle stukken hebben een 

verhaal en een geschiedenis, die soms lang teruggaat. Sommige teksten 



 

 

hebben we ook voor u vertaald, maar de 

melodie vertelt ook al een verhaal.  

Ruslana Melnyk woont sinds de oorlog 

in Schagen en heeft in Oekraïne semi 

professioneel gezongen. Jan Smit is 

vrijwilliger bij veel steunprojecten voor 

Oekraïners. Hij speelt piano en saxofoon 

en heeft 15 jaar in jazz gespeeld. Tom 

Donker die gitaar speelt was helaas ziek. 

Dusha is in 2023 ontstaan uit toevallige 

ontmoetingen, die een klik gaven.  

Wilt u het een en nader nog beluisteren? 

De opname van Dusha staat na de 

viering van Elma en mij op youtube site 

van de kerk 

Jan bedankt ons voor de gelegenheid om te spelen en de bijdrage. Jan heeft 

250 euro kunnen overmaken aan het burgerinitiatief in Tjachiv voor 

ondersteuning van de jongens in de loopgraven.  

 

Vriendelijke groet Harry Piket 

 

 

Lourdesreis september 2023 
 

Op 16 september ’s morgens om kwart voor 5 stond ik bij de bus die de 

pelgrims van ’t Veld-Heerhugowaard naar Schiphol ging brengen. Ik zou 

zelf meegaan, maar door het verdrietige overlijden van mijn zwager kon ik 

niet mee. Dat heb ik in de bus verteld voor het vertrek. Dat gaf nogal wat 

schrikreacties, en voor mezelf was het ook heel emotioneel. 

Het waren heftige dagen. Mijn schoonzus en hun kinderen waren heel 

dankbaar dat ik voor hen was thuis gebleven en het afscheid wilde 

verzorgen. Op maandag de 18e was dat afscheid. De familie was heel 



 

 

tevreden over hoe ik dat samen met de kinderen en kleinkinderen vorm 

heb gegeven.  

Gelukkig was Het Huis van de Pelgrim gelukt om zonder al teveel kosten 

mijn vlucht van zaterdag om te boeken naar dinsdag. Dan moest ik wel 

alleen. Maar ik herinnerde me dat mijn moeder, toen ze mijn leeftijd had, 

alleen naar mijn zus in Australië was gereisd. Dus dan moest dit mij ook 

lukken. Het ging prima, ook dankzij lieve mensen die me hielpen om de 

goeie bus naar het treinstation te vinden op het vliegveld in Toulouse en 

daarna de juiste trein naar Lourdes. Heel fijn was het ook dat ik daar werd 

opgehaald door mensen van het HvdP, die me ‘welkom thuis’ wensten en 

me naar hotel Stella brachten. 

In Lourdes heb ik, nadat ik me wat had opgefrist, eerst een stukje over het 

Heiligdom gelopen en even in de Rosaire gezeten om echt weer een beetje 

‘thuis’ te komen. Daarna geïnformeerd waar de groep was. Ze zaten op 

“La terrasse”. Dus daar naar toe gewandeld. Zodra de pelgrims me zagen, 

begonnen ze allemaal te klappen en ook de andere mensen op het terras. Ik 

krijg er nog kippenvel van als ik eraan denk. Wat fijn om zo ontvangen te 

worden. Daarna lekker met een groepje een biertje gedronken (want het 

was wel behoorlijk warm, heerlijk warm). 

Ik had ‘geluk’ dat de lichtprocessie twee dagen daarvoor niet was 

doorgegaan vanwege slecht weer. Die werd nu op mijn eerste avond 

gehouden en was ik er dus bij. Geweldig om weer in die zee van lichtjes te 

mogen lopen en de bekende liederen te horen en mee te zingen. We 

vroegen ons af en toe wel af wat voor talen we allemaal door de speakers 

hoorden gaan. Het leek wel Chinees en Arabisch. Dat bleek te kloppen. Er 

waren ook pelgrims uit die landen. 

Woensdag hadden we een druk programma met het bezoek en de viering 

op het Cité, ’s middags het bezoek aan de kerken, daarna de 

handoplegging en ’s avonds de afsluitende avond. Maar ’s middags heb ik, 

in plaats van de kerken te bezoeken, met zes mensen de grote kruisweg 

gelopen. Dat was heel bijzonder. Aan het eind van de route heb ik mijn 

deelnemers een steen laten doorgeven met de opdracht: “knijp iets van je 

zorgen en je verdriet in die steen”. Daarna heeft één van de mannen de 

steen op het plateau boven de weg gerolde grafsteen van de 15e statie 

gegooid. Dit hele ritueel maakte wel wat emoties los. Maar dat is toch ook 



 

 

waarvoor we naar Lourdes gaan? Dat maakt onze rugzakken met al onze 

levenservaringen wat lichter. 

Donderdag hadden we de vertrekviering, waarin ik graag wilde zingen met 

het koor. Ik was al gewaarschuwd dat er geen koor was, maar ik ben 

eigenwijs, ik ging toch. Er was dus inderdaad helemaal geen koor. 

Jammer. Om half 12 vertrok de bus richting Toulouse en waren we weer 

op weg naar huis.  

Mijn reis was kort maar krachtig. Maar ik ben heel blij dat ik toch nog ben 

gegaan. Dat ik met de pelgrims heb kunnen afmaken waaraan ik was 

begonnen. Dat ik toch nog mooie gesprekken heb kunnen voeren, dat ik 

ook verschrikkelijk heb kunnen lachen, want wat was er een humor in de 

groep. Mede dankzij hen heb ik een stukje van mijn schrik en verdriet om 

mijn zwager bij Maria in Lourdes kunnen achterlaten.  

 

Marion Bleeker - Burger. 

 

 

 

Herdertjesviering  
 

Het is gelukt om weer een kerstkoor 

bijeen te brengen onder de kinderen en 

daarom is er ook dit jaar een 

Herdertjesviering.  

 

Op zondag 24 december om 18.00 uur is er een woord- en 

communieviering met als thema: Dromen van Vrede. 

De zang wordt verzorgd door dit gelegenheidskerstkoor o.l.v. Dorien 

Dapper m.m.v. Gerard en Regina op gitaar en keyboard.  

Voorganger is Mariosé Huits. 



 

 

Met de komst van Jezus kwam de Vredevorst ter wereld. Zijn vrede bracht 

hij ons en hij gaf ons de boodschap om deze vrede te verspreiden. Als we 

kijken naar de tijd van nu is deze vrede ver te zoeken.  

Met liedjes en verhalen gaan we samen op zoek naar die vrede van Jezus 

en denken we na hoe we die vrede in ieder geval in onze eigen directe 

omgeving kunnen vinden. 

Viert u met ons mee? U bent van harte welkom. 

 

Vele jaren lang meldde ik u ook dat er op Eerste kerstdag Kindje wiegen 

zou zijn. Vorig jaar ging het op het laatste moment toch nog door, maar dit 

jaar is het niet gelukt om voldoende kinderen te vinden die mee willen 

doen. Na bijna 50 jaar moeten we deze traditie laten gaan. Jammer, maar 

we kijken als familie met vele mensen in Tuitjenhorn terug op veel mooie 

kerstspelen.  

Namens de Parochie en de redactie bedanken wij de familie 

Blommaart hartelijk voor de vele jaren dat zij het Kindje wiegen 

verzorgde. 

 

 

Allerzielenviering 2023 

 
“Omdat liefde niet stopt waar het leven eindigt” 

2 november was het Allerzielen en zoals gewoonlijk is er dan een viering 

o.l.v de avondwakegroep met m.w.v. fanfare Hildegardis. 

Dit jaar weercode geel, dus voor ieders veiligheid is besloten om na de 

viering niet naar het kerkhof te gaan met onze lichtjes.  

Heel jammer, want wat is het altijd een mooi gezicht als het hele kerkhof 

en het pad ernaar toe verlicht zijn met allemaal kaarsjes. De trouwe 

vrijwilligers van de vuurbrigade hadden een vrije avond. 

En wat was het mooi in de kerk. De hele kerk vol, ondanks het weer. 

Iedereen mocht een kaarsje in de kerk aansteken en voor het altaar op de 

banken plaatsen om hun geliefde te gedenken. 



 

 

We konden luisteren naar gedichten, een lezing en van de overledenen van 

het afgelopen jaar werd het In Memoriam voorgelezen. De fanfare speelde 

prachtige muziekstukken wat het tesamen maakte tot een hele warme 

viering. 

Aan het einde van de viering werd de Last Post gespeeld op trompet vanaf 

het koor. 

 

Gedicht: Er zullen altijd mensen zijn 

 

Er zullen mensen zijn die te veel zeggen 

Mensen die de plank misslaan 

Er zullen mensen zijn die vluchten 

In plaats van dat ze naast je staan 

 

Er zullen mensen zijn die huilen 

Mensen die je bloemen geven 

Er zullen mensen zijn die bang zijn 

Voor het donker in je leven 

Niet dat ze niet om je geven 

Er niet voor je willen zijn 

Ze zoeken enkel naar de regels 

hoe te delen in je pijn 

 

Er zullen mensen zijn die voelen 

Wat je nodig hebt  

Wat niet 

Er zullen mensen zijn die blijven 

Ondanks donker en verdriet 

 



 

 

Er zullen mensen zijn 

Die naast je  

Heel dichtbij 

Delen in je pijn 

Er zullen altijd mensen zijn 

We willen alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om deze viering 

mogelijk te maken hartelijk bedanken en iedereen in de kerk voor hun 

aanwezigheid.  

Mogen de woorden die, die avond gesproken zijn u sterken in deze 

donkere dagen. 

 

Corine Buiter, Helmine Bruin 

 

 

Koor uit Warmenhuizen komt voor u zingen op  

28 januari 

 
Het parochieoverleg heeft het Ritmisch koor van Warmenhuizen 

uitgenodigd om eens een keer in de kerk van Tuitjenhorn te komen zingen. 

Het is altijd leuk om naar een ander koor te luisteren. We hopen dat er veel 

parochianen naar deze viering komen om te genieten van de zangkunsten 

van dit koor. Voorganger van de viering zal zijn diaken Jorink. 

Zo dichtbij Tuitjenhorn en nog nooit in onze kerk gezongen. Het koor  

bestaat uit 21 leden, alleen maar dames en bestaat  al meer dan 50 jaar! 

Normaal gesproken zingt het koor iedere eerste zondag van de maand in de 

kerk van Warmenhuizen. Ook heeft het koor een zeer gevarieerd 

repertoire, en daar kunt u zeker deze zondag van genieten. 



 

 

 

 

De koorleden repeteren in het dorpshuis van Warmenhuizen onder 

begeleiding van Mariette Berbee (piano) en Rina Warnaar (dirigent) 

We nodigen u van harte uit om te komen luisteren naar dit koor. Ik hoop 

dat ook veel leden van de beide koren D’CYMO en Sint Caecilia komen 

luisteren! 

Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken en zo wat nader 

kennis te maken met de koorleden uit Warmenhuizen. 

 

Alvast tot 28 januari,  

namens het parochieoverleg, 

Ali Adema 

 
 



 

 

Ritmisch koor D’CYMO 

 
Viering 17 december, 3e zondag van de advent, na afloop koffie 

Voorganger van deze viering is Pastor Theo Vertelman. Het koor zal deze 

viering muzikaal ondersteunen. 

De 3e kaars wordt alweer ontstoken van de adventskrans, waarmee we 

langzaam maar zeker toeleven naar Kerstmis en de geboorte van Jezus, het 

feest van het Licht. Laat het licht de duisternis ontstijgen waardoor we 

kunnen hopen op een toekomst vol vrede en gerechtigheid.  

We nodigen u van harte uit om deze viering te bezoeken om te kunnen 

genieten van de mooie gebeden en liederen, ook wordt u na afloop een 

kopje koffie aangeboden. We hopen u allen dan nog even te kunnen 

spreken. 

 

Adventskrans 

Een krans met kaarsen van donker naar licht. 

Een tijd van verwachten, geboorte in zicht. 

Een tijd van bezinnen opnieuw beginnen. 

Hoe laat ik idealen en dromen tot leven komen? 

 

Kerstavondviering 24 december, 20.00 uur 

Ook bij deze bijzondere viering zal pastor Theo Vertelman voorgaan. En 

ook deze viering zal het koor muzikaal 

ondersteunen. 

We vieren de geboorte van Jezus, fijn om dan 

met zovelen in de kerk dit feest samen te 

kunnen beleven, samen die verbondenheid te 

voelen in deze spannende tijd waarin we leven. 

Het is een drukke tijd voor het koor, want de 

dirigent heeft ons verblijd met 3 nieuwe 

kerstliedjes. Maar het zijn prachtige liedjes, die we zeker ten gehore zullen 



 

 

brengen tijdens deze kerstavond. Maar natuurlijk zingen we ook de 

traditionele kerstliedjes, zodat u heerlijk kunt meezingen.  

We hopen dat u in grote getale naar de kerk komt voor een sfeervolle 

viering met mooie verhalen en prachtige kerstliedjes, u bent van harte 

welkom! 

 

Viering 7 januari 2024 

Er was nog geen muzikale ondersteuning voor deze viering, en omdat het 

koor D’CYMO niet hoeft te zingen op de vertrouwde 3e zondag van de 

maand, hebben we met z’n allen de keuze gemaakt om dan op 7 januari te 

zingen. Voorgangers zijn Sjaak en Ineke Hoogervorst, dus dat wordt zeker 

een mooie en sfeervolle viering. U wordt van harte uitgenodigd om te 

komen luisteren naar de liederen en de gebeden en verhalen.  

 

Namens de dirigent, pianiste en alle leden van het koor willen 

wij u allen een zalig kerstfeest toewensen en alle goeds voor het 

jaar 2024.  

 

Hartelijke groeten,  

namens het bestuur,   

Ali Adema-de Vries, voorzitter 

 

 

 

Koffie drinken  
 

Eens in de maand is er gelegenheid om na de viering 

een kopje koffie te drinken. Het is een mooi moment 

om even met elkaar van gedachte te wisselen.  

De eerstvolgende keren dat wij weer koffie zullen 

schenken zijn zondag 17 december, zondag 21 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1


 

 

januari 2024 na de oecumenische viering en zondag 28 januari 2024, dan 

komt er een gastkoor zingen.   

Een van deze dagen hopen wij u te mogen ontmoeten. 

 

De koffiegroep wenst u allen Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2024 

Marja Buur 

 

 

Stichting Vrienden van Josph 

 
 

bank: NL28RABO0155993011 

ANBI keurmerk 

RSIN/fiscaalnr. 816035386 

www.vriendenjoseph.nl 

info@vriendenjoseph.nl 

 
 
 

Liesbeth vermaakt zich uitstekend in Kenia. Zij ziet daar haar vele 

vrienden en vriendinnen weer in Nairobi, Kitale en Kaplamai.  

Zo is zij al naar de kerk geweest in de gevangenis in Nairobi. Altijd weer 

een bijzondere ervaring om daar met de gevangenen bij de 

eucharistieviering aanwezig te kunnen zijn. Verder heeft ze een bruiloft 

bijgewoond van een nichtje van Father Joseph en over de festiviteiten 

rondom het man worden van neefje James heb ik u in de Aftrap al verteld.  

Samen met Father Folkert verblijft ze op het moment dat ik dit verhaaltje 

schrijf in Kaplamai. Dit is de parochie waar beide priesters een aantal jaren 

hebben samengewerkt. De kerk daar is gebouwd samen met de stichting en 

de directe hulp van Klaas Bleeker. Ze verblijft daar in de pastorie bij de 

huidige pastoor. Father Folkert en Father Joseph woonden daar ook. 

http://www.vriendenjoseph.nl/


 

 

Hierdoor kent Liesbeth natuurlijk wel heel veel mensen. Mensen die 

meegewerkt hebben aan allerlei zaken die de stichting ondersteund heeft, 

zoals de Single Mothers bijvoorbeeld. Maar ook de dames van de 

naaigroep, de medewerkers van de parochie en zo vele anderen die zij 

ontmoet heeft via de kerkbezoeken. Ze is daar echt thuis. Net als Father 

Folkert overigens, want hij beschouwt de mensen van Kaplamai nog steeds 

als zijn mensen. Ook hij geniet dat ook enorm. 

Ook zal ze als ze daar is, informatie opdoen over de situatie in Kiirita. Het 

eerste bedrag is over gemaakt en ik heb begrepen dat de fundering voor het 

Social Hall nu gelegd is. Ik hoopte deze week de foto’s te krijgen, maar 

helaas heb ik nog niets. Maar dat komt vast goed.  

 

Hier in Nederland zijn we als bestuur druk geweest met o.a. de organisatie 

van onze eerste QR-winterpuzzeltocht. Deze is vooral bedoeld voor 

gezinnen en kinderen. Met hun mobiele telefoon kunnen ze, nadat de 

kerstman ze heeft verteld wat er aan de hand is, aanwijzingen vinden en zo 

een rondje van een uur door het dorp lopen. Onderweg is er 

chocolademelk bij Midgard. We zijn ontzettend blij dat zij willen 

meewerken aan deze actie.  

We hopen met deze actie ook jongere mensen in actie te krijgen voor de 

stichting. Want na ruim 25 jaar wordt ons bestand met donoren er niet 

jonger op. Vandaar dat we nu eens iets heel anders organiseren. Ook in de 

vastentijd willen we iets gaan doen om andere mensen te betrekken. 

De QR-winterpuzzeltocht is op zaterdag 16 december m.m.v. de kerstman 

en een kerstelf. De start is tussen 13.30 en 14.00 uur vanaf  Kindcentrum 

De Hoge Akker aan de Dorpsstraat en de bijdrage is €3,00 voor jong en 

oud.  

 

Na kerstmis nemen we als Stichtingsbestuur afscheid van onze Nel. Nel 

Bleeker is al die jaren lid geweest van de Stichting. Zij is verantwoordelijk 

voor de vele folders, flyers, kaarten en kaartjes en al het andere PR-werk 

dat wij fysiek bij u verspreiden en verspreid hebben. Ook is haar creatieve 

aard terug te vinden in de mondkapjes, vlaggetjes, crunchies en vele 

andere dingen die wij verkopen.  



 

 

Wij willen haar dan ook heel hartelijk bedanken voor haar enorme bijdrage 

in de afgelopen jaren. 

Dat betekent ook dat het bestuur nu nog bestaat uit 3 personen. Dat is best 

krap. Wij zijn dan ook hard op zoek naar hulp. Hoe meer mensen, des te 

minder werk. En het is heel dankbaar werk. Misschien kunt u er eens over 

nadenken of weet u iemand die wel wil helpen. Laat het ons dan weten.  

 

Helpt u ons helpen? 

Een overzicht van onze projecten vindt u op de website en we zijn te 

volgen via Facebook en Instagram. 

 

 QR- winter-
puzzeltocht  
 
Stichting Vrienden van Joseph 

organiseert  

op zaterdag 16 december  

een puzzeltocht met QR-codes.  

 
De start is tussen 13.30 en 14.00 uur vanaf de Hoge Akker en de 

wandeling duur ongeveer een uur.  

 

Er is een telefoon met QR-app nodig om mee te kunnen doen.  

 



 

 

Het verhaal draait om de kerstman en 

die is zelf ook aanwezig, samen met een 

kerstelf. Onderweg warmen we even op 

bij een lekkere beker chocolademelk.  

Meedoen kan als gezin, met een groepje 

of alleen en is op eigen risico.  

Kosten: € 3,- voor groot en klein.  

De opbrengst van deze actie is voor de 

bouw van een Social Hall in Kiriita 

Kenia. 

 

 

Op reis voor de oecumene: ik heb geschiedenis 

meegemaakt 
 

Op zaterdag 30 september werd op het Sint Pieterplein in Vaticaanstad een 

gebed gehouden voor de oecumene en voor de eerste vergadering van de 

synode van de RK, die een paar dagen later zou beginnen. In de afgelopen 

twee jaar hebben alle katholieken hun mening mogen geven over de 

richting die de Rooms Katholieke kerk op kan gaan, die verslagen zijn 

samengevoegd per bisdom en per land. Nu gaan de bisschoppen en de paus 

er over vergaderen.  

De paus had jongeren en kerkleiders van over de hele wereld en van 

verschillende stromingen binnen de kerk uitgenodigd voor dit gebed. Ik 

ben ook op deze uitnodiging ingegaan en ben met een bus met ca 40 

jongeren naar Rome afgereisd, heb meegebeden en ben heel gastvrij 

ontvangen. Ik heb een fantastisch (lang) weekend gehad en een uniek 

moment in de kerkgeschiedenis meegemaakt. 

Na een busreis van twee dagen kwamen we op vrijdagavond in Rome aan. 

Op zaterdagochtend waren er diverse activiteiten, eindigend met een 

pelgrimstocht van 6 kilometer dwars door Rome, van de Sint Jan van 

Lateranen kerk naar Vaticaanstad. 

 



 

 

          

Foto’s: Katholieke Vereniging voor Oecumene/Elyseüs Photography 
 

Op het Sint Pietersplein aangekomen mochten we redelijk vooraan zitten. 

We kregen een liturgie met, waar van toepassing, de Engelse en/of 

Italiaanse vertaling van de teksten.  

Omdat we wat aan de late kant waren, hebben we het binnendragen van de 

Bijbel en icoon gemist, en het eerste kwart (of iets minder) van de 

voorbereiding. De voorbereiding bestond uit vier uitingen van 

dankbaarheid en liederen daaromheen.  

Tijdens de viering werden Taizé-liederen gezongen, die liederen hadden 

we al genoeg geoefend in de bus dus kon ik ze uit mijn hoofd meezingen.  

De verschillende gebeden tijdens de viering en de schriftlezingen werden 

door internationale kerkleiders gelezen. Vanuit Nederland werd een van de 

voorbeden gelezen door Bernd Wallet, aartsbisschop van de oudkatholieke 

kerk. De voorbeden werden vaak gelezen in de eigen taal van de spreker, 

van Italiaans tot Arabisch en van Koreaans tot Ethiopisch. Dit zorgde 

ervoor dat ik me echt deel van de wereldkerk voelde en deel van de 

oecumene. 

De overdenking door de paus was in het Italiaans en lastig te volgen. Ik 

begreep wel dat het over het belang van stilte ging. Later kwam ik erachter 

dat de Engelse vertaling naar ons geappt was door de coördinator van de 

groep en kon ik het verhaal nog nalezen. 



 

 

Toen ik achteraf naar mijn foto’s keek, zag ik dat er aan het eind van de 

viering twintig kerkleiders op het podium stonden. Uit verschillende 

landen en kerken. 

Dit was voor mij het hart van de oecumene. 
 

Op zondagochtend zat de kerk van de gastparochie helemaal vol, de 

Nederlanders zaten bij hun gastgezinnen in de banken en ook de 

oudkatholieke aartsbisschop was er bij.  

Op de heenreis was al verteld welk besluit genomen was over de 

Communie en de niet-katholieken: omdat één van de belangrijke 

betekenissen van de Communie ‘eenheid’ is, en omdat er nog geen eenheid 

is tussen de RK en een heleboel andere stromingen, mochten de mensen 

die niet in communio zijn met de RK ook niet deelnemen aan de 

Communie. Waardoor driekwart van de Nederlanders de zegen ontving 

i.p.v. de Hostie.  

Veel mensen vonden dit erg jammer, voor mij was het ook een reden om 

extra hard te bidden voor eenheid.  

Nu ik dit aan het opschrijven ben, een paar dagen na thuiskomst, ben ik 

(weer) in tranen vanwege gebrek aan eenheid tussen de kerken.  
 

          

Foto’s: Katholieke Vereniging voor Oecumene/Elyseüs Photography 



 

 

Dit was een onvergetelijke reis. Prachtig om mee te maken dat zoveel 

mensen uit zoveel kerken samen bidden op het Sint Pietersplein. Mooi om 

te merken hoe gastvrij we ontvangen werden. Ongelooflijk hoe snel wij 

een groep vormden, van tevoren kenden we elkaar (bijna) niet, maar bijna 

voordat we Nederland uit waren voelde ik me al een deel van een groep. 

Op maandag kwamen we terug, op dinsdag werd op whatsapp alweer de 

vraag gesteld wanneer de bus weer gaat.  
 

Gerbrich Talsma 

Voor meer reisverslagen van deelnemers, zie de website van Together: 

https://together.oecumene.nl/reisblog/ 

 

               

https://together.oecumene.nl/reisblog/


 

 

 



 

 

Vieringen en Intenties  

 

Vrijdag 15 december 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 17 december 2023   

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO 

Lector: van D’CYMO 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Familie Buur-de Boer en Carla van Westerop-de Boer ● Jan Zutt en 

Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart 

en Margaretha Maria Ligthart-Stam 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u een 

kopje koffie!  

 

 

Woensdag 20 december 2023 (derde woensdag van de maand) 

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen. 

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 

15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com  

 

Vrijdag 22 december 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Bleeker 

mailto:par.jacobus@outlook.com
http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1


 

 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Toon Hof en dochter Yvonne 

 

Zondag 24 december 2023 

Kerst Sint Jozefpark 

15.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Vertelman  m.m.v. inloopkoor 

Ons gebed wordt gevraagd voor:   

● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Johannes Oudhuis, Cornelia 

Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor 

Johannes Nicolaas Timmer 

 

Zondag 24 december 2023 

Kerstavond 

18.00 uur Gezinsviering 

Voorganger: Mw. Huits m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en 

zegen over zijn gezin  

 

Zondag 24 december 2023 

Kerstavond 

20.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO 

Lector: van D’CYMO 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus 

Groot en zegen over zijn gezin ● Arie Tijm en overleden familie Tijm-

Jorna ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en 

kleinzoon Emiel ● Cornelis Tesselaar, Catharina Tesselaar-Bos en 

overleden kinderen, Familie Kok-Breed en overleden kinderen ● 



 

 

Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en 

Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, 

Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal- Delis ● Marco Blankendaal, 

Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-

Blankendaal ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer 

● Truus de Ruiter-Bleeker ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-

Boekel en hun dochters Jo en Truus  

 

Maandag 25 december 2023 

Eerste Kerstdag 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia 

Lector: mw. de Jong 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ● 

Christina Entes-Ligthart ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en 

dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Els Duinmaijer-Bruin, Paul 

Bruin en familie Bruin-Ligthart en familie Bruin-Appelman ● In 

liefdevolle herinnering aan mijn vrouw, onze moeder en oma Aat Kruijer-

Strooper ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne 

Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jaap Schilder en familie 

Schilder-Dekker ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, 

Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● 

Johannes Jan de Wit ● Levende en overleden leden van het St. 

Caeciliakoor ● Maarten Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en hun 

overleden kinderen ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● 

Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en 

Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, 

Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, 

Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-

Blankendaal ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer 

● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Toos Karsten-Wit ● Niek 

Kaandorp en zegen over zijn gezin, familie Kaandorp-Pronk 

 



 

 

Vrijdag 29 december 2023 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 31 december 2023 

10.00 uur Geen viering 

 

Zondag 31 december 2023 

Oudejaarsviering 

19.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Fanfare Hildegardis 

Lector: Mw. Bakker 

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Arie Tijm en overleden familie Tijm-Jorna ● Jaap en Bora 

Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob 

van Lierop ● Jaap Schilder en familie Schilder-Dekker ● Jan Dekker, 

Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● 

Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Loek Entes-Karsten en overleden familie 

● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Pastoor Jan 

Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Truus de Ruiter-Bleeker 

● Voor de ouders Jan Stoop en Corrie Stoop-Limmen ● Wilhelmus 

Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 3 januari 2024 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Pronk-Schotten, mw. Bleeker-Groot, mw. Nota, mw. Groot-Baas. 

Stofzuigen: dhr. Cees Bleeker. 

 

 



 

 

Vrijdag 5 januari 2024 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 7 januari 2024 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorgangers: Sjaak en Ineke Hoogervorst m.m.v. Ritmisch koor 

D’CYMO 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Truus de 

Ruiter-Bleeker ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun 

dochters Jo en Truus 

 

Vrijdag 12 januari 2024 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 14 januari 2024 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia 

Lector: Mw. Bleeker 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 17 januari 2024 (derde woensdag van de maand) 

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen. 



 

 

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 

15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com  

 

Vrijdag 19 januari 2024 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 21 januari 2024 

10.00 uur Oecumenische viering 

Voorgangers: Dominee André Wingelaar en Pastor Bleeker m.m.v. de 

Cantorij van de Allemanskerk Oudkarspel 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u een 

kopje koffie!  

 

 

Vrijdag 26 januari 2024 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Diaken Jorink 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Truus de Ruiter-Bleeker 

 

Zondag 28 januari 2024 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Diaken Jorink m.m.v. Ritmisch koor Warmenhuizen 

Lector: dhr. Huits 

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

mailto:par.jacobus@outlook.com
http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1


 

 

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en 

kleinzoon Emiel ● Jaap Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● 

Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas 

en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten, Corrie 

Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en 

Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Overleden familie van 

Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-

Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en 

Afra Blankendaal-Delis● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus 

Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Riet 

Kruijer-Baas en overleden familie● Toos Karsten-Wit ● Truus de Ruiter-

Bleeker ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters 

Jo en Truus 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u een 

kopje koffie!  

 

 

Vrijdag 2 februari 2024 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 4 februari 2024 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Marian en Peter Boon 

Lector: mw. Beemsterboer 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en 

zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1


 

 

Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo 

en Truus 

 

Woensdag 7 februari 2024 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Tesselaar-Bleeker, mw. Blokker-Bleeker, mw. Bleeker-Broersen. 

Stofzuigen: Cor Kruijer. 

 

Vrijdag 9 februari 2024 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Diaken Jorink 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 11 februari 2024 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorgangers: mw. Adema en dhr. Blommaart m.m.v. St. Caecilia 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

Ons gebed wordt gevraagd voor: ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Vrijdag 16 februari 2024 

Aswoensdag 

10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Vrijdag 15 december 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark   

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 



 

 

                     
                 Het Parochieoverleg  

 

                    Wenst U allen 

 

                Prettige Kerstdagen  

  

                        En een  

  

             Voorspoedig Nieuwjaar 
 

 

 



 

 

Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn 

 

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn 

T 06-15 66 30 14 

E parochieoverleg.jacobus@pm.me 

W www.parochietuitjenhorn.nl 
 
Parochieoverleg: 

Ali Adema - Connie Bakker - Klaas Bleeker - Gerard Boon - Liesbeth 

Bruin - Marja Buur - Peter Buur - Afra Hagemeijer - Andreas Hagemeijer 

- Ineke Hoogervorst - Hans Kok - Harry Piket - Elma Veldboer 

T 06 15663014 (Andreas Hagemeijer, coördinator)  

E parochieoverleg.jacobus@pm.me 

 

Klaas Bleeker, beheerszaken 

Dorpsstraat 5 

T 06 12797855 

T 0226 391742 

E klaasengreetbleeker@gmail.com 

 

Elma Veldboer-Beemsterboer, algemene zaken 

Koorndijk 31 

T 0226 393756 

T 06 41707605 

E elmabeemsterboer@gmail.com  

 

Gerard Boon, betalingsverkeer 

Ambachtsdijk 2, 1747 GN Tuitjenhorn  

T 0226 391465  

T 06 35716322  

E pmt.jacobus@outlook.com 

 

Liesbeth Bruin-Tesselaar, communicatie en facilitair 

De Praam 21 

T 0226 392852 

http://www.parochietuitjenhorn.nl/
mailto:klaas-greet@scarlet.nl
mailto:elmabeemsterboer@gmail.com
mailto:pmt.jacobus@outlook.com


 

 

T 06 20800243 

E liesbruin@msn.com 

 

Marja Buur-de Boer, redactie par.boekje 

’t Skuitje 71, 1747 TN Tuitjenhorn 

T 0226 720194 

T 06 50828586 

E redactie.jacobus@outlook.com 

 

 

 

 

Contactadressen 
 

Deken/pastoor I. Garcia 

T 06 17129642 

E fgi0017@gmail.com  

 

Vrijdagmiddagsecretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere  

van 13:00 tot 15:00 uur 

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn 

T 0226 391323 

E parochieoverleg.jacobus@pm.me  

 

Parochiële Charitas Instelling (PCI) 

Waarnemend secretaris PCI  
Dhr. L.J. Swaab  
Sportlaan 44a, 1747GS Tuitjenhorn  

T 0226 392932  
 

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité) 

Mw. F. van der Kooi – Schilder 

Sportlaan 44b, 1747 GS Tuitjenhorn 

T 0226 391015 

mailto:liesbruin@msn.com
mailto:fgi0017@gmail.com
mailto:parochieoverleg.jacobus@pm.me


 

 

Colofon 

 
Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 6 keer per jaar in een 

oplage van 580 exemplaren onder verantwoordelijkheid van parochie 

H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn. 

 

Redactie, lay-out & tekstverwerking: Marja Buur en Hans Kok 

 

E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com 

 

Bezorging: wijkcontactpersonen 

 

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke 

toestemming van de redactie. 

 

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder 

opgaaf van redenen. 
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