
 

 

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” juli 2023 
 

Schema   

Tarieven 

Het Parochieoverleg H. Jacobus de Meerdere stelt zich aan u voor   

Nieuws van het oude Parochiebestuur/ het nieuwe Parochieoverleg 1  

Nieuws van het Parochieoverleg 2 

Verslag parochieavonden 15 en 16 mei 2023 

Overweging Sacramentsdag 2023 

Samenwerkingsverband Franciscus stelt zich aan u voor 

Gods warmte 

Moet het licht al uit? 

Koffie drinken 

Kerkwerken 

Sint Caeciliakoor 

Ritmisch koor D’CYMO 

Stichting Vrienden van Joseph 

Vieringen en Intenties  

Parochie H. Jacobus de Meerdere  

Contactadressen  

Colofon  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De parochie is elke vrijdagmiddag telefonisch bereikbaar 

op nummer 0226 39 1323 van 13:00 tot 15:00 uur. 

 

 



 

 

 

15-sept-2023  Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

20-sept-2023  Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” 

            naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com  

26-sept-2023  Eerste dag bezorging boekje  

30-sept-2023  Laatste dag bezorging boekje  

 

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:  

- Opgeven van intenties 

 (kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus) 

- Informatie over vieringen 

- Opvragen van uittreksel doopregister 

- Opvragen van uittreksel huwelijksregister  

- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie  

- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’  

- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie  

 

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,  

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige 

pastorie).  

T 0226 391323 E secr.hjdm@outlook.com   

 

Tarieven  
Intentie  10,00 

(U ontvangt geen factuur!  

Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,  

zie onder…) 

Doopviering   25,00 

Huwelijksviering/Jubileumviering  225,00 

Jubileumviering i.c.m. zondagsviering  150,00 

Uitvaart  225,00 

Avondwake 150,00 

 

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92  

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn  

mailto:redactie.jacobus@outlook.com
mailto:secr.hjdm@outlook.com


 

 

Het parochieoverleg H. Jacobus de Meerdere 

Tuitjenhorn stelt zich aan u voor 
 

Door de komst van het Samenwerkingsverband Franciscus en het 

onaangekondigde ontslag van het bestuur van de parochie H. Jacobus de 

Meerdere Tuitjenhorn is het voor onze parochie noodzakelijk geworden, 

dat een parochieoverleg van maximaal 15 deelnemers de belangen gaat 

behartigen van onze eigen parochie. 
 
Inmiddels hebben 13 parochianen zich bereid gevonden maandelijks 

samen te komen om de ontwikkelingen en gebeurtenissen nu en in de 

toekomst betreffende onze kerk en parochie met elkaar te bespreken en zo 

nodig maatregelen te treffen. 

De volgende parochianen maken thans deel uit van het parochieoverleg (in 

alfabetische volgorde van de achternamen): 

Ali Adema - Connie Bakker - Klaas Bleeker - Gerard Boon - Liesbeth 

Bruin - Marja Buur - Peter Buur - Afra Hagemeijer - André Hagemeijer - 

Ineke Hoogervorst - Hans Kok - Harry Piket - Elma Veldboer 
 
De ‘oud’-bestuursleden blijven de lopende zaken van de parochie 

behartigen en houden de overige leden van het parochieoverleg op de 

hoogte van alle belangrijke zaken.  
 
Het parochieoverleg heeft op 23 mei jl. voor het eerst vergaderd 

terugblikkend op de avond in Ahoj op 16 mei waarop het 

samenwerkingsverband zich presenteerde aan de parochie. Elke laatste 

maandag van de maand zal het parochieoverleg bijeenkomen. Een tweede 

vergadering vond plaats op 26 juni jl. 

De vergaderingen worden voor enige tijd bijgewoond door twee adviseurs, 

de heren Peter Boon (Dorpsraad) en Johan Deutekom. 

Het parochieoverleg is als volgt bereikbaar: 

T 06 4170 7605 (Elma Veldboer) 

M parochieoverleg.jacobus@pm.me 

 

Namens het parochieoverleg, Elma Veldboer  

mailto:parochieoverleg.jacobus@pm.me


 

 

Nieuws van het oude parochiebestuur/het nieuwe 

parochieoverleg 1 

 
Op dinsdag 16 mei jl. was de informatieavond van het nieuwe bestuur van 

het Samenwerkingsverband Franciscus voor de parochianen. Wat een 

fantastische opkomst en alle vragen die naar ik hoopte door u gesteld 

zouden worden zijn ook werkelijk gesteld.  

Een week later op dinsdag 23 mei zijn we met veertien personen (één 

afwezig) bij elkaar gekomen. Het was voor ons allen een hele goede 

avond. Samen gaan we de schouders eronder zetten om te proberen onze 

parochie te behouden.  

Voor mezelf, een beetje het Asterix en de Romeinen gevoel, maar toch ook 

het gevoel dat ik terecht gekomen ben in de Da Vinci Code deel twee. We 

moeten onze ogen niet sluiten. Ook niet voor het zaaien van verdeeldheid. 

Zo wordt er naar de parochies ‘t Veld, Waarland en Nieuwe Niedorp toe 

gesuggereerd dat wij niet willen samenwerken. Met Schagen hebben we al 

sinds 2020 een uitstekende samenwerking. We geven alleen onze 

zelfstandigheid niet op. Samenwerken ja, fuseren nee.  

En dan, Greet Bleeker en Wil Pronk-Schotten, al jarenlang organiseren ze 

de vieringen in het Sint Jozefpark. De avond ervoor alles klaar zetten, op 

de dag zelf worden sommige parochianen persoonlijk gehaald, de koffie 

gezet en hebben ze het goed samen. Pastor Theo Vertelman of Pastor 

Marion Bleeker gaat voor, soms een lekenvoorganger. Wil leest de 

lezingen voor, mede geholpen door Helmine Bruin en Ali Adema. Dit 

kunnen we te allen tijden behouden, loopt geen (Da Vinci Code) risico. 

En dan: Wat de toekomst brengt weten we niet, maar wel weten we dat we 

nog zeker een aantal jaren door kunnen gaan. Laten we eruit halen wat erin 

zit. Voorgangers hebben we, lekenvoorgangers en bevriende priesters. 

Misschien een keer extra de fanfare. Misschien andere muzikale talenten 

uit Tuitjenhorn en omgeving. De akoestiek in de kerk is fantastisch. Solo, 

duo of in een groep, instrumentaal of zang of allebei. Meld je aan bij Ali 

Adema 06 30709155. Het gaat om minimaal vijf nummers op de 

zondagmorgen om 10:00 uur. 



 

 

Wilt u ons steunen, kom dan langs tijdens een viering, om samen, in deze 

hechte en warme parochiegemeenschap van Tuitjenhorn, met elkaar het 

geloof te vieren. 

Bedankt voor uw steun. 

Namens het parochieoverleg, 

Elma en Ineke 

 

 

Nieuws van het Parochieoverleg 2 

 
Op maandag 26 juni hebben we het tweede overleg met elkaar gevoerd. 

Van ieder verslag schrijven Ineke en ik een kort stukje voor in de Schelp.  

Een veel voorkomende vraag van parochianen aan ons is: Sluit de kerk nu 

in Tuitjenhorn?  

Realistisch gezien, durven we daar op termijn, tien jaar, ons hand niet voor 

in het vuur te steken. Echter het volgende verhaal. ”Buurvrouw Cato, 65 

jaar, voelt zich al een paar maanden niet helemaal tof. Uiteindelijk gaat ze 

naar de dokter en jawel. De dokter kijkt ernstig en vertelt haar dat ze erop 

moet rekenen dat ze de 75 waarschijnlijk niet gaat halen. Cato geeft het 

mooie antwoord; Dan ga ik daar dan de komende tien jaar extra van 

genieten”.  

Het parochieoverleg werkt aan het bezwaarschrift. Voor 8 juli wordt dit 

bezwaar verstuurd aan het Bisdom. Van andere parochies hebben we 

goede voorbeeldbrieven gekregen.  

In het parochieoverleg hebben we allemaal de taak van adviseur, wat in 

deze situatie van onschatbare waarde is, los van de steun die je van elkaar 

ervaart. Daarnaast hebben we de volgende taakverdeling: 

Klaas is voorzitter van het overleg 

Elma fungeert als aanspreekpunt voor het parochieoverleg en is 

gedelegeerd voorzitter 

Afra legt de afspraken van het overleg vast 



 

 

Gerard doet de betalingen en controleert de ontvangsten op de 

Raborekening 

André is opsteller van de jaarrekening en editor van de formele uitgaande 

brieven 

Marja is medeopsteller van de jaarrekening en redactielid van het 

parochieboekje 

Peter Buur controleert de R&V voor de kascommissie 

Hans is redactielid van het parochieboekje 

Connie onderhoudt het ledenbestand en stelt het vieringenrooster op 

Ineke levert informatie aan de Aftrap en het NHD 

Ali is contactpersoon voor korenuitwisseling 

Liesbeth is voor de dagelijkse gang van zaken 

Harry, Peter en Johan zijn adviseur.  

Iedereen een fijne en zonnige vakantie, 

Ineke en Elma 

 

 

Verslag parochieavonden 15 en 16 mei 2023 

Samenwerkingsverband Franciscus 

 
Op maandag 15 mei is er in ’t Veld en op dinsdag 16 mei in Tuitjenhorn 

door het bestuur van het nieuwe Samenwerkingsverband Franciscus een 

parochieavond georganiseerd om zich voor te stellen en informatie te delen 

over het Samenwerkingsverband, de huidige ontwikkelingen t.a.v. 

kerkbezoek, de gevolgen hiervan en de opdracht van het bisdom richting 

het nieuwe Samenwerkingsverband. 

De avond in ’t Veld werd bezocht door zo’n 45 parochianen uit ’t Veld, 

Niedorp en Waarland. Die in Tuitjenhorn door ongeveer 100 parochianen 

uit Tuitjenhorn en leden van de parochieraden uit ’t Veld en Waarland. 

Beide avonden werden geopend door Mirella Smit (Bestuurslid) Zij heette 

iedereen welkom. Daarna opende Pastor Ivan de vergadering met een 

gebed. Aan het begin van de presentatie, die werd gedaan door Matthijs 

Boeser, de penningmeester van het nieuwe bestuur, stelden de 



 

 

bestuursleden zich voor. Pastoor Ivan Garcia, voorzitter; Matthijs Boeser, 

penningmeester; Peter Koopman, vice-voorzitter en woonachtig in 

parochie OLV in Niedorp, Mirella Smit, bestuurslid en woonachtig in 

parochie H. Martinus ’t Veld; Mariosé Huits, secretaris en woonachtig in 

parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn en Toon Jorink, lid van het 

pastorale team. Er wordt nog gezocht naar een bestuurslid woonachtig in 

de parochie H. Wulfram Waarland. 

Tijdens en na de presentatie werden diverse vragen gesteld over het 

waarom van dit nieuwe bestuur en samenwerkingsverband en de naam.  

Vanuit het bisdom is, gezien de ontwikkelingen in secularisatie (afname 

kerkbezoek), inkomsten van parochies en bisdom en de afname van het 

aantal beschikbare priesters en pastoraal werkenden al in 2004 gevraagd 

om samenwerking van parochies. Hoewel de betrokkenheid bij parochies 

groot is, is er helaas is 20 jaar later op het gebied van samenwerking, 

ondanks herhaalde oproepen nog weinig vooruitgang geboekt. In 2022 is 

door de bisschop de noodklok geluid richting parochiebesturen en is er een 

plan gekomen voor bestuurlijke herindeling. Dit is daar onderdeel van. 

Het proces van benaderen van kandidaten is opgestart door Pater 

Remmers, mede door zijn overlijden en de ontwikkelingen in voormalige 

samenwerkingsverband de Vijfhoek is eea niet goed overlegd. Ook vanuit 

het bisdom is niet gecommuniceerd over het ingezette proces. In 

Tuitjenhorn is de manier van werken met een samenwerkingsverband en 

lokale raden nog onbekend. De communicatie hierover verdient geen 

schoonheidsprijs. De gezochte kandidaten voor het bestuur zijn mensen uit 

het gebied met oog voor het gehele gebied en bestuurlijke vaardigheden en 

staan los van de parochieraden. 

Penningmeester Boeser is niet afkomstig uit het Samenwerkingsverband, 

maar door de bisschop aangewezen om de opbouw te begeleiden. Hij 

wordt betaald via een apart fonds en drukt dus niet op de begroting van 

parochies en het bisdom. 

De naam is nog bedacht door pater Remmers, die in de naam Franciscus 

meerdere personen zag als voorbeelden van hoe mensen met elkaar om 

zouden moeten gaan. Hijzelf was Kapucijn (Franciscaanse orde), 

Franciscus van Assisi en de Paus zijn deze voorbeelden. 



 

 

Het bestuur van het Samenwerkingsverband heeft uiteraard als opdracht 

om zorgvuldig te besturen met oog voor het belang van vrijwilligers en 

parochianen. Daarbij heeft de bisschop nadrukkelijk gevraagd om de 

samenwerking verder te brengen in de richting van een voorgenomen 

besluit tot fusie en om een beleidsplan voor gebouwen op te stellen.. Dit 

beleid wil het bestuur zeker ook aan de parochianen voorleggen en 

uitleggen. 

In de parochie Tuitjenhorn kent men het principe van een parochieraad 

nog niet. Deze raden in de afzonderlijke parochies zijn essentieel om de 

gang van zaken door te laten gaan. Men vroeg zich dan ook af hoe, nu het 

bestuur is ontslagen, de zaken in de parochie Tuitjenhorn nu geregeld 

moeten worden. Tijdens een eerder gesprek is door het nieuwe bestuur 

gevraagd of de voormalige bestuursleden hun werkzaamheden wil blijven 

doen als raad en zij hebben aangegeven dat te willen doen.  

Het nieuwe bestuur is hen hier zeer erkentelijk voor. Dat geldt ook voor de 

parochieraden van de ’t Veld, Waarland en Niedorp. 

 

Verder zijn er op beide avonden vragen gesteld over de inzet van Theo 

Vertelman en Marion Bleeker. Toen zij de pensioengerechtigde leeftijd 

bereikten zijn zij ontslagen als pastoraal werkenden, terwijl er toch een 

tekort is aan professionals. Beiden hebben aangegeven als vrijwilliger in 

de parochies werkzaam te willen blijven.  

Het is duidelijk dat het pastorale team het erg druk heeft. Zij moeten alle 

kerken tussen Den Helder en Niedorp bedienen. Daarnaast is er pastorale 

zorg nodig. Pastoor Tilma, aangesteld voor de voormalige Vijfhoek en 

Tuitjenhorn is helaas nog steeds niet hersteld. Na lang vragen is hij in 

Tuitjenhorn aangesteld. Toen hij werd benoemd zijn er afspraken gemaakt 

over de inzet van Theo en Marion met de toenmalige deken. 

Het is fijn als mensen in tijden van schaarste zich zo in willen blijven 

zetten. De priester, in dit geval pastoor Ivan is verantwoordelijk voor de 

vieringen en de vieringen moeten worden gehouden conform de regels van 

het Bisdom. Iedere vrijwilliger moet zich aan die regels houden.  

De kosten voor het pastorale team drukken zwaar op de begrotingen van 

de parochies door de hoge afdracht aan het bisdom, terwijl niet altijd 



 

 

duidelijk is wat hier tegenover staat. Ook hierover is de communicatie in 

de afgelopen jaren slecht geweest of zijn vragen zelfs helemaal niet 

beantwoord. Eén van de taken van het nieuwe bestuur is hier mee aan de 

slag te gaan. 

 

Ook werd duidelijk op beide avonden dat men zeer ontevreden is over de 

wijze van non-communicatie vanuit het bisdom. Op vragen komen niet of 

nauwelijks antwoorden. De algemene opinie is dat er nauwelijks is 

gecommuniceerd over de op handen zijnde veranderingen. Het vertrouwen 

is het bisdom is fragiel. 

Het Samenwerkingsbestuur wil dit echt anders gaan doen. Men is zich 

bewust dat een goede communicatie zeer belangrijk is. De parochiebladen 

en het internet zal in de toekomst meer worden gebruikt om te 

communiceren. Ook zal er een betere communicatie richting de 

parochieraden noodzakelijk zijn. 

Verder werd op beide avonden gevraagd naar wat het zou kunnen 

betekenen als een kerkgebouw zou worden gesloten in de toekomst. Een 

kerkgebouw is bezit van de parochie. De opbrengst is voor 85% dus ook 

voor de parochie. De overige 15% is voor pastoraat en bisdom. Op korte 

termijn is er nog geen sprake van sluiting, wel wordt er de komende twee 

jaar gebouwenbeleid gemaakt. Bij eventuele sluiting wordt gezocht naar 

een bestemming die valt binnen de richtlijnen van het bisdom.  

 

Tijdens de bijeenkomst in Tuitjenhorn nam Elma Beemsterboer namens de 

parochieraad Tuitjenhorn het woord: 

`Zij dankte de mensen voor de grote opkomst. Samen vormt men de 

parochie. Zij gaf aan dat in de cijfers van kerkbezoek de 

migrantenparochies niet zijn meegeteld. 

De parochie Tuitjenhorn is financieel draagkrachtig. Soms zijn er weinig 

bezoekers en soms juist veel, tijdens speciale vieringen. Ook zet men van 

alles in goede vieringen te organiseren, met fijne ondersteuning van koren 

en muzikale parochianen. 



 

 

Men is bang alles kwijt te raken bij een uiteindelijke fusie. Terwijl er al 

sinds 2020 een samenwerking is gezocht met Schagen, net als dat getracht 

is in de jaren hiervoor met andere parochies. 

Het (voormalige) bestuur gaat in bezwaar tegen de gang van zaken en doet 

dit zelfs tot Rome aan toe. De Dorpsraad helpt ook mee. Het bestuur gaat 

dan ook gewoon door op de ingeslagen weg. Het team van de 

parochieraad is nu uitgebreid met 12 personen. 

De vrijwilligers zijn goed opgeleid door de oud-pastoors en dit is een 

stabiele groep.  

De raad wordt gesouffleerd om door te gaan! 

Zij hebben wel kerkgangers nodig om de goede vieringen te (blijven) 

bezoeken. Ook zijn er wijze mensen nodig die mee willen denken  

Men is strijdbaar!  

Aan deken Ivan werd na afloop het schriftelijk bezwaar overhandigd. 

Dit statement werd ondersteund door luid applaus van de aanwezigen. 

Naast dit statement werd er door andere aanwezigen aangegeven dat de 

kerk lokaal erfgoed is. Dat men bang is dat vrijwilligers stoppen door deze 

ontwikkelingen en dat ook de financiële bijdragen hierdoor afnemen. Men 

is bang op deze manier zelfstandigheid en autonomie kwijt te raken. Ook 

werd aangegeven dat het niet netjes is dat het bisdom zo met het voormalig 

bestuur is omgegaan. Het ontslag is nauwelijks gemotiveerd. Ook zou er 

geen draagval zijn en zijn er vragen over de rechtmatigheid. Men vraagt 

zich af of er überhaupt wel rekening is gehouden met de parochie 

Tuitjenhorn.  

Er werd ook gezegd dat men zo nodig afscheid wil nemen van het bisdom. 

 

Het nieuwe bestuur heeft zo goed als mogelijk op de vragen en 

opmerkingen antwoord geven. 

De parochie in Tuitjenhorn blijft, net als de andere parochies, een 

zelfstandig rechtspersoon. De samenwerking is echter wel gericht op een 

voorgenomen besluit tot een toekomstige fusie.  



 

 

De besluiten om bestuursleden te ontslaan en een nieuw parochieverband 

te vormen, kunnen niet worden teruggedraaid. Een bezwaar hiertegen is 

lastig volgens het kerkrecht. Uiteraard staat het de parochieraad 

Tuitjenhorn vrij om bezwaar in te dienen.  

Nogmaals is aangegeven dat de communicatie vanuit het Bisdom beter had 

gekund. 

Aan het einde van de avond is op beide bijeenkomsten gevraagd om 

vertrouwen in het nieuwe bestuur.. Er is aangegeven dat dit nieuwe bestuur 

het écht anders wil doen als het gaat om communicatie. Men wil contact 

met de raden op regelmatige basis. 

Dit vertrouwen is gegeven, maar met name richting Mariosé en Mirella. In 

Tuitjenhorn wantrouwt men het systeem, maar Mariosé als persoon heeft 

wel het vertrouwen.  

 

Op beide avonden nam Ignas Konijn, namens de parochieraad van de H. 

Wulfram in Waarland het woord en sprak zijn vertrouwen uit in dit bestuur 

en m.n. in Peter, Mirella en Mariosé.  

Hij gaf aan dat het voor Tuitjenhorn het moeilijkst zal worden, maar de 

andere drie parochies zullen zo wie zo gaan samenwerken.  

 

Tijdens de avond in ’t Veld is er aan de aanwezigen gevraagd welke zaken 

er beter kunnen en wat er absoluut behouden zou moeten blijven. Dit als 

input voor het bestuur bij het maken van het beleid op alle pastorale 

gebieden. De opmerkingen hierover zijn niet in dit verslag opgenomen, 

maar zullen nemen we zeker mee in het maken van beleid. 

 

Voor de statuten van het bestuur verwijzen wij u naar 

https://www.bisdomhaarlem-

amsterdam.nl/?p=parochieinfo&ids=parochie_beleidsvisie 

U kunt het bestuur bereiken via ons mailadres:  

Franciscus-bestuur@ziggo.nl  

 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=parochieinfo&ids=parochie_beleidsvisie
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=parochieinfo&ids=parochie_beleidsvisie
mailto:Franciscus-bestuur@ziggo.nl


 

 

Overweging Sacramentsdag 2023 
 

Na het overlijden van mijn moeder, ruim zes jaar geleden, gingen wij, de 

kinderen, haar spulletjes uitzoeken en verdelen. Ook haar sieraden.  

Ik zag op zeker moment dit ringetje. Ik had het eigenlijk nooit bij haar 

gezien. Mijn zus vertelde toen dat zij en mijn ouders op vakantie waren in 

Ierland en dat zij en mijn moeder allebei zo’n ringetje hadden gekocht. 

Later hoorden ze dat het eigenlijk Ierse verlovingsringen waren. Eigenlijk 

wel grappig.  

Het is een hartje met een kroontje omsloten door twee handen. Het is 

zilver. Mijn moeder had verder alleen gouden ringen, dus misschien dat ze 

hem daarom niet veel gedragen heeft. Ik heb hem omgedaan en het paste 

goed en sindsdien draag ik hem. Deze ring staat voor mij symbool voor de 

liefde en de zorg die zij ons altijd gegeven heeft. Ze stond altijd voor ons 

klaar. 

 

In ons leven kennen we vele symbolen, die ons iets vertellen over een 

stukje geschiedenis of over onszelf. Trouwringen bijvoorbeeld. Die 

vertellen ons dat mensen hun leven met elkaar delen.  

Of een kettinkje met kruisje, dat zegt dat de drager of draagster gelovig is.  

Symbolen kunnen kracht geven, bijvoorbeeld als je iets hebt van een 

overleden persoon, zoals ik mijn ring.  

Zo’n symbool heeft voor de één grote betekenis, maar hoeft voor anderen 

geen betekenis te hebben, geen waarde. 

 

Als christenen hebben we ook een kostbaar symbool gekregen. Het heeft 

geen waarde voor mensen die niet weten wat het betekent. Het is ontstaan 

op een avond in Jeruzalem toen Jezus en Zijn vrienden en vriendinnen bij 

elkaar waren. Jezus wist op dat moment wat Hem te wachten stond. Hij 

had daarover ook al verteld. De vriendschap die zij met elkaar hadden 

opgebouwd, werd daardoor op die avond enorm verdiept. Ze vertelden 

verhalen tegen elkaar en droomden over de toekomst. Ze zouden de wereld 



 

 

gaan veranderen en niemand zou meer in armoede of pijn hoeven te leven. 

Toen heeft Jezus brood genomen,  

het uitgedeeld en gezegd: “Hou ze vast, jullie goede gedachtes. Houd het 

vast, jullie idealisme, die wil om de wereld beter te maken, om geluk te 

brengen waar nodig is, om iedereen mee te laten doen. Houd dat vast als je 

van dit Brood eet en drinkt van deze wijn. Blijf het je herinneren, die 

goede gedachten, die idealen en ook de banden van onze vriendschap”.  

 

Zo is het begonnen, dat kleine onnozele teken, met kleine stukjes Brood. 

Iedere keer als we dat ontvangen, dienen we ons dat te herinneren. Iedere 

keer als we dat ontvangen, kunnen we daaruit ook kracht putten. Maar het 

heeft ook consequenties. Het is niet zo dat als wij hier de communie 

ontvangen,  

dat we dan onze zondagsplicht hebben gedaan en het daarbij kunnen laten. 

Als we eten van het Brood, gedenken we Jezus, maar ook Zijn Boodschap,  

Zijn opdracht voor ons. Ter communie gaan is Zijn gedachtenis viéren,  

maar daarna ook doén. Ook op maandag en dinsdag en woensdag en de 

hele week. Jezus geeft ons in het Heilig Brood Zijn liefde, maar Hij vraagt 

ons ook om die liefde uit te dragen, dóór te geven, om te werken aan het 

geluk van anderen. Hij vraagt ons om de verantwoordelijkheid te dragen 

voor een betere wereld, om te knokken tegen armoede en onrecht.  

Het sacrament van de eucharistie is enerzijds een dankzegging, maar aan 

de andere kant vooral een opdracht, die tot ver buiten de kerkdeuren reikt.  

Juist daarbuiten dient het zijn werking te krijgen. 

 

Het Heilig Brood kan ons ook kracht geven; en hoop. Want Jezus heeft ons 

laten zien dat de dood niet het einde is, maar slechts een overgang naar een 

ander leven, of een andere dimensie. Bovendien wil Jezus er zijn voor 

iedereen die het moeilijk heeft, net als God, die zegt: “Ik zal er zijn voor 

jou”.  

 



 

 

Vandaag vieren we dus Sacramentsdag. Of eigenlijk was dat afgelopen 

donderdag (in een aantal landen is dat een vrije dag, zoals in een deel van 

Duitsland), maar wij vieren het vandaag. Vroeger waren er op vele 

plekken dan sacramentsprocessies, waarbij een grote hostie werd 

meegevoerd in een monstrans; in sommige landen is dat dus nog zo. IK 

ken het van Lourdes.  

Daar is iedere week wel een sacramentsprocessie. Best indrukwekkend.  

Maar om zelf de hostie te ontvangen, zegt ons meer, denk ik. 

 

Het lijkt maar een klein gebaar, het delen van het Brood; en je ontvangt 

maar een heel klein stukje. Maar het is in feite iets heel groots. En we doen 

dit al tweeduizend jaar. Voor ons christenen heeft het meer waarde dan een 

ring, of een kruisje of een ander symbool. Door het delen en eten van het 

Heilig Brood zijn we ten diepste verbonden met Jezus, en door Hem met 

alle lijdende mensen in de wereld, met alle christenen in de wereld.  

Het is belangrijk dat we dat vieren, steeds maar weer en dat we er dan ook 

door geraakt worden. En dat we dan vernieuwd en innerlijk gesteund weer 

van hier gaan. Dat wens ik u toe. Amen. 

 

Noot van kerkbezoekende parochiaan: 

Op Sacramentsdag 2023 trof mij deze overweging van onze pastor Marion 

Bleeker. Ik wilde deze graag met u, boekje lezende parochiaan, delen en 

stel het zeer op prijs dat ik haar overweging in het parochieboekje mag 

plaatsen. 

 

 

 

 

 



 

 

We stellen ons, als bestuur van het 

Samenwerkingsverband Franciscus zoals beloofd 

even kort voor : 

 
Peter Koopman – vice voorzitter, geboren en getogen in Nieuwe Niedorp. 

Vader van twee kinderen waarvan de jongste per 1 september ook op 

zichzelf gaat wonen. Beide kinderen blijven in Nieuwe Niedorp. Vanaf ca. 

2000 betrokken bij de OLV Onbevlekt Ontvangen. Eerst in het bestuur en 

later in de Kloosterraad en vanaf 2015 ook als afgevaardigde van Nieuwe 

Niedorp in de PU De Vijfhoek. Mijn drijfveer in het bestuur is te komen 

tot een goede samenwerking, waar bij kerkvieringen meer mensen 

betrokken kunnen worden. Vooral door maatschappelijke ontwikkelingen 

wordt het aantal parochianen minder. Ook de vrijwilligers en pastorale 

medewerkers worden minder. Hiernaast is merkbaar dat de financiën ook 

minder worden en zelfs door deze ontwikkelingen negatief uitkomen. 

Hierdoor is samenwerking met de 4 parochies noodzakelijk naar de 

toekomst. Ik probeer 10 jaar vooruit te kijken. 

Mijn naam is Mariosé Huits-Blommaart - secretaris en ik woon met mijn 

man in Tuitjenhorn en we hebben 5 volwassen kinderen. In het dagelijks 

leven ben ik directeur van de basisschool in Tuitjenhorn. Daarnaast ben ik 

sinds 40 jaar actief in de kerk van Tuitjenhorn, waarbij ik in allerlei 

functies actief ben geweest: lector, voorganger in woord- en 

communievieringen, lid van het parochiebestuur en activiteiten rondom 

jongeren en kinderen. Verder heb ik diverse cursussen gevolgd voor het 

parochiewerk, waaronder de toerustingscursus en pastoraatsgroep. Ik heb 

ja gezegd tegen dit bestuur omdat ik denk dat ik met mijn ervaring goed 

kan nadenken over de toekomst van de vier parochies van het 

Samenwerkingsverband Franciscus. 

Matthijs Boeser - penningmeester (62 jaar) woon met mijn gezin in de 

Bollenstreek. Ik ben registeraccountant en was tussen 2006 en 2010 

econoom van het aartsbisdom Utrecht. Vanwege die achtergrond heeft het 

bisdom Haarlem-Amsterdam mij gevraagd en benoemd tot 

penningmeester van dit samenwerkingsverband. Ik heb hart voor de RK-



 

 

kerk en zet mij graag in voor de parochianen van nu en die van de 

toekomst. 

Mirella Smit – bestuurslid belast met communicatie, ik ben met mijn 46 

lentes de jongste van de team. Sinds mijn 12de woon ik in ’t Veld, ben 

getrouwd, heb 3 kinderen van 18, 16 en 9 jaar oud. Omdat onze dochter 

van 16 gehandicapt is, ben ik een moeder die zich op de momenten dat 

onze dochter bij de dagbesteding is, graag vrijwillig inzet op school en 

voor de kerk. Ik begeleid nu al 9 jaar de eerste communie in ’t Veld, 

Waarland en Nieuwe Niedorp. Ik weet dat door alles wat ik al heb 

meegemaakt dat ik erg nadenk over de toekomst en vooral de toekomst 

van onze vier parochies, die ik alle vier een warm hart toedraag. 

Toon Jorink - diaken Ik werd geboren op 1 juni 1957 in een gezin van 

uiteindelijk 7 kinderen. Mijn wieg stond in Wieringerwerf, waar ik ook 

mijn jeugd heb doorgebracht. Actief in de kerk met het jongerenkoor 

Arrival en als bestuurder. Na mijn middelbare school ben ik de verpleging 

in gegaan en heb dit in verschillende ziekenhuizen gedaan tot 1996 toen er 

een hersenafwijking werd geconstateerd waardoor ik dit vak niet meer kon 

uitvoeren. Na op een theologische opleiding te zijn geattendeerd door 

Joan, mijn vrouw en pastoor van der Linden, ben ik theologie gaan 

studeren in Amsterdam. Nadat in 2007 geslaagd ben, heb ik van 2008 tot 

juni 2012 samengewerkt met pastoor Wanna. Sinds juli 2012 werk ik eerst 

als pastoraal werkende en vanaf 15 november 2014 als diaken in de 

parochies van het voormalig samenwerkingsverband de Vijfhoek.  

Sinds 1 juni 2023 ben ik tevens diaken in de parochie Tuitjenhorn. Ik 

woon met mijn vrouw Joan in Waarland. Samen hebben we twee kinderen, 

een dochter en zoon, die al zelfstandig wonen. Hobby's: het leven met 

tuinieren: de schapen en kippen, lezen en ook leuke dingen doen, eigenlijk 

is de dag altijd te kort, maar genieten van het leven is het belangrijkst. 

 

We zijn nog op zoek naar een bestuurslid vanuit de parochie Waarland. 

 

 



 

 

Tekst om vooraf te vertellen: 
 

In juni was het warm in ons land. 

Er was zoveel te beleven. 

Maar warmte heeft ook alles met God te maken. 

Daarom dit gedicht om rustig na te lezen. 

 

Gods warmte 

Er is een tijd van herfst en een tijd van winter, 

een tijd van lente en een tijd van zomer. 

 

Na de storm van de herfst 

en de kou van de winter 

zet de lente alles in bloei 

en zal er toch weer groei zijn: 

zomerse kleuren en warmte. 

Ook in de zomer komen mensen samen 

in dorpen en steden, in landen en werelddelen 

om te ervaren dat Gods warmte overal is 

ook en nog altijd ook in onze kerk. 

 

Daar warmen we ons aan Gods woord 

om de kleurenpracht van ons geloof te ervaren 

in tijden van vreugde en geluk 

maar ook om licht en kracht te vinden 

als verdriet en leegte ons overvalt. 

 

Daar eten wij Zijn Brood 

daar delen wij het leven 

met elkaar, met God, 



 

 

Juist in de zomer mogen we Gods warmte ervaren 

om, levend vanuit de goede Geest, 

het leven toch steeds weer aan te kunnen 

ook als straks de herfst ons leven binnenvalt. 

Ook in de storm, ook in de regen 

blijven wij staande, 

omdat God ons verwarmt 

met zijn woord, met Zijn Brood. 

 

In de zomer is God er  

als warmte en kleur, als zon, als licht. 

Laat dit binnen in je leven  

laat dit over je komen en ervaar: 

er is altijd weer een tijd van zomer! 

Ook in mij? 

 

Theo Vertelman 

 

 

Moet het licht al uit? 
 

“Nog is het licht in de tempel niet gedoofd”. Zo heet het nieuwste boek 

van Rob Mascini (theoloog en diaken), dat in september gepresenteerd zal 

worden. De ervaringen in zijn eigen pastorale werk hier in Nederland, en 

zijn ervaringen wereldwijd en oecumenisch laten de auteur de vraag stellen 

of we met al onze kerksluitingen in Nederland wel op de goede weg zijn. 

Onze kerkgebouwen worden leger en armer, maar alvorens de deuren te 

sluiten, zouden we eerst de deuren van onze kerken wijd open moeten 

zetten, dienstbaar aan mensen van vandaag! Dat is zijn pleidooi. Laat het 

een open huis zijn, waar stad, wijk en dorp een huis vindt om lief en leed 

te delen, waar gerouwd kan worden en gevierd, waar muziek is en waar 

geleerd kan worden, waar stilte is en feest. 



 

 

Rob Mascini is een mens met passie, begaan met mensen en het geloof. 

Hij is ook een optimist die kansen ziet voor het katholieke geloof en de rol 

die deze kan spelen binnen de gemeenschap en de maatschappij. De Kerk 

kan een ander geluid laten horen in de diverse discussies en bij actuele 

vraagstukken, waardoor ze een grotere rol kan spelen. Het kerkgebouw als 

plaats van ontmoeting is dan belangrijk. 

 

Ik ben het hier helemaal mee eens. Er is nog zo veel mogelijk! Ook in 

Tuitjenhorn. Dat prachtige gebouw biedt zoveel ruimte en mogelijkheden. 

Zet die deuren wagenwijd open. Laat het licht in deze tempel nog heel lang 

branden! 

 

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger. 

 

 

Koffie drinken  
 

Eens in de maand is er gelegenheid om na de viering 

een kopje koffie te drinken. Het is een mooi moment 

om even met elkaar van gedachte te wisselen.  

De eerstvolgende keren dat wij weer koffie zullen 

schenken zijn zondag 23 juli, zondag 27 augustus 

en zondag 24 september. 

Wij hopen u een van deze dagen te mogen ontmoeten. 

 

Wij wensen u allen een fijne vakantie. 

 

Namens de koffiegroep  

Marja Buur 

 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1


 

 

Kerkwerken 
 

Het kerkwerken nieuwe stijl is begin dit 

jaar van start gegaan, u weet wel i.p.v. 1 

keer in de 2 weken wordt de kerk nu 1 

keer per maand schoongemaakt. 

En het loopt tot nu toe voorspoedig, op 

wat kleine dingetjes na. Want het 

gebeurt toch nog wel eens dat men 

onbewust niet komt opdagen. En dat is 

niet leuk voor degenen die wel komen. 

Dus kijk goed op de lijst wanneer je aan 

de beurt bent, schrijf het op de kalender 

o.i.d., dan kan het niet meer fout gaan. 

En bij verhindering, graag zelf proberen 

te ruilen.  

 

 

Een ander belangrijk onderdeel van 

kerkwerken is het koperpoetsen.  

2 maal per jaar worden alle koperen 

onderdelen van onze kerk door een 

groepje enthousiaste vrijwilligers 

blinkend schoon gepoetst.  

 

Op foto 1; Marina, Ina, Trudy, Nel en 

Loes driftig in de weer met brasso, 

borstels en doeken. 

 

Foto 2; het blinkende resultaat. 

 

Liesbeth 

 

 

 



 

 

Sint Caeciliakoor  
 

Vanavond de laatste repetitie voor de zomervakantie. Deze avond sluiten 

we zoals gewoonlijk af met een uur repeteren, zodat we de zomer weer 

door kunnen gaan met het zingen van de missen, daarna koffie met een 

taartje en we sluiten de avond af met een drankje en een hapje. Twee 

maanden geen repetities maar onder leiding van een van onze enthousiaste 

koorleden blijven we de missen zingen. Het is fijn dat er altijd weer 

iemand is die deze (niet makkelijke) taak op zich wil nemen.  

Namens het bestuur en alle koorleden wens ik iedereen een mooie zomer 

en een fijne vakantie.  

Geniet ervan!  

Annemieke Boom secretaris 

 

 

Ritmisch koor D’CYMO 
 

Afspraken ledenvergadering 

Tijdens de ledenvergadering, die alweer een tijdje geleden plaatsvond, is 

onder andere besproken om in het komend seizoen eens een koor uit te 

nodigen uit een andere parochie en dat wij dan ook in die betreffende 

parochie zullen zingen, een soort kooruitwisseling. De leden zijn het ermee 

eens om dat eens te proberen. We zullen u tijdig laten weten, wanneer dit 

plaatsvindt, zodat de kerk dan hopelijk goed gevuld is. Altijd leuk om eens 

naar een ander koor te kunnen luisteren! 

Ook is het koor van plan om komend seizoen in het ziekenhuis van 

Alkmaar te zingen, dat wordt door de patiënten en andere aanwezigen 

altijd zeer gewaardeerd.  

Tijdens onze nazit bij de laatste repetitie kwam naar voren om ook in 

vakantietijd een viering te ondersteunen, de leden reageren daarover 

positief. Van het parochiebestuur ontvingen wij een paar data van 

vieringen waarbij nog geen muziek ingepland was. Na inventarisering zijn 



 

 

we op de datum van 16 juli uitgekomen. Het is wel een klein koor (veel 

leden zijn op vakantie), maar de verschillende stemmen zijn aardig 

verdeeld en ook een klein koor kan veel teweeg brengen. 

 

Lekenviering op 16 juli 

Voorgangers zijn Sjaak en Ineke Hoogervorst, zoals hierboven beschreven 

zullen we deze viering muzikaal begeleiden. En hoewel we met een kleine 

groep zijn, zullen we onze uiterste best doen. Onze dirigent is met 

vakantie, maar we hebben een vaste vervanger als dirigent en dat is 

Marianne Piket. Gelukkig heeft onze pianiste Jeanette aangegeven 

aanwezig te kunnen zijn. Het wordt zeker een mooie viering met Sjaak en 

Ineke, aan onze inzet zal het niet liggen, u bent van harte welkom. 

 

Eucharistieviering op 10 september met pastoor De Vries 

Op uitnodiging van het parochiebestuur wordt deze eucharistieviering 

voorgegaan door mijn broer Anton de Vries, met medewerking van het 

Sint Caeciliakoor. Het Sint Caeciliakoor zingt prachtig, dus dat wordt vast 

weer een mooie belevenis. De vorige viering van pastoor De Vries werd 

erg goed bezocht, hij vond dat fijn. We hopen dat we nu ook weer veel 

parochianen mogen begroeten. 

 

Lekenviering op 17 september 

Voorgangers zijn Peter en Mariose Huits. Ook deze voorgangers zijn 

aardig door de wol geverfd, ze maken er altijd een bijzondere viering van. 

Deze viering zullen wij muzikaal ondersteunen, het is voor ons dan weer 

het 1e optreden van het nieuwe seizoen.  

U allen wordt voor deze viering van harte uitgenodigd. 

 

Rabo ClubSupport, stemmen kan vanaf 4 september tot en met 26 

september 

Ons koor is weer aangemeld voor deze actie. We vragen u om vanaf 4 

september op ons koor te stemmen. Ons koor staat onder de letter R van 

Ritmisch koor D’CYMO.  



 

 

Het aantal stemmen vorig jaar viel erg tegen, het waren er maar 24, een 

beetje teleurstellend. 

We hopen deze keer op uw aller steun! Alvast heel hartelijk dank voor uw 

medewerking. 

 

Hartelijke groeten, namens het bestuur,  

Ali Adema-de Vries, voorzitter 

 

 

Stichting Vrienden van Joseph 
 
 

 

bank: NL28RABO0155993011  

ANBI keurmerk  

RSIN/fiscaalnr. 816035386 

www.vriendenjoseph.nl 

info@vriendenjoseph.nl 

 
 

 

Terwijl het buiten de zomerstorm raast, schrijf ik weer een berichtje 

namens de Vrienden van Joseph. De voorjaarsacties (Koningsdag, 

Hemelvaartsdag en 40MM) zitten er op en wij denken alweer na over 

nieuwe activiteiten. Dit najaar gaan we in ieder geval een speurtocht 

organiseren en ik kan alvast verklappen: we gaan op de moderne toer! 

 

Van Alexander Barassa kregen we een mooi overzicht van de stand van 

zaken bij alle lopende projecten. 

De waterprojecten in Kaplamai, Saboti en Benon zijn nu helemaal 

afgerond. Er zijn een bronnen geslagen en pompen geïnstalleerd die 

draaien op zonne-energie, zo is men niet afhankelijk van (dure) 

http://www.vriendenjoseph.nl/
mailto:info@vriendenjoseph.nl


 

 

elektriciteit van het net. Er is rond de school voor gezorgd dat het 

regenwater kan worden opgevangen, zodat er in de droge tijd ook water 

beschikbaar is. 

De kinderen hoeven nu niet meer naar de beek te lopen (met een ezeltje 

(!)) om water te halen. En omdat er meer schoon drinkwater beschikbaar is 

verbeterd de hygiëne. De mensen worden minder snel ziek. Kortom een 

mooi, succesvol project, waar we heel trots op zijn. En omdat het zo 

succesvol is, verwacht men dat de school binnenkort verder moet 

uitbreiden, want de beschikbaarheid van schoon drinkwater trekt ook weer 

nieuwe leerlingen aan. En gaan er weer meer kinderen naar school…. 

Laten we nu hopen en bidden dat het binnenkort gaat regenen, want dat 

heeft het nog steeds niet gedaan. 

 

De Fadhiligroep ondersteunt de allerarmsten wanneer zij naar het 

ziekenhuis moeten. Omdat het vaak de kostwinners zijn die in het 

ziekenhuis belanden, geeft dit voor de gezinnen grote problemen. Want 

hoe betaal je dan de rekening? De Fadhiligroep helpt hierbij en zorgt ook 

voor basisbehoeften als eten. 

 

Op de kinderafdeling van het Kitale hospital heeft 

men inmiddels al vele kinderlevens kunnen redden 

doordat er nu couveuses zijn. Ook lukt het om 

kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en 

herstel door de aanwezigheid van bijvoorbeeld 

loopfietsjes. 

 

Ondertussen zijn we ook bezig met de 

ontwikkeling van het project in Kiriita. De grond is 

inmiddels geëgaliseerd. Het is nu wachten op de 

start van de bouw. 

Via de website www.vriendenjoseph.nl kunt u informatie over onze 

projecten vinden en over de projecten die inmiddels zijn afgerond. En 

natuurlijk hebben we de updates op Facebook en Instagram. 

http://www.vriendenjoseph.nl/


 

 

Vieringen en Intenties  
 

Vrijdag 14 juli 2023 

10.00 uur Lekenviering in het St. Jozefpark  

Voorgangers: Helmine Bruin, Greet Bleeker of Wil Pronk 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 16 juli 2023  

10.00 uur Lekenviering 

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. D’CYMO 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan 

Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie 

 

Woensdag 19 juli 2023 (derde woensdag van de maand) 

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen. 

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 

15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com  

 

Vrijdag 21 juli 2023 

Afsluiting schooljaar 

09.00 uur Gezinsviering 

Voorgangers: werkgroep 

 

Vrijdag 21 juli 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 23 juli 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia 

mailto:par.jacobus@outlook.com


 

 

Lector: dhr. Blommaart 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus 

Groot en zegen over zijn gezin ● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-

Gildemeyer en overleden kinderen ● Jacobus van Schagen en Wil van 

Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie 

Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Margaretha 

Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden familie van Schagen-

Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor 

Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra 

Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, 

Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Toos Karsten-Wit ● 

Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u 

een kopje koffie!  

 
 

Vrijdag 28 juli 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 30 juli 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Marieke Brakkee, blokfluit 

Lector: mw. Bleeker 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen 

Piet en Arie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1


 

 

Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-

Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en 

Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus 

Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Riet 

Kruijer-Baas en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 2 augustus 2023 
Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Buter-Blom, mw. Yvonne Slijkerman, mw. Kok-Tesselaar,  

mw. Pluijmers 

Stofzuigen: dhr. Leo Hof 

 
Vrijdag 4 augustus 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en 

kleinkind 

 

Vrijdag 4 augustus 2023 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 6 augustus 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Marian en Irene 

Lector: mw. de Jong 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● In liefdevolle herinnering aan mijn vrouw, onze moeder en oma Aat 

Kruijer-Strooper ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Pastoor 

Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en 

overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus 

Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden 



 

 

familie ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● 

Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam 

 

Vrijdag 11 augustus 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Jan Strooper en overleden familie 

 

Zondag 13 augustus 2023 

10.00 uur Lekenviering 

Voorgangers: dhr. Piket en mw. Beemsterboer m.m.v. St. Caecilia 

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● 

Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Pastoor Jan Berkhout 

● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus 

 

Dinsdag 15 augustus 2023 

Maria ten Hemelopneming 

 
Woensdag 16 augustus 2023 (derde woensdag van de maand) 

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen. 

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 

15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com  

 

Vrijdag 18 augustus 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Christina Entes-Ligthart ● Jan Strooper en overleden familie 
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Zondag 20 augustus 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. CD muziek? 

Lector: dhr. Huits 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en 

Catharina Buter ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en 

dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● 

Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus 

 

Vrijdag 25 augustus 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 27 augustus 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia 

Lector: mw. Beemsterboer 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus 

Groot en zegen over zijn gezin ● Anna Catharina Hagemeijer-van Pol ● In 

liefdevolle herinnering aan mijn vrouw, onze moeder en oma Aat Kruijer-

Strooper ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Broersen en 

zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter 

Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, 

hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans 

● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim 

en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, 

Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, 

Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-

Blankendaal ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Toos Karsten-Wit 



 

 

● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u 

een kopje koffie!  

 
 

Vrijdag 1 september 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en 

kleinkind ● Toon Hof en dochter Yvonne 

 

Vrijdag 1 september 2023 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 3 september 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Peter en Marian 

Lector: mw. Bakker 

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Overleden familie Entes-

Tromp ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● 

Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam 

 

Woensdag 6 september 2023 
Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. G. Wit-Spaansen, mw. Th. Beemsterboer, mw. Groenland-Hof. 

Stofzuigen: dhr. P. Beemsterboer. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1


 

 

Vrijdag 8 september 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 10 september 2023 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor de Vries m.m.v. St. Caecilia 

Lector: mw. Adema- de Vries 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● 

Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus 

 

Vrijdag 15 september 2023 

10.00 uur Lekenviering in het St. Jozefpark  

Voorgangers: Helmine Bruin, Greet Bleeker of Wil Pronk 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 17 september 2023 

10.00 uur Lekenviering 

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. D’CYMO 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● 

Familie Hagemeijer-Ligthart ● In liefdevolle herinnering aan mijn vrouw, 

onze moeder en oma Aat Kruijer-Strooper ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-

Spaans en overleden familie ● Maarten Blankendaal, Veronica 

Blankendaal-Blom en hun overleden kinderen ● Pastoor Johannes 

Nicolaas Timmer ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun 

dochters Jo en Truus 

 

 



 

 

Maandag 18 september 2023 

Opening schooljaar 

09.00 uur Gezinsviering 

Voorgangers: Werkgroep 

 

Woensdag 20 september 2023 (derde woensdag van de maand) 

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen. 

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 

15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com  

 

Vrijdag 22 september 2023 

10.00 uur Lekenviering in het St. Jozefpark  

Voorgangers: Helmine Bruin, Greet Bleeker of Wil Pronk 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 24 september 2023 

10.00 uur Lekenviering 

Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema m.m.v. St. Caecilia 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus 

Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van 

Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma 

Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ● Jan 

Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie van Schagen-Bruin, 

Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter 

en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-

Delis ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem 

Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Riet Kruijer-Baas en overleden 

familie ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-

Boekel en hun dochters Jo en Truus 

mailto:par.jacobus@outlook.com


 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u 

een kopje koffie!  
 

 

 

Vrijdag 29 september 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 
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Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn 
 

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn 

T 0226 391323 

E par.jacobus@outlook.com 

W www.parochietuitjenhorn.nl 
 
Parochieoverleg: 

Ali Adema - Connie Bakker - Klaas Bleeker - Gerard Boon - Liesbeth 

Bruin - Marja Buur - Peter Buur - Afra Hagemeijer - André Hagemeijer - 

Ineke Hoogervorst - Hans Kok - Harry Piket - Elma Veldboer 

T 06 41707605 (Elma Veldboer) 

E para.jacobus@pm.me 
 
Klaas Bleeker, bestuurszaken 

Dorpsstraat 5 

T 06 12797855 

T 0226 391742 

E klaasengreetbleeker@gmail.com 
 
Elma Veldboer-Beemsterboer, secretariële zaken 

Koorndijk 31 

T 0226 393756 

M 06 41707605 

E elmabeemsterboer@gmail.com  
 
Gerard Boon, financiële zaken 

Ambachtsdijk 2  

1747 GN Tuitjenhorn  

T 0226 391465  

M 06 35716322  

E pmt.jacobus@outlook.com 
 
Liesbeth Bruin-Tesselaar, communicatie en facilitair 

De Praam 21 

T 0226 392852 

M 06 20800243 

E liesbruin@msn.com 

mailto:par.jacobus@outlook.com
http://www.parochietuitjenhorn.nl/
mailto:klaas-greet@scarlet.nl
mailto:elmabeemsterboer@gmail.com
mailto:pmt.jacobus@outlook.com
mailto:liesbruin@msn.com


 

 

Marja Buur-de Boer, redactie par.boekje - financiële zaken 

’t Skuitje 71 

1747 TN Tuitjenhorn 

T 0226 720194 

M 06 50828586 

E marjabuur@quicknet.nl 
 

 

 

 

Contactadressen 
 

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere  

Dorpsstraat 39 

1747 HA Tuitjenhorn 

T 0226 391323 

E secr.hjdm@outlook.com 

 

Parochiële Charitas Instelling (PCI) 

Waarnemend secretaris PCI  
Dhr. L.J. Swaab  
Sportlaan 44a  

1747GS Tuitjenhorn  

T 0226 392932  
 

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité) 

Mw. F. van der Kooi – Schilder 

Sportlaan 44b 

1747 GS Tuitjenhorn 

T 0226 391015 
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Colofon 

 
Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 6 keer per jaar in een 

oplage van 600 exemplaren onder verantwoordelijkheid van parochie 

H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn. 

 

Redactie, lay-out & tekstverwerking: Marja Buur en Hans Kok 

 

E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com 

 

Bezorging: wijkcontactpersonen 

 

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke 

toestemming van de redactie. 

 

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder 

opgaaf van redenen. 
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