30-juni-2023 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat

05-juli-2023 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp”
naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com

11-juli-2023 Eerste dag bezorging boekje

15-juli-2023 Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties

(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)

- Informatie over vieringen

- Opvragen van uittreksel doopregister

- Opvragen van uittreksel huwelijksregister

- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie

- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige
pastorie).

T 0226 391323 E secr.hjdm@outlook.com

Tarieven

Intentie ~ ) 10,00
(U ontvangt geen factuur!

Gaarne zelf voor betallng zorg ragen, contant of via bank,

zie onder...)

Doopviering - 25,00
Huwelijksviering/Jubileumvierin 225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering 150,00
Uitvaart 225,00
Avondwake 150,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
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Het voltallige bestuur van Parochie H. Jacobus de Meerdere
in Tuitjenhorn is op staande voet ontslagen door het Bisdom
Haarlem-Amsterdam.

Het voltallige bestuur van Parochie H. Jacobus de Meerdere in Tuitjenhorn
is op staande voet ontslagen door het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Het
gaat de bestuursleden niet in de koude kleren zitten. ,,We laten ons niet
zomaar aan de kant zetten en komen in opstand. Onze kerk mag niet
sluiten”

Zichtbaar aangeslagen zijn Klaas Bleeker, EIma Veldboer-Beemsterboer
en Liesbeth Bruin-Tesselaar. De bestuursleden van Parochie Tuitjenhorn
zijn samengekomen om het nieuws over het ontslag met deze krant te
delen. ,,Vorige week zijn wij ontslagen door het bisdom. We hadden even
de tijd nodig om alles te laten bezinken. VVandaar dat we nu pas ons
verhaal naar buiten brengen,” vertelt Veldboer-Beemsterboer.

Ze zucht diep. ,,Na al die jaren worden we aan de kant geschoven. Ik ben
teleurgesteld.”

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Onder Bisdom Haarlem-Amsterdam vallen 163 kerken. De komende vijf
tot tien jaar wil het bisdom verschillende kerken samenvoegen zodat er een
centrumfunctie ontstaat.

Voor de Noordkop betekent dit dat het huidige samenwerkingsverband
’De Vijthoek’, bestaande uit de parochies van Nieuwe Niedorp, Waarland,
’t Veld, Heerhugowaard De Noord en ’t Kruis, opnieuw wordt ingedeeld
in de vorm van een nieuw samenwerkingsverband genaamd ’Franciscus-
verband’, bestaande uit Nieuwe Niedorp, Waarland, ’t Veld en
Tuitjenhorn.

Volgens Bart Putter, vicaris-generaal van het Noord-Hollandse bisdom, is
het doel van deze zogenoemde samenwerkingsverbanden om van vijf tot
zes kerken, één kerk aan te wijzen als de vitale kerk, waar het
jongerenwerk, kinderwerk, caritas, catechetische activiteiten,
gezinsactiviteiten worden samengebracht.



Dit kan volgens Putter niet meer worden verwacht van de afzonderlijke
parochies. Zo is er een teruggang van de kerkgang, wordt het moeilijker
om vrijwilligers te vinden en is er een te kort aan priesters.

Dat Tuitjenhorn nog niet eerder was opgenomen in een samenwerkings-
verband, was een uitzondering. ,,Dit iS 00k terug te zien in de
benoemingstermijnen van de bestuursleden, die vrijwel alle al enige tijd
verlopen waren”, licht Putter toe. ,,Bij een samenwerkingsverband wordt
een nieuw bestuur gevormd voor de verschillende parochies. In dit geval
zal een nieuw bestuurslid vanuit Tuitjenhorn deel uitmaken van het nieuwe
overkoepelende bestuur. Woensdag is dat met de bestuursleden van
Tuitjenhorn gedeeld, naar ik vernam was er begrip voor de wijziging en
zijn er afspraken gemaakt over hoe de parochianen hierover te
informeren.”

Volgens Bleeker, Beemsterboer en Bruin is van het bovenstaande niets
waar. ,,We hebben via het nieuwe bestuurslid, iemand die niet in ons oude
bestuur zat, te horen gekregen dat we zijn ontslagen. Vanuit het bisdom
wordt gesproken over een eervol ontslag, maar wat is hier eervol aan? We
zijn zonder overleg aan de kant gezet en dat terwijl we helemaal niet
willen stoppen. Daarnaast is het nieuws gedeeld met de parochianen alsof
wij het er mee eens zijn”, zegt Bleeker.

Eerder deze week kwam het parochiebestuur Tuitjenhorn samen om over
het ontslag te praten. ,,We gaan in bezwaar. We hopen dat andere
parochies meedoen, zodat wij onze kerken in de toekomst niet hoeven te
sluiten. Hoewel de kerkgang terugloopt, zien wij dat de kerk in
Tuitjenhorn een thuisbasis blijft voor vele dorpelingen. Tijdens uitvaarten
en bijzondere gelegenheden stroomt de kerk vol. Er is geen reden om de
kerk te sluiten. We hopen dat andere parochies ook in bezwaar gaan. Wat
hebben inwoners uit Tuitjenhorn eraan als er een gezamenlijke kerk is in
bijvoorbeeld Schagen? Dan loopt de kerk al helemaal leeg.”

Het parochiebestuur laat weten vooralsnog door te gaan. We merken dat de
inwoners uit het dorp zich zorgen maken. Dat is niet nodig, want we gaan
gewoon door met onze dagelijkse bezigheden. Hoewel we geen
beslissingsbevoegdheid hebben, zetten we de parochie voort. Kom een
keertje extra naar de kerk om ons te steunen.




Nieuws van de Parochie H. Jacobus de Meerdere
te Tuitjenhorn

Woensdag 26 april 2023 is het voltallige parochiebestuur ontslagen door
het Bisdom. Dit komt natuurlijk niet onverwacht, maar het is opnieuw een
bevestiging dat het Bisdom er alles aan doet om steeds verder af te dwalen
van de mensen zelf. Ze zijn stil blijven staan. Met als gevolg dat van de
60.000 kerkgangers in het Bisdom er in 2030 nog 7000 over zullen zijn.

De fundamentele ongelijkheid in de kerk. We hebben bewust voor de
volgende tekst op onze website gekozen.

Artikel 1 van de Grondwet

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Daar wordt nu aan toegevoegd: handicap en seksuele gerichtheid.

17 jan 2023

De parochie H. Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn is van oudsher een
vooruitstrevende parochie. Zo is het voetbalveld voor één gulden verkocht
aan Hollandia T, zijn schooldirecteuren (basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en de Mater Amabilisschool) benoemd door de Pastoor. Eind
jaren 90 heeft Pastoor Wijnker de eerste lekenvoorgangers al op studie
gestuurd, ‘want straks zijn er geen priesters meer en dan moeten jullie het
gaan doen’. Pastoor Timmer heeft deze lijn voortgezet. Zo ook Pastoor
Berkhout (Pastoor van VVolendam tijdens de Nieuwjaarsbrand). Hij heeft
de lekenvoorgangers verder opgeleid. De voorbereiding van de viering
werd ter goedkeuring naar Pastoor gestuurd. De verwachting is dat er
straks nog maar twintig priesters zijn in Nederland.

Pastoor Berkhout werd ziek, maar gelukkig zijn de pastors Vertelman
(parochie ’t Veld) en Bleeker (parochie Heerhugowaard De Noord) bereid
om de Woord- en Communievieringen te leiden. Beide zijn ontslagen door
het Bisdom vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.



Voor de Eucharistieviering hebben we gevraagd of het Bisdom één of twee
keer in de maand een Pastoor zou kunnen vrij roosteren. Met de komst van
Pastoor Tilma (met ziekteverlof) komen al snel de beperkingen. Zo mag er
geen CD-muziek gedraaid worden, alleen hij verzorgt de uitvaarten.

Vanuit het Bisdom komt de oproep om te komen tot een Personele unie.
Samengaan met andere parochies. Tuitjenhorn wil te allen tijde
samenwerken - we werken sinds 2020 samen met de parochie Schagen -
maar we willen onze zelfstandigheid behouden. We zien van fuseren het
voordeel niet in. Gaandeweg zien we dat we de juiste beslissing genomen
hebben. Parochies die samengevoegd zijn klagen steen en been. Geen
communicatie, top-down, uiteindelijk eens in de twee weken een viering
met tien parochianen in de sacristie. Samenwerken is een ander verhaal.

Coronatijd

De kerken sluiten, maar wij zijn de eerste week van corona gestart met de
livestream. Leerlingen van de Hogeschool Holland en de TU Delft hebben
dit voor elkaar gemaakt. Zo is er iedere week een uitzending. Ook in
coronatijd ondervinden wij beperkingen door het Bisdom. We geven
toestemming om voor het vaccineren gebruik te laten maken van het
kerkgebouw. Ideaal, de ruimte, geventileerd. Een reprimande van het
Bisdom volgt.

Het Bisdom ontpopt zich in de laatste decennia steeds meer als een
financieel slecht huisvader. Zo wordt er verwacht van Tuitjenhorn dat wij
meebetalen aan het salaris van een jongerenwerkster, terwijl wij nooit in
het bewuste samenwerkingsverband gezeten hebben, meebetalen aan de
verzekeringspremie voor de begraafplaats, terwijl dat door de gemeente
Schagen verzorgd wordt, de RCF verhogen van 17.000 euro per jaar naar
43.000 euro in drie jaar tijd. (RCF is de vergoeding die betaald moet
worden voor het pastorale team). Tuitjenhorn heeft tot nu toe dit jaar twee
maal een priester gehad. Buitenproportioneel.

Moeilijk doen met de lift naar het koor. VVoor ieder bedrag boven de
10.000 euro moet een machtiging komen van het Bisdom. Je laat geen
dertig senior-koorleden via een nauwe trap omhoog klimmen om op het
koor te gaan zingen. De verwarming was stuk. Echter van het Bisdom geen
toestemming gekregen voor het plaatsen van een nieuwe verwarming.



Zonder toestemming kan je ook een verwarming plaatsen. Vind maar eens
een rechter in Nederland die het hier niet mee eens is.

Op 17 maart 2023 krijgen wij een app van de deken lvan Garcia Ferman,
met de mededeling dat er een ander bestuur zal komen. Of we de
parochianen willen informeren en dat hij wel even langs komt om het
nieuwe bestuur aan ons voor te stellen. Onze reactie: vergeet je niet een
stap, het is wel zo netjes om eerst je vrouw te informeren dat je een ander
hebt, voordat jij je nieuwe vrouw aan haar voorstelt. Op 26 april is het
nieuwe bestuur gekomen met het decreet van het Bisdom en de
ontslagbrieven voor de bestuursleden.

De kerk is van de parochie, het Bisdom geeft de beslissingsbevoegdheid
aan het parochiebestuur, nu is de beslissingsbevoegdheid in handen van de
bestuursleden van het samenwerkingsverband. Het doel is binnen twee jaar
te komen tot fusie, te komen tot een gebouwenplan, lees kerksluiting,
verkoop, uiteindelijk gaat alles naar Schagen.

Gelukkig zijn we op Tuitjenhorn altijd onze eigen weg gegaan. Onze eigen
voorgangers, eigen muziek, we staan open voor een ieder. Geen
uitsluitingen. Geen beperkingen. Respectvol is een leidende waarde. We
zijn ook nog een van de weinige zelfstandige vitale parochies.

Vitaal, we hebben tussen de 150 en 200 vrijwilligers. De drie koren,
bloemschikkers, de tuinlieden, de voorgangers, kosters, schoonmaaksters,
samenstellers, redactie en bezorgers van het parochieblad, financiéle
administratie, website etc. Vitaal financieel gezien. We hebben nog een
stevige buffer. We zijn zuinig met het geld dat anderen aan de kerk
gegeven hebben. Net als andere parochies ondervinden wij teruglopende
aantallen kerkgangers door vergrijzing. We zien een terugval na corona.
De laatste maanden zien we weer een stijgende lijn.

We zullen bezwaar aantekenen tegen het besluit van het Bisdom om het
parochiebestuur te ontslaan. Gelukkig krijgen we al hulp vanuit diverse
kanten, waaronder de Dorpsraad. We hebben alle hulp nd nodig. Ook gaat
er een brief naar de Clerus in Rome. Het wordt tijd dat het belang van de
parochie voorop staat en niet het belang van het Bisdom.

Op dinsdag 16 mei organiseert het bestuur van het samenwerkings-
verband een informatieavond in Ahoj. Aanvang 19.30 uur. Wij als
gewezen bestuur, nu Parochieraad zouden het zeer waarderen als u



komt om samen de schouders er onder te zetten. We doen het met
elkaar en dat hebben we altijd al gedaan.

Klaas, ElIma, Liesbeth, Gerard en Marja

Nieuws van het Parochiebestuur

En hoe nu verder? We gaan in bezwaar want we zijn het niet eens met het
decreet van het Bisdom. Daarnaast gaat er een brief naar de Clerus in
Rome.

Wij als bestuur hebben de taken wat verdeeld. Klaas en Gerard richten
zich op de taak om de Kerk, in al zijn facetten, te behouden voor het dorp
en tekenen bezwaar aan tegen het decreet van het Bisdom. De andere
bestuursleden zorgen voor de algemene gang van zaken.

Na het ontslag is er contact gezocht met de dorpsraad en woensdagavond
zat Peter Boon namens de dorpsraad bij ons in de vergadering.

Wat hebben we nodig? Vrijwilligers hebben we, we zullen elkaar ook
altijd een handje helpen, geld hebben we voorlopig ook nog, maar na
corona is de loop er een beetje uit in de kerk. Van 30 bezoekers loopt het
aantal nu stapje voor stapje weer de goede kant uit. Afgelopen week 60
bezoekers. Zondagmorgen, tussen 10:00 en 11:00 fijn een uurtje voor
jezelf. Daarnaast zoeken we wijze, doortastende mensen die Klaas, Gerard
en Peter kunnen helpen.

Op dinsdag 16 mei organiseert het nieuwe bestuur een informatieavond in
AHOJ. Aanvang 19:30 uur. Wij als gewezen bestuur, nu Parochieraad
zouden het zeer waarderen als u komt om samen de schouders er onder te
zetten. We doen het met mekaar en dat hebben we altijd zo gedaan.

Elma Veldboer-Beemsterboer



Sint Caeciliakoor

Het is 3 mei, de zon schijnt, een koude wind; dit is het voorjaar waarin we
repeteren voor de mis met Pinksteren. Liedjes over de Heilige Geest, een
feestelijke mis, Missa Festiva. We hopen dat u naar ons komt luisteren.
Laatst ging het even fout, Joost onze organist was ziek waardoor we niet
konden zingen in de kerk. Gelukkig is er een CD van het koor, klinkt
prachtig en opgenomen in de tijd dat het koor veel groter was, fijn dat we
die dan kunnen laten horen. Het aantal leden blijft nu stabiel en met elkaar
vormen we een mooi geheel, vooral veel waardering voor de mannen die
het met 7 opnemen tegen 19 vrouwen.

Annemieke Boom secretaris

Vakantie

Drie jaar geleden zouden we met ons hele gezin een week op vakantie naar
Gran Canaria. Maar toen kwam corona en werd onze vlucht gecanceld.
Gelukkig kregen we ons geld terug, na een jaar. Eind vorig jaar besloten
we om het alsnog te doen in deze tijd, maar dan naar de Ardennen. We
huurden een groot huis. Maar dat wilden we eerst wel zien, omdat we wat
twijfels hadden over het contact met de eigenaar. We hebben gemeld dat
we zouden komen kijken, maar toen we er waren, mochten we er niet in.
Heel vervelend. Dus gecanceld.

De tijd begon te dringen. We vonden een groot huis op een park in
Oosterhout in Noord Brabant. Geboekt! Eind april gingen we er een week
met bijna ons hele gezin, groot en klein (19 personen) naar toe.

De eerste avond dacht ik: “O, hemel, wat een drukte. Als dit de hele week
7o is, ben ik na deze week hard aan vakantie toe”. Maar het wende voor
iedereen; de kleintjes werden rustiger. En het werd knoert-gezellig. Wat
hebben we genoten! Nu denk ik “Het heeft zo moeten zijn, dat het eerst
niet lukte”. Want op Gran Canaria zouden we aparte appartementen



hebben; in de Ardennen een huis dat waarschijnlijk niet aan onze
verwachtingen had voldaan. Het was prima zo.

Dat was weer een levensles: de dingen gebeuren zoals ze moeten
gebeuren, zelfs met vakanties.

In de parochie van Tuitjenhorn gebeurt op dit moment ook van alles.
Niemand kan nog overzien waar dit gaat eindigen. Het is goed dat het
(oude) bestuur zich honderd procent inzet voor behoud van eigenheid,
voor het behoud van de Tuitjenhornse parochie. Het is belangrijk dat alle
parochianen hun steun betuigen, laten zien dat wat er gebeurt hen echt aan
het hart gaat.

Nogmaals, niemand weet hoe het verder zal gaan; het zal gaan hoe het
moet gaan. Maar hoe dat is, hangt ook van u af.

Hartelijke groet, Marion Bleeker — Burger.

Twee moeders, de ene van Jezus,
de ander die van Judas

Rond Goede Vrijdag en Pasen heb ik het gedicht gemaakt rond twee
moeders, die van Jezus en die van Judas.

De ene moeder heeft verdriet om haar zoon die overgeleverd wordt aan de
dood, de andere moeder schaamt zich omdat haar zoon dit veroorzaakt.

Ook in de weken na Pasen past dit verhaal nog altijd, omdat het zoveel
betekent voor deze twee moeders, die als het ware een gesprek met elkaar
hebben. Ik wil dit hier ook in de Jacobsschelp plaatsen.

Moeder van Judas

Toen mijn zoon opgroeide dacht ik alleen aan het geluk dat hij mij
gegeven had. Maar je kind gaat zo gauw zijn eigen weg. Zo hoort het, zo
moet het ook gaan. Ik was blij dat hij voldoening vond bij jouw zoon. Hij
was gelukkig om met hem door het leven te gaan. Hij was verbaasd en
trots om bij hem te mogen zijn.



Moeder van Jezus

Vanaf het moment dat de navelstreng werd doorgeknipt ging hij zijn weg
door dit leven. Het was soms wonderlijk om te zien wat hij deed, hoe hij
leefde, hoe hij dacht, hoe hij mensen wist te helpen, te steunen. Ik liet hem
zijn weg gaan door dit leven. Het was een goede weg. Hoe ouder hij werd
hoe meer hij betekende voor een ander. Ik had een kind gebaard, ik had
mijn kind het leven gegeven en hij gaf mensen zelf steeds nieuwe
levenskansen. Wat voelde ik me gelukkig en, je mag het best weten: ik
voelde me trots.

Moeder van Judas

Wat een ellende is er nu over mij gekomen. Ik had een kind gebaard die
moest gaan leven, die ook anderen levenskansen moest geven. Maar zie:
hij jaagt hem de dood in, hij is zelf een kind van de dood geworden. Hoe is
het mogelijk, wat is er gebeurd? Welke duivel is er in hem gevaren?

Ik heb toch geen kind gebaard om anderen de dood in te jagen? Wat voel
ik nu een pijn. De korte pijn van de geboorte is geworden tot een lange,
bijtende pijn van eeuwige dood en duisternis. Mijn kind, mijn eigen zoon
heeft dat teweeg gebracht. Ik voel me zo schuldig, ik schaam me. Ik durf
bijna zelf niet meer te leven.

Moeder van Jezus

Ach, een moeder wil zo graag zien dat haar kind het goed doet, dat haar
kind leven geeft.

Je bent verbaasd als hij een weg gaat die je niet verwacht. Je voelt je
schuldig als die weg het leven voor anderen onmogelijk maakt, als hij een
ander geen leven geeft maar dood. Ja, je voelt je schuldig, maar is het jouw
schuld dat hij ontspoord is?

Moeder van Judas

Mijn zoon, mijn eigen vlees en bloed maakt het leven van jouw zoon
onmogelijk. De duivel van het geld heeft hem in bezit genomen. Hij is
fout, hij is de verkeerde weg gegaan. Hij voelt het nu zelf, hij durft niet
meer te leven. Hij is nu zo stil, zo kil, zo koud. Ik heb verdriet om zijn
dood. Maar nog meer verdriet heb ik om zijn daad van verraad.
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Moeder van Jezus
Ik ben bang. Het is stil in mij. Wat gaat er met mijn zoon gebeuren? Wat
gaan ze met hem doen? Het is zo stil in mij.

Theo Vertelman

RITMISCH KOOR D’CYMO

Lekenviering op 21 mei
Zondag 21 mei gaat ons koor de lekenviering muzikaal opluisteren.

Voorgangers zijn Sjaak en Ineke Hoogervorst, hen kennende wordt dat
zeker een mooie viering.

Ineke zingt nier meer bij ons koor, maar is nog steeds ons erelid. We
zullen daarom extra ons best doen om zo goed mogelijk voor de dag te
komen. U bent van harte welkom bij deze viering.

Eucharistieviering op 28 mei, Eerste Pinksterdag met
pastoor de Vries

Op uitnodiging van het parochiebestuur wordt deze eucharistieviering
voorgegaan door mijn broer Anton de Vries, met medewerking van het
Sint Caeciliakoor. Mijn broer woont in Heerenveen, maar komt graag naar
Tuitjenhorn. Hij voelt zich al helemaal thuis in onze kerk en vindt de
mensen hier erg open en hartelijk.

Na afloop is er nog gelegenheid om met elkaar nog wat na te praten onder
het genot van een kopje koffie. We hopen dat veel parochianen deze
viering zullen bezoeken.

Gebed

God van leven, soms houden we onze adem in als we zien wat er allemaal
in de wereld gebeurt, zoveel verdriet is er, zoveel dat verkeerd gaat, zoveel
dat misloopt.

Daarom bidden wij: zend toch uw geest van vernieuwing.



Soms raken we buiten adem God, alsof we geen lucht krijgen door alles
wat ons bedrukt en benauwt, voor alles waar we ons zorgen om maken en
alles waar we bang voor zijn.

Daarom bidden we: zend toch uw geest van kracht.

Op deze dag van licht en vuur en wind bidden wij om geestkracht, om
nieuwe moed, om lucht en liefde om samen in beweging te komen op de
weg die Jezus ons gewezen heeft.

Lekenviering op 18 juni

Voorgangers zijn PietJan Blommaart en ikzelf. Het is bijzonder om voor te
gaan met begeleiding van ons eigen koor D’CYMO. Het koor vormt dan
letterlijk en figuurlijk een steuntje in de rug. Wij zullen er alles aan doen
om er een mooie viering van te maken.

Ook voor deze viering wordt u van harte uitgenodigd.

Hartelijke groeten, namens het bestuur,
Ali Adema-de Vries, voorzitter

Koffie drinken

Eens in de maand is er gelegenheid om na de viering

— een kopje koffie te drinken. Het is een mooi moment
om even met elkaar van gedachte te wisselen.
— De eerstvolgende keer dat wij weer koffie schenken
— is zondag 28 mei (1% Pinksterdag) en noteert u 25

juni ook alvast.
Wij hopen u een van deze dagen te zien.

Namens de koffiegroep
Marja Buur
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http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1

Stichting Vrienden van Joseph

bank: NL2BRAB00155993011
ANBI keurmerk
RSIN/fiscaalnr. 816035386
www.vriendenjoseph.nl
info@vriendenjoseph.nl

Foundati
Friends of |
Faﬂ{ér Jose

Koningsdag zit er alweer op. Het was gelukkig lekker weer (zeker als je
het vergelijkt met de afgelopen tijd!). We hadden veel aanloop en hebben
het prachtige bedrag van €461,70 opgehaald. De symbolische stenen voor
de bouw van de Social Hall in Kiriita, Kapsara waren in trek. We hopen er
de komende tijd nog veel meer van te verkopen onder ons motto: ‘Vele
kleintjes maken één grote’.

Op 18 mei is het weer Hemelvaartsdag en organiseren we weer een leuke
fietstocht (29km). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op
Hemelvaartsdag te fietsen, dan kan dat ook op een andere dag tussen
Hemelvaart en Pinksteren. De routes zijn tevens te koop bij slagerij 't Hof
van Blankendaal en MEG mode a €7,- p.p. Start is om 13:00 uur bij de
Hoge Akker. Na afloop staat de koffie en thee klaar.

Maar misschien wandelt u liever. In dat geval kunt ook deelnemen aan de

40MM. Zaterdag na Hemelvaart, 20 mei, wordt deze sponsorwandeltocht

in Venhuizen en omgeving voor de 50%¢ keer georganiseerd. Een jubileum
dus!

Het doel van de 40MM is om zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te
brengen. Met dit sponsorgeld helpen ze vele projecten in minder
ontwikkelde landen over de hele wereld. Wij krijgen ook ieder jaar een
flink bedrag voor een van onze projecten en als tegenprestatie lopen er
verschillende mensen uit Tuitjenhorn mee met de tocht.

Om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen kunt u mee wandelen of een
wandelaar sponsoren. Er zijn diverse afstanden te lopen, dus meedoen is
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voor iedereen mogelijk. Het is een schitterende tocht door een prachtige
omgeving en met verschillende stops, waar je iets te eten of te drinken
krijgt. Starten kan al vanaf 7:00 uur.

Voor deze wandeltocht kunt u zich digitaal inschrijven op www.40mm.nl
Het blijft mogelijk op de dag zelf in te schrijven in de centrale. De kosten
zijn € 3,50 per inschrijving. Het startpunt is: Dorpshuis ’t Centrum,
Twijver 66, Venhuizen

De organisatie van 40MM kijkt er naar

uit om van deze 50 wandeltocht een

ware happening te maken.

En als u van fiets én wandelen houdt,

kunt u natuurlijk ook allebei doen......

Alle opbrengsten komen ten goede aan
de bouw van de Social Hall in Kiriita,
Kapsara.

Een overzicht van onze gerealiseerde projecten vindt u op de website:
www.vriendenjoseph.nl en we zijn natuurlijk ook te volgen met updates
via Facebook en Instagram.

Dinsdag 16 mei informatieavond in AHOJ.
Aanvang 19.30 uur.
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Vieringen en Intenties

Zondag 21 mei 2023

10.00 uur Lekenviering

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. D’CYMO
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty
Familie Hoogervorst-Vink, familie Smit-van Weebergen en zegen over het
gezin @ Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ® Wilhelmus
Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus

Vrijdag 26 mei 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Vrijdag 26 mei 2023
19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 28 mei 2023
Eerste Pinksterdag

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor de Vries m.m.v. St. Caecilia
Lector: mw. Adema-de Vries

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ® Adrianus Johannes Strooper, Cornelia
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Strooper-Dekker en overleden kinderen @ Cees Bleeker, Catharina
Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen @ Christina Entes-Ligthart e
Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en
Catharina Buter ® Jacobus van Schagen en Wil van Schagen e Jan
Broersen en zegen over zijn gezin ® Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en
hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ® Jan Karsten, Corrie
Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin @ Jan Zutt en
Dieuw Zutt-Spaans ® Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ®
Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en
Miep van Schagen-Borst @ Cor Buter en Annie Buter-van Schagen,
Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal- Delis ® Marco Blankendaal,
Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-
Blankendaal e Pastoor Jan Berkhout @ Pastoor Johannes Nicolaas Timmer
e Riet Kruijer-Baas en overleden familie ® Toos Karsten-Wit ® Truus de
Ruiter-Bleeker ® Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
dochters Jo en Truus

Na de viering drinken wij graag met u
— een kopje koffie!

Vrijdag 2 juni 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en
kleinkind
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Vrijdag 2 juni 2023
19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 4 juni 2023

Feest van de drie-eenheid

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Peter en Marjan Boon
Lector: mw. Beemsterboer

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e Lock Entes-Karsten en overleden familie ® Petrus Blom en Maria Blom-
Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin e Petrus
Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak e Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus @ Simon Johannes
Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam

Woensdag 7 juni 2023

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:
Mw. Groen-Stuyt, mw. de Wit-Blom, mw. Tijm-Mooy
Stofzuigen: dhr. Matt Hoogeboom.

Vrijdag 9 juni 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 11 juni 2023
10.00 uur Woord- en communieviering
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Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia
Lector: dhr. Huits

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e In liefdevolle herinnering aan mijn vrouw, onze moeder en oma Aat
Kruijer-Strooper ® Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon
Oudhuis @ Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters
Jo en Truus

Vrijdag 16 juni 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 18 juni 2023

10.00 uur Lekenviering

Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema m.m.v. D’°CYMO
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty @ Jaap
en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar
en Rob van Lierop e Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie
e Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus

Woensdag 21 juni 2023 (derde woensdag van de maand)
Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot
15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com
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Vrijdag 23 juni 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Zondag 25 juni 2023

10.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia
Lector: mw. de Jong

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ® Jacobus van Schagen en Wil van
Schagen e Jan Broersen en zegen over zijn gezin ® Jan Dekker, Selma
Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen Piet en Arie ® Jan
Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin
® Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans @ Margaretha Ligthart-Schotten en
overleden familie ® Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop
van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst @ Cor Buter en Annie
Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal- Delis
Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en
Afra Tesselaar-Blankendaal @ Riet Kruijer-Baas en overleden familie ®
Toos Karsten-Wit @ Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun
dochters Jo en Truus

Na de viering drinken wij graag met u
" _  een kopje koffie!
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Vrijdag 30 juni 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e Toon Hof en dochter Yvonne

Zondag 2 juli 2023

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: ????? m.m.v. Dorien, Lia, Regina en Gerard
Lector: mw. Bleeker

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e Lock Entes-Karsten en overleden familie ® Petrus Jozef Kruyer en
Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ® Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-
Boekel en hun dochters Jo en Truus @ Simon Johannes Ligthart en
Margaretha Maria Ligthart-Stam

Woensdag 5 juli 2023

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. den Das-Kramer, mw. Broersen-Kruijer, mw. van Beekum
Stofzuigen: dhr. Piet Spaansen.

Vrijdag 7 juli 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en
kleinkind
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Vrijdag 7 juli 2023
19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 9 juli 2023

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Bakker

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

e In liefdevolle herinnering aan mijn vrouw, onze moeder en oma Aat
Kruijer-Strooper ® Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon
Oudhuis @ Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters
Jo en Truus

Vrijdag 14 juli 2023

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark
Ons gebed wordt gevraagd voor:

e Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit

Scan de QR-code om € 2,00 te betalen voor
Bijdrage kerk.
Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 8 maart 2025.
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Parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Klaas Bleeker, bestuurszaken
Dorpsstraat 5

T 06 12797855

T 0226391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretariéle zaken
Koorndijk 31

T 0226 393756

M 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Gerard Boon, financiéle zaken
Ambachtsdijk 2

1747 GN Tuitjenhorn

T 0226 391465

M 06 35716322

E pmt.jacobus@outlook.com

Liesbeth Bruin-Tesselaar, communicatie en facilitair
De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Marja Buur-de Boer, redactie par.boekje - financiéle zaken
’t Skuitje 71

1747 TN Tuitjenhorn

T 0226 720194

M 06 50828586

E marjabuur@quicknet.nl
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Contactadressen

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Dorpsstraat 39

1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E secr.hjdm@outlook.com

Parochiéle Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI

Dhr. L.J. Swaab

Sportlaan 44a

1747GS Tuitjenhorn

T 0226 392932

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité)

Mw. F. van der Kooi — Schilder
Sportlaan 44b

1747 GS Tuitjenhorn

T 0226 391015
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Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 6 keer per jaar in een
oplage van 600 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het
parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Redactie, lay-out & tekstverwerking: Marja Buur en Hans Kok

E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke
toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder
opgaaf van redenen.
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