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05-mei-2023  Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

10-mei-2023  Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” 

                       naar e-mailadres redactie.jacobus@outlook.com  

16-mei-2023  Eerste dag bezorging boekje  

20-mei-2023  Laatste dag bezorging boekje  

 

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:  

- Opgeven van intenties 

 (kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus) 

- Informatie over vieringen 

- Opvragen van uittreksel doopregister 

- Opvragen van uittreksel huwelijksregister  

- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie  

- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’  

- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie  

 

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur,  

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige 

pastorie).  

T 0226 391323 E secr.hjdm@outlook.com   

 

Tarieven  
Intentie  10,00 

(U ontvangt geen factuur!  

Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,  

zie onder…) 

Doopviering   25,00 

Huwelijksviering/Jubileumviering  225,00 

Jubileumviering i.c.m. zondagsviering  150,00 

Uitvaart  225,00 

Avondwake 150,00 

 

 

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363 2010 92  

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn  

mailto:redactie.jacobus@outlook.com
mailto:secr.hjdm@outlook.com
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Nieuws van het Parochiebestuur 
 
In de afgelopen periode hebben we afscheid genomen van Pater Gerard 

Remmers. In deze Schelp vindt u de tekst van het Pelgrimslied dat werd 

gedraaid tijdens zijn uitvaart.  

 

Het zal u niet zijn ontgaan dat we als bestuur zijnde in een turbulente tijd 

zitten. Wij willen ons uiterste best doen om het kerkgebouw te behouden 

voor Tuitjenhorn. Het voelt een beetje als je roots, je vader was er en je 

moeder, vele familieleden hebben er hun steentje letterlijk en figuurlijk 

aan bijgedragen. Het dorp Tuitjenhorn is arm aan monumenten. Laten we 

dit kerkgebouw, dit prachtig monument beschermen en behouden. De 

grote vraag is hoe?  

 

Vrijwilligers hebben we, voorlopig ook nog de financiën, maar wat we 

missen zijn de kerkgangers. We doen ons best om inhoudelijk goede 

vieringen te verzorgen met muzikale ondersteuning van de koren en 

gastoptredens. “Wat was het weer mooi”, is een veel gehoorde opmerking 

na afloop van een viering.  

 

Het programma van de Goede Week vindt u verderop in deze Schelp. 

Nieuw is de Open Dag. Op Goede vrijdag, 7 april tussen 13:00 en 17:00 

bent u van harte welkom. Om 15:00 is er een korte gebedsdienst. 

Met de collecte komt het steeds vaker voor dat mensen geen contant geld 

bij zich hebben. We betalen ook steeds meer met de bankpas en steeds 

minder met contant geld. Sinds kort hebben wij een QR-code. U vindt deze 

code in de Schelp en ook kunt u de code vinden achterin de kerk.  

 

Namens het Parochiebestuur, 

 

Elma Veldboer-Beemsterboer 
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Programma in de Goede Week 

 
Palmpasen  Kerk H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn 

10:00 De goede week begint op 2 april met Palmpasen. Pastoor Eduard 

Moltzer gaat voor, Peter Huits en Elma lezen het lijdensverhaal en het 

ritmisch koor D`CYMO verzorgt de muziek. 

Witte Donderdag TV  

20.30 uur bij de KRO-NCRV op NPO 1 

The Passion 

Het verhaal van toen met de muziek van nu. 

The Passion vertelt het Bijbelse lijdensverhaal op een moderne manier. Zo 

wordt de uitvoering ondersteund met hedendaagse popmuziek die op een 

eigentijdse manier de boodschap van het lijdensverhaal ondersteund. Ieder 

jaar worden er weer andere, bestaande, Nederlandstalige nummers 

gebruikt in het verhaal. 

Goede Vrijdag Sint Jozefpark Tuitjenhorn 

10:00 Woord en communieviering Pastor Theo Vertelman 

Goede Vrijdag Kerk H Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn 

Open Dag en korte gebedsdienst met Kruiswegstatie 

Open Dag van 13:00 tot en met 17:00. Een moment voor bezinning, in alle 

stilte de kerk bezoeken. Om 15:00 gaat Mariosé Huits voor in een korte 

gebedsdienst tijdens de Kruiswegstatie. Het Sint Caeciliakoor verzorgt de 

muziek. 

Paaswake Kerk H. Christoforus Schagen 

21:00 Paaszaterdag, zegenen van de Paaskaars. 

Eerste Paasdag Kerk H Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn 

10:00 Paaszondag, met elkaar het feest van Pasen vieren. Voorganger 

Pastor Marion Bleeker m.m.v St. Caeciliakoor  
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KERKBALANS COLLECTE 

 
Het is voor degenen die liever i.p.v. met contant geld een bijdrage willen 

leveren aan de kerk ook middels een QR-code te betalen. 

De QR-code is te lezen in de Sint Jacobsschelp. Tevens is deze QR-code 

afgebeeld op een blad achter in de kerk. 

N.B. het bedrag is aan te passen. Voor elke bijdrage, groot of klein, wordt 

u hartelijk bedankt. 
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Familieberichten 

 

     Aat Kruijer-Strooper 
 

Lieve mensen, dit stukje is ook geschreven namens mijn broer. 

Wat is het allemaal ontzettend snel gegaan, we kunnen het nog steeds niet 

bevatten. 

Op 23 oktober 2022 heeft m’n moeder haar 88e verjaardag gewoon nog 

gevierd. 6 Weken geleden fietste mam nog naar ons toe er leek niets aan 

de hand. 

Totdat mam opeens erg ging afvallen wat zwakker werd, we raakten naar 

de dokter en uiteindelijk het ziekenhuis. Daar bleek het foute boel, 

uitgezaaide kanker in urineweg, lever en lymfe. Dit kwam voor ons 

allemaal als donderslag bij heldere hemel, vooral omdat m’n moeder nooit 

pijn had of iets gevoeld. De arts vertelde ons dat we misschien 3 maanden, 

misschien wel een jaar hadden. We hoopten nog een mooi jaar met mam te 

hebben. 

Dat werden helaas maar 4 weken, 22 december is mam ‘s-middags om 

14:15 uur overleden, hand in hand met m’n vader.  

Ik zal jullie iets vertellen over het leven van mijn moeder. 

Mam is op 23 oktober 1934 geboren op Kalverdijk. Haar vader Jan 

Strooper en moeder Cornelia Burger. Thuis hadden ze 7 kinderen, Jan, 

Nel, Piet, Aat, Joke, Riet en Truud. Ook tante Truusie woonde nog een 

aantal jaar bij ze thuis. Toen verhuisden ze naar de boerderij aan de 

Dorpsstraat in Tuitjenhorn. Daar hebben ze de 2e wereldoorlog 

meegemaakt. Gelukkig hadden ze het niet heel slecht in de oorlog, eten 
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genoeg en oma Strooper maakte zelf brood en ook kaas en yoghurt want ze 

hadden een koe.  

Ze hebben op de boerderij een mooie jeugd gehad het was een gelukkig 

gezin met hele lieve ouders. 

Met Riet Goudsblom en Gré Mooij heeft mam altijd een mooie tijd gehad 

bij de gidsen. Ik heb prachtige verhalen gehoord over de dingen die ze 

beleefden. 

M’n moeder heeft van jongs af aan een talent gehad met naald en draad, ze 

is naar de modevakschool in Arnhem gegaan waar ze op kamers zat en een 

opleiding coupeuse lingerie heeft gedaan. 

Later heeft ze op een naaischool in Langedijk gewerkt waarna ze haar 

eigen naaischool in het Patronaat (nu het Ahoj) begon. Dat heeft ze jaren 

gedaan. 

In deze tijd kreeg ze verkering met m’n vader die toentertijd bij de 

Alpenblazers zat. Het duurde nog zo’n 6 jaar voordat ze gingen trouwen 

want er was een enorm huizengebrek in die tijd.  

In 1962 zijn pap en mam getrouwd en hebben ze een huis gezet aan de 

Dorpsstraat waar ze tot op heden nog steeds wonen. In 1963 werd John 

geboren, pas 7 jaar later in 1970 kwam ik om de hoek kijken.  

In die tijd hadden ze een ontzettend goede band met de buren Nico en 

Corrie Riegen die helaas erg jong zijn overleden. 

In onze jonge jaren gingen we ieder jaar naar Ponypark Slagharen samen 

met Ome Sjaak, Tante Joop, Ard, Linda en Wendy. Daar hebben we altijd 

ontzettend gelachen. Je mocht in die tijd nog een pony bij je huisje dus wij 

haalden onze vaders altijd lekker vroeg uit bed om de pony’s op te halen, 

van uitslapen was geen sprake. Vooral ome Sjaak was daar erg gek op. En 

m’n moeder en tante Joop maar lachen. Dat waren prachtige vakanties. 

Later gingen we ieder jaar naar Center Parcs en daar hebben we heel wat 

gezwommen en het was altijd heel gezellig samen met de familie Mooij. 

M’n moeder heeft jaren op het kerkkoor gezeten, iedere maandag naar de 

zang en heel wat keren zingen in de kerk bij missen, rouwtjes en trouwtjes.  

In het seizoen gingen we altijd samen bollenpellen bij ome Jan en later bij 

ome Piet. Met tante Joop heeft m’n moeder jaren de kleuterschool 
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schoongemaakt, dat ging altijd heel goed samen. Koperpoetsen en 

schoonmaken in de kerk, mam was altijd bezig. 

Ook fietsten m’n vader en moeder heel vaak met ome Sjaak en tante Joop, 

altijd even opsteken en wat lekkers ze hebben heel wat kilometers gemaakt 

samen. Dat vond m’n moeder prachtig, ze was sowieso altijd heel sportief 

bezig, wandelde iedere week met tante Annie en ook iedere week 

dinsdagochtend naar de gym bij Riet Dekker, dat heeft ze tot op hoge 

leeftijd volgehouden. Na de gym vaak een bakkie koffie met Afra.  

Veel fietsvakanties hebben m’n ouders gedaan, de postiljon route, ze zijn 

naar Budapest, Praag, Wenen, Venetië en Malta geweest. 

In 2005 werd mam oma van Rens en in 2009 van Tim, zo trots als een 

pauw was ze, mooi in de wieg die ze zo prachtig had bekleed met broderie 

stof. Ik zie haar zo nog zitten met de jongens op schoot en later op de 

lagere school onder de middag tosti’s eten bij opa en oma, m’n moeder 

heeft heel erg veel gedaan voor de jongens, zoveel liefde en bezorgdheid, 

daar ben ik heel erg dankbaar voor. 

Op 1 maart van dit jaar waren m’n ouders 60 jaar getrouwd en dat hebben 

ze gelukkig nog mooi in het Ahoj gevierd. Toen hadden we niet kunnen 

denken dat mam zo ziek zou worden, eerder dachten we dat ze de 100 wel 

zou halen! 88 is mam geworden, een prachtige leeftijd, maar voor ons zal 

het gemis erg groot zijn; onze lieve, zorgzame, tevreden moeder, wat 

hebben we het mooi gehad samen, wij houden van jou, bedankt voor alles. 

 

 

Pelgrimsgebed 
 

Dit is gedraaid tijdens de uitvaart van Pater Gerard Remmers. 

 

Vader God U ken my naam 

My binnegoed en buitestaan 

My grootpraat en my klein verdriet 

My vashou aan als wat verskiet. 
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U ken my vrese en my hoop 

Die pad wat ek so kaalvoet loop 

Die pad het U lankal berei 

Elke swerwer kom weer tuis 

Alle pelgrims keer weer huistoe 

Elke swerwer kom weer tuis 

Ek verdwaal steeds op U grootpad 

Soekend na U boardinghuis. 

  

Moeder God U ken my waan 

My ego en my regopstaan 

Die drake waarteen ek bly veg 

U wys my altyd weer die weg. 

  

U het my met U lig geseën 

Die lig strooi ek op iedereen 

Net U weet hoe my toekoms lyk 

Ek het niks, U maak my ryk. 

  

Alle perlgrims keer weer huistoe 

Elke swerwer kom weer tuis 

Ek verdwaal steeds op U grootpad 

Soekend na U boardinghuis. 

  

Ingediend door ladybird op 2019-12-30 

Laatst bewerkt door Miley_Lovato op 2020-05-03 

https://lyricstranslate.com/nl/translator/ladybird
https://lyricstranslate.com/nl/translator/mileylovato
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Nederlands vertaling 

 

Pelgrimsgebed 
 

Vader God, U kent mijn naam 

Mijn innerlijk en mijn uiterlijk 

Mijn grootspraak en mijn klein verdriet 

Mijn houvast aan alles, wat schiet 

  

U kent mijn angsten en mijn hoop 

Het pad dat ik blootsvoets bewandel 

Dat pad heeft U al lang voorbereid 

Elke zwerver komt weer thuis 

  

Alle pelgrims keren weer naar huis toe 

Elke zwerver komt weer thuis 

Ik verdwaal steeds op Uw lange pad 

Zoekend naar Uw verblijf 

  

Moeder God U kent mijn waan 

Mijn ego en mijn rechtop staan 

De draak waartegen ik blijf vechten 

U wees mij altijd weer de weg 

  

U heeft mij met Uw licht gezegend 

Dat licht verstrooi ik op iedereen 

Enkel U weet hoe mijn toekomst er zal uitzien 

Ik heb niets, U maakt mij rijk 
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Alle pelgrims keren weer naar huis toe 

Elke zwerver komt weer thuis 

Ik verdwaal steeds op Uw lange pad 

Zoekend naar uw verblijf 

 

 

Gedicht huwelijksjubileum  

Truus en Adriaan Bruin-Appelman 

 

 
 

LIEFDE 

Liefde is het diepste contact tussen twee mensen, 

het is de diepste grond van je bestaan, 

de rustplaats van alle vergankelijkheid, 

het ondoorgrondelijke ik van de medemens. 

 

Liefde is een begrip van warmte, vergeving en berusting. 

Het is het meedragen van de pijn van een ander, 

de ander verlossen uit de eenzaamheid. 

Liefde is samen leven, is elkaar nodig hebben 
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in goede en in kwade dagen. 

Het is een glimlach, een handdruk of zomaar bij elkaar zijn. 

 

Liefde is helpen waar je kan, ook als dat moeilijk is. 

Het is elkaar weten te accepteren, 

één te zijn in het delen van lief en leed. 

Het is zorgen dat je een toeverlaat bent. 

 

Liefde gaat een lange weg, 

soms vol puur geluk, soms vermengd met tranen. 

Het is een weg die je niet alleen kunt gaan. 

Er is er maar één die je daarbij helpen kan: God, 

want God is liefde. 

 

 
Gedoopt Joël Bruin, zoon van 

Michel en Eline Bruin-Groot, 

broertje van Boaz. 

 

Ik sta je terzijde, 

Ik zal je overal beschermen, waar je 

ook heengaat.  

 

Deze woorden, van God, hebben wij 

van oma Helmine gehoord in de 

doopviering. Het zijn woorden welke 

gericht zijn aan ons allemaal, en 

natuurlijk in het bijzonder aan de 

dopeling, Joël. De doopviering werd 

19 maart jl. geleid door opa Hans, die 

pastor is in de St. Christoforusparochie 

van Schagen. Na deze feestelijke 

viering was er tijd voor gezelligheid en mooie cadeaus. 

Welkom Joël, in die kring van mensen die van jou houden. Dat je mag 

uitgroeien tot een mooi mens, om trots op te zijn.  
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Op weg naar Pasen: 
 

Rond Pasen past de term “De Derde dag” heel goed, want drie dagen lag 

Jezus in het graf en op de 3e dag was de duisternis van de dood voorbij en 

leefde Jezus weer op. 

 

Over deze 3e dag gaat dit gedicht, een sonnet. 

 

De derde dag 

 

Kruisen, afgetekend in het donker 

het leven overschaduwd, geen hoop 

toen die dag dood over de aarde kroop 

einde, niets meer, duisternis klonk er. 

 

In de schaduw van die ene zwarte dag  

heerst gemis, leegte, opgekropt verdriet 

stilte waarin je geen toekomst meer ziet 

kruis van de dood, die bedroefd op je lag. 

 

Er kwam een nieuwe dag na het duister 

verdreef het donker, straalde luister 

Dode cocon, niet in de nacht gebleven, 

 

opende zich, verlichtte het leven 

is naar buiten getreden, geeft nieuw zicht  

de derde dag: Pasen trekt mij naar het licht. 

 

Theo Vertelman 
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GAAT U IN SEPTEMBER OOK MEE 

NAAR LOURDES? 

 
 

Van zaterdag 16 september t/m donderdag 21 september gaan we met de 

Lourdesgroep van ’t Veld en Heerhugowaard weer naar Lourdes. 

Afgelopen jaar waren er in september 2022 ook verschillende mensen mee 

uit Tuitjenhorn en misschien zijn er dit jaar ok wel weer mensen vanuit 

Tuitjenhorn die die week met ons mee willen gaan. 

Dit jaar zijn we met twee pastores die meegaan en die regelmatig ook 

voorgaan in de Jacobskerk en Jozefpark: Marion Bleeker - Burger en  

Theo Vertelman. 

Hotelleider is Raymond Betjes. 

Het voordeel van onze groep is, dat we wel met 40 mensen op pad gaan 

die we misschien eerst allemaal niet kennen, maar binnen de kortste keren 

zijn we bekenden van elkaar omdat we van te voren in september hier in 

onze dorpen eerste een kennismakingsavond hebben en ook in Lourdes 

veel dingen samen doen. Zo zullen we ook verschillende eigen vieringen 

hebben in Lourdes. Kortom: met elkaar maken we samen veel mee. 

We gaan samen met de bus vanuit ’t Veld naar Maastricht. En vandaar af 

met het vliegtuig naar Lourdes. 

Hebt u ook zin om mee te gaan? Geef u dan zo snel mogelijk op, want 

inmiddels hebben we al 20 aanmeldingen, zowel jongeren als ouders.  

Dus….. aarzel niet, geef u op bij een van ons: 

Raymond Betjes                06 222 47 931 

Marion Bleeker – Burger  06 505 88 263 

Theo Vertelman                 06 156 63 193 

 

Theo Vertelman 
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RITMISCH KOOR D’CYMO 
 

Zondag 19 maart 

Ons koor bestaat uit totaal 18 enthousiaste zangers en zondag 19 maart 

stonden we er alle 18! Wat hebben we heerlijk gezongen onder de gedegen 

leiding van Aad en het mooie begeleidende pianospel van Jeanette. Er was 

behoorlijk wat volk in de kerk, dat zingt ook altijd weer fijn en we hebben 

weer genoten van de viering en van de voorganger pastor Theo Vertelman.  

 

Palmzondagviering 2 april 

Het parochiebestuur heeft ons gevraagd om de Palmpasenviering muzikaal 

te ondersteunen. Normaal gesproken zingen we elke 3e zondag van de 

maand, maar na overleg is besloten om het parochiebestuur tegemoet te 

komen en te zingen bij de Palmpasenviering. Deze eucharistieviering 

wordt voorgegaan door deken Moltzer.  

Het is een bijzondere viering waarin de palmtakken worden gezegend en 

waarin het passieverhaal wordt verteld. Altijd de moeite waard om deze 

viering te bezoeken. U bent van harte welkom. 

 

Zondag 16 april, 2e zondag van Pasen 

Ook zondag 16 april staat ons koor er weer. De viering wordt voorgegaan 

door pastor Theo Vertelman. De pastor doet zijn naam eer aan, hij mag en 

kan graag vertellen. Altijd is het weer een verrassing welk verhaal er komt, 

maar het is altijd zeer de moeite waard. Wij zullen op onze beurt weer ons 

best doen om goed voor de dag te komen met mooie liedjes. Wij hopen u 

allen weer te zien! 

 

Hartelijke groeten, 

namens het bestuur,  

Ali Adema-de Vries, voorzitter 
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Paus van vele gezichten 
Bron: Katholiek Nieuwsblad 

Anton de Wit 10 maart 2023  

 

In de weken voordat Jorge Mario Bergoglio op 13 maart 2013 tot ieders 

verrassing op het balkon van het Sint-Pietersplein verscheen, was het 

programma van zijn pontificaat door menig deskundige al keurig 

uitgestippeld. 

 

Vooral anders 

De rode draad in alle verschillende commentaren van links tot rechts, was 

dat hij toch vooral een paar dingen anders moest doen dan zijn voorganger. 

“Gebeden worden vaak verhoord, alleen meestal niet op de wijze die we 

verwachten”. 

Sommigen droomden hardop van een paus die meer een herder en minder 

een professor was, anderen vonden dat hij toch vooral met harde hand de 

weerbarstig gebleken Romeinse curie terug in het gareel moest krijgen. 

 

Paradoxaal 

Nu we tien jaar na dato terugkijken, kunnen we wel stellen dat al die 

commentatoren hun zin hebben gekregen. Gebeden worden vaak verhoord, 

zo weet iedere gelovige, alleen meestal niet op de wijze die we 

verwachten. 

Zo paradoxaal als de wensenlijstjes van de deskundologen waren, zo 

paradoxaal is paus Franciscus zelf gebleken. Hij is inderdaad een paus van 

vele gezichten, zelfs al heel letterlijk: zijn blik kan stralen en donderen, hij 

lijkt soms – zoals ik iemand eens hoorde zeggen – “een lieve opa”, soms 

ook een oude knorrepot. 

 

 

 

https://www.kn.nl/author/antondewit/
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Grillig én consistent 

Ook in beleid is hij niet zelden paradoxaal. Hij is conservatief en 

revolutionair tegelijk, zegt Emmanuel Van Lierde, hij lijkt soms uitermate 

grillig maar is tegelijkertijd ontzettend consistent. Hij is de paus van de 

decentralisering van de Kerk, van de bisschoppelijke collegialiteit; maar 

tegelijkertijd trekt hij in sommige gevallen juist meer macht naar het 

Vaticaan toe, passeert desnoods lokale bisschoppen om bijvoorbeeld in te 

grijpen bij congregaties of bewegingen waar iets niet in de haak is. 

Hij is de paus van de synodaliteit, van de gesprekken van onderop, maar 

bemoeit zich er ook gerust hardop mee wanneer die gesprekken – zoals in 

Duitsland – een kant op gaan die hem niet zinnen. 

 

Grote verwachtingen 

Dat leidde tot kritiek, dat leidde tot teleurstelling bij mensen aan alle 

kanten van het kerkpolitieke spectrum. Soms vast terecht, soms ook 

onterecht of onbarmhartig, maar allemaal even begrijpelijk. Iemand die 

van meet af aan veel verwachtingen wekt, zal vroeg of laat teleurstellen; 

maar dat zegt meer over onze verwachtingen dan over de persoon in 

kwestie. 

Geen mens – en dus ook geen paus – kan de Kerk redden; geen mens en 

geen paus kan de Kerk de vernieling in helpen (zoals sommige van de 

meer onbarmhartige critici beweren). 

 

Leven in de brouwerij 

Als wij zeggen – en menen – dat het de Heilige Geest is die uiteindelijk 

een paus kiest, dan zeggen we daarmee ook dat we niet zozeer een paus 

krijgen die we willen, maar vooral een paus die we nodig hebben. Ik ben 

en blijf ervan overtuigd dat Franciscus de paus is die onze Kerk in dit 

spannende tijdgewricht nodig heeft, een paus die de boel opschudt, leven 

in de brouwerij brengt, en voordoet hoe dat moet: getuigen van Gods 

eindeloze liefde in onze tijd. 

 

https://www.kn.nl/titus-brandsma/paus-franciscus-helemaal-eens-met-voorstel-voor-titus-brandsma-als-patroon-van-journalisten/
https://www.kn.nl/verdieping/achtergrond/opvallende-vaticaanse-tik-op-vingers-voor-duitse-synodale-weg/
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Koffie drinken  
 

Eens in de maand is er gelegenheid om na de viering 

een kopje koffie te drinken. Het is een mooi moment 

om even met elkaar van gedachte te wisselen.  

De eerstvolgende keer dat wij weer koffie schenken 

is zondag 23 april. 

 

Wij hopen u dan weer te zien. 

Namens de koffiegroep  

Marja Buur 

 

 

 

Sint Caeciliakoor  
 

Het is bijna Pasen en met de voorafgaande vastentijd voor ons koor een 

belangrijke periode met muziek die alleen in deze tijd van het jaar wordt 

gezongen. Weer druk repeteren dus, onze dirigente en organist / pianist 

hebben hun handen vol alle stemmen mooi bij elkaar te krijgen, maar het 

lukt; elke week klinkt het weer mooier. De afgelopen tijd zongen we een 

uitvaart en een afscheidsdienst; mooi dat we bij deze gelegenheden ook 

een bijdrage kunnen leveren. Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het 

nat en koud buiten ondanks dat morgen officieel de lente begint. Gelukkig 

staat er al van alles in bloei dus het voorjaar zit wel in de lucht. We hopen 

op een mooie Pasen, in ieder geval zal ons koor ervoor zorgen dat in de 

mis ons gezang te horen zal zijn. U bent van harte welkom!  

 

Annemieke Boom secretaris 

 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1
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Hierbij nodigen wij u/jullie uit voor onze algemene ledenvergadering op  

 

Vrijdag 14 april 2023 om 20.00 uur  

 

in Dorpshuis AHOJ, Dorpsstraat 37 te Tuitjenhorn. 

 

Agenda 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen/Ingekomen stukken 

3. Notulen jaarvergadering 8 april 2022 

4. Financiën  

kascommissie en samenstellen nieuwe kascommissie 

verhoging contributie 

aanpassing tarieven i.v.m. inflatie 
5. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet herkiesbaar is: Linda Blommaart 

Aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar zijn: 

Peter van Schagen, Marieke Kamp, Madeleine Goudsblom 

Aantredend is: Emiel van Baar 

6. Jaarverslag secretaris  

7. Bedankjes stille krachten 

8. Rondvraag 

 

Pauze 

 

9. Lezing door medewerker Natuurbegraafplaats Geestmerloo. 

10. Sluiting door de voorzitter 
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Vieringen en Intenties  
 

Zondag 2 april 2023  

Palmzondag 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Deken Moltzer m.m.v. D’CYMO 

Lectoren: mw. Beemsterboer en dhr. Huits 

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-

Tesselaar en Rob van Lierop ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● 

Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en 

Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, ● 

Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis ● Marco Blankendaal, 

Broeder Gabinus Blankendaal ● Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-

Blankendaal ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, 

Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth 

Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en 

hun dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 5 april 2023 
Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Stoop-de Wit, mw. Blom-Ligthart, mw. Dekker-Weel. 

Stofzuigen: dhr. Cok Dekker. 

 

Vrijdag 7 april 2023 

Goede vrijdag 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en 

kleinkind 

 

Vrijdag 7 april 2023 

Goede vrijdag 
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15.00 uur Gebedsviering 

Voorganger: Mw. Huits m.m.v. St. Caecilia 

 

Zaterdag 8 april 2023 

Paaswake 

21.00 uur IN DE KERK IN SCHAGEN 

Voorganger: Deken Garcia Ferman 

 

Zondag 9 april 2023 

1e paasdag 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia 

Lector: mw. Bakker 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Adrianus Johannes Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden 

kinderen ● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden 

kinderen ● Christina Entes-Ligthart ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-

Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker, 

Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Johannes Oudhuis, 

Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Overleden familie van 

Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-

Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en 

Afra Blankendaal- Delis ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus 

Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Pastoor 

Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Ben Buter en 

zegen over zijn gezin ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden 

kinderen  

 

Vrijdag 14 april 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 
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Zondag 16 april 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D’CYMO 

Lector: van D’CYMO 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus 

Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon 

Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam 

 

 

Woensdag 19 april 2023 (derde woensdag van de maand) 

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen. 

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 

15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com  

 

Vrijdag 21 april 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 23 april 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia 

Lector: mw. de Jong 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus 

Groot en zegen over zijn gezin ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en 

Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jacobus van 

Schagen en Wil van Schagen, familie Mooij-Pronk en overleden kinderen 

● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-

Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Margaretha Ligthart-

Schotten en overleden familie ● Overleden familie van Schagen-Bruin, 

Piet en Joop van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Bors ● Cor Buter en 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal- 

Delis ● Marco Blankendaal, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem 

Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Toos Karsten-Wit ● 

Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus 

 

 

Na de viering drinken wij graag met u een 

kopje koffie!  
 

 

 

Vrijdag 28 april 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Zondag 30 april 2023 

10.00 uur Lekenviering 

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. Peter en Marjan Boon 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun dochter Cathrien en hun zonen 

Piet en Arie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Riet Kruijer-Baas en 

overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun 

dochters Jo en Truus 

 

Woensdag 3 mei 2023 
Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. A. Adema, mw. G. Wit-Spaansen, mw. Mettes-Kaandorp. 

Stofzuigen: dhr. J. Adema 

 

Vrijdag 5 mei 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1
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Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en 

kleinkind 

 

Vrijdag 5 mei 2023 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 7 mei 2023 

10.00 uur Lekenviering 

Voorgangers: mw. Beemsterboer en dhr. Piket m.m.v. Dorien, Lia,  

Regina en Gerard 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-

Tesselaar en Rob van Lierop ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-

Groen en Simon Oudhuis ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● 

Overleden familie Entes-Tromp ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth 

Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en 

hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria 

Ligthart-Stam 

 

Vrijdag 12 mei 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Vertelman 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Toon Hof en dochter Yvonne 

 

Vrijdag 12 mei 2023 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 14 mei 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia 

Lector: mw. Bleeker 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 
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Ons gebed wordt gevraagd voor:  

● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus 

 

Woensdag 17 mei 2023 (derde woensdag van de maand) 

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen. 

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 

15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com  

 

Donderdag 18 mei 2023 

Hemelvaart 

 

Vrijdag 19 mei 2023 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastor Bleeker 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Hendrikus Bulthuis en Toos Karsten-Wit 

 

Vrijdag 19 mei 2023 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:par.jacobus@outlook.com
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Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn 
 

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn 

T 0226 391323 

E par.jacobus@outlook.com 

W www.parochietuitjenhorn.nl 
 
Bestuursleden 

Klaas Bleeker, waarnemend vicevoorzitter 

Dorpsstraat 5 

T 06 12797855 

T 0226 391742 

E klaasengreetbleeker@gmail.com 
 
Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris 

Koorndijk 31 

T 0226 393756 

M 06 41707605 

E elmabeemsterboer@gmail.com  
 
Gerard Boon, penningmeester  

Ambachtsdijk 2  

1747 GN Tuitjenhorn  

T 0226 391465  

M 06 35716322  

E pmt.jacobus@outlook.com 
 
Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie 

De Praam 21 

T 0226 392852 

M 06 20800243 

E liesbruin@msn.com 
 
Marja Buur-de Boer 

’t Skuitje 71 

1747 TN Tuitjenhorn 

T 0226 720194 

M 06 50828586 

E marjabuur@quicknet.nl 

mailto:par.jacobus@outlook.com
http://www.parochietuitjenhorn.nl/
mailto:klaas-greet@scarlet.nl
mailto:elmabeemsterboer@gmail.com
mailto:pmt.jacobus@outlook.com
mailto:liesbruin@msn.com
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Contactadressen 
 

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere  

Dorpsstraat 39 

1747 HA Tuitjenhorn 

T 0226 391323 

E secr.hjdm@outlook.com 

 

Parochiële Charitas Instelling (PCI) 

Waarnemend secretaris PCI  
Dhr. L.J. Swaab  
Sportlaan 44a  

1747GS Tuitjenhorn  

T 0226 392932  
 

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité) 

Mw. Froukje Schilder – van der Kooy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secr.hjdm@outlook.com
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Colofon 

 
Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 6 keer per jaar in een 

oplage van 600 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het 

parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn. 

 

Redactie, lay-out & tekstverwerking: Marja Buur en Hans Kok 

 

E-mail redactie: redactie.jacobus@outlook.com 

 

Bezorging: wijkcontactpersonen 

 

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke 

toestemming van de redactie. 

 

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder 

opgaaf van redenen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redactie.jacobus@outlook.com
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